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Oyun içi mesajcısıyla yeni arkadaşlar edin, dostlarınla sohbet et! 


TÜRKİYE'NİN EN EĞLENCELİ 
OYUN PLATFORMU 


wWww.oynatak.com 


(İDET Beren Der 


OYUNSUZ 
KALMAYIN 


3 AY BOYUNCA... 


Sultanlara layık bu ipek göz kamaştırıyor. Ülkemizdeki en popüler oyunlardan biri, çok yakında Türkçe dil desteği de kazanıyor. 


Umaykut, Türk dünyasını birleştirecek olanı arıyor. 
Diğer yandan Oynatak, basit oyunları üçüncü boyuta taşıyor. 


OYUNLAR 
4STORY 
NON 

GUNGOUND. 
RAKLON, 

RAPFELZ 

RUNES OF MAGIC 
SEARGHT, 
SILKROAD ONLNE, 
SON DESTAN 
WARRIOR EPİC 
WOLFTEAM, 


REHBERLER 
METZ. 

RUNES OF MAGIC 
SILKRDAD ONLINE 


Ücretsiz World of Warcraft ölür mu? Rünes of Magic, çok daha fazlasinı başararak zihinlerdeki FreeZPlay imajını değiştiriyo: 


Biz daha Türkiye'de kaç tane ilke imza attıklarını sayamazken, Kazım Akalın ve Aykut 
Sanver neler neler söylüyor. 


Bazı gerçeklerin farkına varmanın zamanı geldi. Free2Play'e ve online oyunlara biraz da farklı bir açıdan bakıyoruz. 


16 

Hayır, bu bir oyun değil. Ama tüm bu oyunları oynayan herkes artık burada buluşuyor, paylaşıyor. 


17 

Mytheon da neyin nesi? Warrior 
Epic'e ne gibi yenilikler geliyor? 
Dilek İlboğa, firmanın geçmişi ve geleceği üzerine sorularımızı yanıtlıyor. 


20 
İnternetten alışveriş yapmaktan çekinenlerden misiniz? O halde 


Ya tutarsa dediler, tuttu vallahi. 
Yoğurtistan'da yaşamın başlamasına çok az bir zaman kaldı. 


Son zamanların tartışmasız en iyi online oyunlarından biri, 


asToRv wi 


Derion ve Valorian bu fantastik dünyada karşı karşıya geliyor. Oynayan dört köşe, oynamayan bin pişman oluyor. 


O ) 
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Online oyunculuk adına heyecan, adrenalin ve rekabetin yeni adresine siz de davetlisiniz. 


30 

Karos Online hem ismi hem de içeriğiyle Türkçeye çevriliyor, Son Destan'ı yazacak olan son sözüde söylemek için geliyor. 


46 

Savaşçılar diriliyor; ruhlar bize yardım etmek için hazır. Can bedenden çıksa da eğlenebildiğiniz daha kaç oyun var ki? 


49 

Ava çıkmak için güzel bir gün. Bu online FPS oyununda pençeler bilenirken kurtadam efsanesi farklı bir boyut kazanıyor. 


EDİTÖRDEN 


GERÇEK HAYATA EN YAKIN... 


ii 


gg 


eydir heyecanlıydık. Ülkemizde, çılgın kostümleri ile sahne alan ücretsiz oyunları E size tanıtacak, oyun keyfinizin her anında size eşlik edecek bir projemiz vardı. Ve e onu ellerinizde tutuyorsunuz şimdi. Ona iyi bakın... Çünkü o salt bir dergi de: 

Ülkemizdeki online oyunculuğun gelişmesi için ışık tutacak, yol gösterecek tek yayın. O türleri arasında 'insan'la en ilişkili tür olması nedeniyle ayrı bir ilgiyi hak eden Free2Play'lerin de kendine özel bir yayını olacak bundan böyle, İlk sayımızın kapağını onurlandıran oyun tüm editör kadromuzun severek oynadığı Runes of Magic oldu. Ülkemizin en popüler ücretsiz oyunlarından olan Knight Online'ın (KO) tahtına oturmasına kesin gözüyle baktığımız Runes of Magic, KO'nun da dağıtıcısı olan Network'ten geliyor. Ardından bir efsaneyi yeniden keşfediyoruz: Silkroad. Rehb bölümümüzde bu popüler JoyMax oyunununda başarılı olmanın sırlarını açıklıyoruz. 
Ülkemiz oyuncularının en sevdiği oyunlardan olan Metin 2'nin dağıtıcısı GameForge, yeni MMO'su 4 Story ile karşı konulmaz bir deneyim sunuyor bizlere. GPotato'nun yepyeni oyunu Rappelz ise konusu, müzikleri ve geniş ev reni ile hepimiz baştan çıkarıyor. 
Şimdi bir diğer önemli konuya gelelim. Derginin içinde tanıtıp yer verdiğimiz hemen her 

unu DVD'miz içinde de bulabileceksiniz. Bundan böyle sevdiğiniz oyunları oynamak için kota engeline takılmayacaksınız. Diğer yandan mutlaka wwwfree2play.com.tr adresini ziyaret etmenizi tavsiye ediyorum. Free2Play oyunlar hakkında en güncel bilgileri bulabileceğiniz sitemizde takıldığınız yerleri sorabilir ve aklınızdakileri diğer oyuncularla da paylaşabilirsiniz. Ve işte soluksuz macera başlıyor. Hepinize keyifli oyunlar diliyorum. 


Not: Oyungezer biter bitmez hiç ara vermeden bize katılan Serpil Ulutürk'e teşekkürle 
FURKAN FARUK AKINCI 


imi 


Milyonlarca oyuncunun bir bildiği olmalı diyor, öğrenmek için Altın Hükümdar'a soruyoruz. 


s0 
Worms sevenler bu oyunu kaçırmasın, 


84 

Bizim topraklarımızda da güzel şeyler yapılıyor. Gelmiş geçmiş en başarılı Türk yapımı oyun, karşınızda duruyor. 


görüntülerine bakanlar çocuk oyunu sanmasın, ayrıca dünya barışı istiyoruz. 


s1 
İçinizdeki kaos gücünü ortaya çıkarma vakti geldi. Bu stratejik aksiyon oyunu gizemli yaratıklarla dolup taşıyor. 


88 
Teknoloji ilerliyor, bilgisayarlarımız es kiyor. Free2Play oyuncusu bir şekilde bu dünyada hayatta kalmaya çalışıyor. 


6o 
Ah ogemide ben de olsaydım... Web 


90 « 
Maç başlıyor, takımlar klavyelerinin iğ tabanlı bu korsanlık oyununda orada olmakla kalmayın, bir de o geminin 


başında hazır. Dünyanın enbüyük (o dijital oyun festivali artık Türkiye'de. 


kaptanı olun. 


62 

Tamam anladık, ücretsiz ama, nedir buişin sırrı? Altı sayfalık bu yazı, Free2Play oyunların geçmişini orta ya döküyor. 


Beta aşamalarının bitişinin ardından kapılarını tüm' 
meraklı oyunculara açtı. 


> 
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Sorumlu Yazı İşleri Müdürü 
Furkan Faruk Akıncı, faruk free2play.com.tr 


Göksu Sitesi Manolya Sok. B133A “Anadolu Hisarı / İSTANBUL 


Yayın Yönetmeni ve İmtiyaz Sahibi Sinan Akkol, sinancfre2play.com.tr 


Yayın Koordinatörü 
Tuğbek Ölek, tugbekisfree2play.com.tr 


İçerik ve DVD Editörü 
Eren Okka, erenfree2play.com.tr 


Kreatif Direktör 
Erden Gümüşçü, erdengis reeZplay.com.tr 


Grafik Asistanı 
Gülay Tezcan, gulay free2play.com.tr 


Katkıda Bulunanlar 
Aras Ortaç, aras fre2play.com.tr Barbaros Pliçi, barbarosfree2play.com.tr Deniz Cem Demir, denizfree2play.com.tr Koray Eymür, korayfree2play.com tr Taha Sarı, tahaafreeZplay.com.tr 
Ufuk Özden, ufuksfreeZplay.com.tr Yiğitcan Erdoğan, yigitcanifreeZplay.comr 


Web Geliştirme 
Berkant Akarcan, berkantöfree?play.com.tr 


Organizasyon ve Topluluk Yöneticisi Damla Pınar Gök, damlafree2playcom.tr 


Reklam Sorumlusu: 


Tuğbek Ölek, tugbekiafree2play.com.ir 
Tel: 0216 465 98 0, Fax: 0216 465 9852 


g: 


SETİ YAPIM VE YAYINCILIK Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şt. 
Adına Sahibi: Sinan Akkol 


Se-Tİ 


Yönetim Yeri: 
Göksu Evleri Manolya Sokak 81334 Anadolu Hisarı / İSTANBUL 
Tet: 0216465 9850 
Far: 0216 465 9852 


Baskı Organizasyon: 
artısen.biz 
Halaskargazi Cad. No:260/7 34363 Şişli/İstanbul www.artisen.biz. 


Basıldığı Yer: 
TM BASKI TEKNOLOJİLERİ A.Ş. 
Davutpaşa Cd. No:34 Topkapı / İstanbul 
Tel: 0212 449 3400 
Basıldığı Tarih: 13 Kasım 2009 


Dağıtım: TURKUVAZ Dağıtım Pazarlama AŞ. 
Yayın Türü: Yaygın, süreli, 3 aylık 


Free2Play SETİ Yapım veYayınlık tarafından yayınlanmaktadır ve basın yayın kanunlarına uyınakladır Bu dergideki yazılar ve görsel malzemeler GET Yapım ve Yaynlk'tan yazıl zin 

alınmadan kayrak gösterilse bile kulaılamaz 


EE 


Tamamen Türkçe MM 


runesofmagic.com.tr ml gamersfirst 


Arkadaşlarınıza katılın,destanınızı yaratın! 


* Tamamen Türkçe içerik ve Türk kültüründen esinlenerek tasarlanmış zırhlar, silahlar ve mobilyalar. 

* Aylık sabit ücret olmadan indirmesi ve oynaması tamamen ücretsiz. 

* Kapsamlı sınıf sistemi ile 6 mevcut sınıf arasından ana ve yan sınıf seçme imkanı. 

* Düellolar, arena savaşları, klan kale savaşları ve sunucular arası savaşlar ile kapsamlı bir PVP sistemi. 
* Arkadaşlarınızla kendi klanınızı kurun ve muhteşem bir Klan Kalesine sahip olun. 

* Derin zanaat sistemi ile destansı eşyalar yaratın, eşyalarınızı güçlendirin. 


KOTA 
DERDİNE SON 
FREEZPLAY 


OYUN HEYECAN 
BURADA! 


Tree pkey begin 


NN A Kora 
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N WOW FREEZPLAY 


OYUN HEYECANI 
K BURADA' 


Artık internet kotanızı oyun indirmeye harcamanıza gerek.gok F2P DVD, toplamda 
10 gigobute'tan fazla online oyun içeriğiyle yordımınıza yetişiyor; oyun demolorı, 
videolar, faydalı araçlar ve bonus materyallerle dolup taşıyor. 


OYUNLAR! 


Daha önce hiç bu kadar çok sayıda ücretsiz online oyunu bir arada gördünüz mü? 4Story, Gunbound, Rakion, Rappelz, Runes of Magic, Silkroad Online, Warrior Epic ve Wolfteam olmak üzere tam sekiz adet oyuna ait dev kurulum dosyaları Free2Play DVD'de sizi bekliyor. 


VİDEOLAR! 


Oyun dünyasını takip etmenin bir yolu da oyunlar için yayımlanan videoları izlemektir. Jamia ve Son Destan gibi Free2Play'lerin yanı sıra Assassin's Creed 2, Call of Duty: Modern Warfare 2, God of War 3 ve Street Fighter 4 gibi popüler oyunlara da ait tam yirmi adet yüksek kaliteli videoyu izleyin, siz de bu takipte geri kalmayın. 


DEMOLAR! 


NES serisinin son oyunu nasıl olmuş? Bu sene bilgisayarda FIFA mi daha iyi, yoksa PES mi? DVD'mizdeki Need for Speed: Shift ve Pro Evolution Soccer 2010 demolarını oynayın, deneyip kendiniz karar verin 


ARAÇLARI 


Her online oyun oyuncusu aynı zamanda bir bilgisayar kullanıcısıdır ve zaman zaman belirli uygulamalara ihtiyaç duyabilir. Free2Play DVD'nin 


içerisinde yer alan Araçlar bölümü bu ihtiyacınızı gidermek amacıyla en son ekran kartı sürücüleri, video codec'leri ve çok sayıda faydalı program içerir. Bakmadan geçmeyin! 


DUVAR KAĞITLARI! 


Siz de bizim gibi masaüstü resmini özenle seçenlerdenseniz, yaşadınız. 
Bonus bölümünün altında yer alan farklı çözünürlüklerdeki duvarka Gıtlarıyla bilgisayarınız yeni bir kimlik kazanacak. 


€J Pik 


www.freeZplay.com.tr 


KULLANIM KILAVUZU 


Elinizdeki DVD ile ilgili bir problem mi yaşıyorsunuz? Hemen aşağıdaki sık karşılaşılan sorunlar ve çözümlerini gözden geçirin. Eğer yaşadığınız sorunun çözümü burada yer almıyorsa dvd6jreezplay.com.er adresine veya internet sitemiz Üzerindeki forumlarımıza yozın, yardımcı olmaya çalışalım. 


“DVD ARAYÜZÜNÜ DÜZGÜN GÖRÜNTÜLEYEMİYORUM.” 


DVD arayüzü çoğu popüler tarayıcı ile uyumlu olmakla beraber programların farklı sürümlerinde farklı görünüm sergileyebilir. Bizim tavsiyemiz sadece DVD arayüzü için değil, her türlü kullanım için Firefox'un en son sürümünü yüklemenizdir. 


“OYUNLARDAN BİRİNİ YÜKLERKEN 
KARŞIMA BİR HATA MESAJI ÇIKIYOR.” 


Aldığınız hata mesajının içeriği, büyük olasılıkla kaynağını da açıklıyor olmalı. 
Eğer aldığınız mesaja bir anlam veremiyorsanız bizimle paylaşın, üzerinde birlikte düşünelim. 


“DVD GARİP GARİP 
SESLER ÇIKARTIYOR.” 


Bilgisayarın DVD okuma işlemi esnasında garip sesler çıkartması normal 

bir durumdur. Fakat eğer bu sesler normalden daha yüksek sesli ve uzun süreliyse ortada bir problem var demektir ve bu problem DVD'nin kendisinden veya bilgisayarınızdaki DVD sürücüden kaynaklanıyor olabilir. Hangisinden kaynaklandığından emin olabilmek için basit bir mantıkla aynı DVD'yi başka bir bilgisayarda veya farklı bir DVD'yi aynı bilgisayarda çalıştırmayı deneyebilirsiniz. 


“OYUNLARDAN BİRİNİ YÜKLEDİM 
AMA ÇOK BÜYÜK BİR GÜNCELLEME 
YAPMAMI İSTİYOR.” 


DVD'mizde yer verdiğimiz kurulum dosyalarının en son sürümleri olmasına özen gösteriyoruz. Fakat eğer ilgili güncelleme DVD'ye ekleyebileceğimiz bir şekilde sunulmuyorsa veya dergimizin hazırlık aşamasından size ulaşana kadar aradan geçen süre içerisinde ilgili oyunun yapımcısı yeni bir güncelleme yayımladıysa oyunun internet sitesine başvurmalısınız. 


“VİDEOLARI 
OYNATA- 
MIYORUM.” 


Bu durumun çok sayıda sebebi olabilir ama en sık karşılaşılanı video codec'ler ile ilgili olandır. 
Lütfen eğer varsa ilk olarak bilgi sayarınızda kurulu olan codec'leri tamamen kaldırın ve Araçlar bölümüne uğrayıp K-Lite Codec 
Pack'in son sürümünü yükleyin. 


DVD - ot 
SILKROAD ONLINE 
Oyunlar: 4Story, Rappelz, Silkroad 


Online, Warrior Epic 
Videolar: Jamia, Son Destan ve fazlası 


Bonus: Online oyunculara 


RUNES OF MAGIC 

Oyunlar: Runes of Magic, 
Gunbound, Rakion, Wolfteam 
Demolar: NFS Shift, PES 2010 
Bonus: Online oyunculara özel olarak seçtiğimiz araçlar, programlar ve duvar kâğıtları 


HİLECİLERE KARŞI BİR ÖNLEM DAHA! 


arahan ekibi, oyunda hilecilerin haksız kazanç elde etmesini önlemek 


amacıyla yeni bir sistemi 15 Ekim itibariyle devreye soktuğunu açıkladı. Sistem X-Trap olarak adlandırılan, oyunla birlikte çalışan bir anti-hack sistemi, Görevi ise, oyundaki mevcut açıkları bulmak ve hilecilere geçit vermemek. X-Trap'in oyuna dahil olmasıyla yeni bir Han Para kampanyası, Karahan yönetimince oyun severlere duyuruldu 


Sınırlı sayıdaki bu kampanyaya göre Han Para alan ilk 160 kişiye bir miktar Han Para da hediye olarak Karahan tarafından verildi. 
Yeni güvenlik eklentisi X-Trap ile ilgili çıkan sorunlara karşı kayıtsız kalmayan yapımcı MAYN Games, Türkçe müşteri hizmetleri sayfasından, çıkan hatalara göre yapılması gerekenleri ana sayfasına taşımış. Yeni ek: lenti paketinin ve kampanyanın Karahan fan sitelerince genel yorumu da olumlu 


ip Ve 
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ÖNEN Te 


ENLINE WORLD 


KNİGHT ONLINE 
17 DÜNYASINI AÇTI 


T ürkiye'de uzun zamandır en çok oynanan 

online oyunlar sıralamasında şüphesiz en üst sıralarda yer alan Knight Online, 17. dünyası olan Kronos sunucusunu oyuncularının hizmetine sundu, İlkaçıldığı andan itibaren yoğun bir trafik çine giren sunucu, yeni oyuncularla doldu taştı. Oyuna birde indirimli “Symbol of Gladiator”item'i eklenince, oyun- 
<ular tecrübe puanlarını katladı. Öte yandan oyunun. 
internet sitesinde de bir anket yapılmakta. Ankette oyuncuların değerlendirmesi göz önüne alınarak, Power Up Store'da görmek istedikleri eşyalar sorulmuş. 
Siz defikrinizi paylaşmak istiyorsanız Knight Online'n ana sayfasına girip ankete katılabilirsiniz. 


SHAİYA, SİZİ 


TANRIÇANIN 
NİMETİ 
UĞRUNA 
SAVAŞMAYA 
ÇAĞIRIYOR! 


a eria Games'in fantastik rol yapma oyunu, oyuncu 
İarı kendisine çekmek 


için yoğun uğraş veriyor 
İnternette sık sık 


güvenen bir oyun olan 
Shaiya tamamen Türkçe 


uzun soluklu bir oyu deneyimine da 

ve kendini MMOR 

olarak tanımlayan oyuna http://trshalya.aeria games.com/ adresinden 


UWARRIOR EPİC'TE 


www.freeZplay.com.tr 


GNGWC 2009 İÇİN SILKROAD ONLINE TÜRKİYE FİNALLERİ BAŞLIYOR 


Iki 2006'da yapılan dünya çapındaki oyun tumuvası Game and Game World Championships'in (GNGV bu seneki Silkroad Online Türkiye Elemeleri'nin yeri ve zamanı belli oldu. İstanbul elemesi 6 Kasım'da Gayrettepe Dedeman Hotel'inde yapılacak. 7 Kasım'da ise yi tüm Türkiyeden 
Toplamda iki gün süre 


temsil edecek, Tüm masrafları GameSultan tarafından kar nacak olan Türk takımı bu yıl birindiik hedefiyle Kore'ye gidiyor olacak Hatırlanacağı gibi geçen yıl Türk takımı büyük 
2. olmuş ve Türkiye'ye uluslararası bir oyun turnuv n ilk ekip olmayı başarmışlardı. Siz de kendi nize güveniyorsanız, 15 TL karşılığında http-//wwwdurnuva, <om adresine girerek kaydınızı yaptırabilirsiniz. Son başvuru tarihinin 30 Ekime kadar uzatıldığını söyleyelim ve elemelere katılacak tüm oyunculara şimdiden başarılar dileyeli 


riyle kapışacaklar, sektörün ileri gelen 


firmalarından GameSultan destekleyecek. Türkiye fnallerini uncu, Korede yapılacak büyük finalde Türkiye'yi 


kazanan 2 


SILKRORD onLınE" TANITIN, 
HEDİYELER 
KAZANIN 


ilkroad Online 17 Kasım tarihinde büyük bir yeniliğe hazırlanıyor. Oyunu tamamen Türkçe sunmayı planlayan JoyMax şirketi, daha şimdiden tanıtımlarına başlamış. Yeni Türkçe versiyonuyla adeta yeniden açılış 


LORDLAR BİRAZ DA GÜLMEK İSTİ 


n arrior Epic'in resmi sitesinde yayındeğişim rüzgarları başlamış ve Lordlar artık biraz mizah istiyorlarmış! Daha önce benzerine pek rastlanmamış etkinlik: 


lanan habere göre Providence'da 


lerden bir tanesini WE ekibi oyunculara duyurdu. Site içinde bir karikatür bölümü 


açıldı. Bu bölümde WE temalı bir karikatür 


yarışması düzenlenecek. Etkinliği her ay kazanan bir kişi bu bölümde duyurulacak Bu etkinliğin bir de ödül kısmı var elbette. 


vrupa arenasında yeni bir firma olan Nexon'un yayıncılığını üstlendiği ücretsiz Devasa Online FPS oyunu Combat Arms, yeni oyun modu Ouarantine'i (Karantina) oynanabilir hale getirdi. CoD: World at War'un Zombie mo- 
'dunu hatırlatan Ouarantine'in öyküsü kısaca şöy le: Güçlü bir virüs tüm insanlığa korku salmakta, Tedavisi bulunamayan bu virüs, bulaştığı insanın fiziksel yapısını değiştiriyor ve benliğini kaybetmesine sebep oluyor. Bu virüs bir süre sonra askerlere de bulaşmaya başlayınca ordu işe el koyuyor. 
Virüslü askerler zaptedilip kapalı kutulara sokuluyor ve bu kutular bir binaya koyulu: 
yor. Fakat daha sonra virüslü 


'DAN YENİ OYUN MODU 


Yarışmayı kazanan oyuncuların her birine, içinde 20 “Double EXP İksiri, 20 “Health” İksiri, 20 “Spirit” İksiri ve 500 Altın bulunan “Epic Loot Kit” verilecek. “En iyi” olama 


erllarını i kullanara yapanlar çekiliş sonr 


Wi 


yanları da es geçmemiş WE ekibi. Onur Ödülü'ne layık görülenler de 10'Double EXP" iksiri kazanacak ve yaptıkları da yine aynı bölümde sergilenecek. Forumlardaki konuşmalardan anladığımız kadarıyla şimdiden ne gibi karikatürlerin çıkacağı merak edilmeye başlanmış bile. 


askerler kafeslerini kırarak dışarı çıkıyor ve binayı ele geçiriyor. Siz de bu binadaki hasta askerlerin yaratabileceği felaketleri önlemek amacıyla bu binanın içine giriyor ve hastalıklı askerleri etkisiz hale getirmeye çalışıyorsunuz. Buaksiyon dolu modu ve diğer modları Combat Arms'ın sitesi ne (http//combatarms.nexoneu.com) girerek oynayabilirsiniz. Alacağınız Nexon hesabıyla hem Combat Arms'ı hem de yayınlanmış olan diğer oyunları aynı hesap ile oynama imkânınız var. Ayrıca Combat 
Arms'ın BlackMarket isimli satış alanından da beğendiğiniz ekipmanı veya özellikleri satın alarak oyunda daha güçlü bir karaktere sahip olabilirsiniz 


SILKROAD ONLINE'DA 


TEMİZ ELLER OPERASYONU 


pek Yolu'nu, hile amaçlı yazılımlar kullanan yolcularından tamamen arındırmaya kararlı olan Joymax, “Temizlik Harekatı” adını verdiği programın ikinci aşamasına geçti. Özellikle bot yazılımlarını tespit etmeyi amaçlayan sistem geliştirmelerinin yanı sıra, hile yaptığı belirlenen oyuncular için üç aşamalı bir ban sistemi getiriliyor. İlk kez suçüstü yakalanan oyuncular bir hafta, ikinci kez yakalananlar iki hafta süreyle uzaklaştırılırken, 


U 


üçüncü kez yakalanan hilebaz oyuncular kalıcı olarak uzaklaştırılacaklar, Etkinliği oyuncularıyla kutlamak isteyen Joymax, sitesinde çeşitli etkinlikler başlatarak oyuncularına ödüllü çekilişlere katılma fırsatı sunuyor. Joymax'ten Jina Song, hack, bot ve benzeri yasadışı programların Silkroad Online'ın tüm oyuncularını olumsuz yönde etkilediğini ve hile konusunda topluluk bilincinin arttırılmasının oldukça büyük bir önem taşıdığını ifade etti. 


da yer alan perk sistemine yönelik geliştirmeler içeren bir güncelleme yayınlandı. Acclaim tarafından yayınlanan oyuna, yeni yetenekler, görevler ve fraksiyonlar ekleniyor. Ayrıca, başarılı oyunculara Demon Chest'in anahtarını sunan fraksiyon görevleri eklendi. 


İKİ AYRI FİRMA 


ki büyük proje kaplarına sığamamış 


Mİ olacaklar ki iki ayrı şirket olarak yol 


larını ayırmaya karar vermişler. Bundan böyle Gamesultan Türkiye'nin önde online oyun dağıtıcılarından biri olmaya devam ederken, JoyGame sıkı içerik su nan bir oyun portali olacak yoluna devam edecek. Bildiğiniz gibi Gamesultan online oyunların Premium satışını yapan, oyun ları dağıtan ve müthiş bir müşteri desteği sunan bir firma. Ülkemiz oyun sektörü için son derece önemli olan firmanın sahipleri ile yaptığımız röportajı sayfa 18'de bulabilirsiniz. JoyGame platformunun tanıtımıysa 28. Sayfada sizleri bekliyor. 


MYTHEON'A 


BETA YOLCUSU KALMASIN 


İKİ apalı beta kayıtlarını henüz başlatan çiçeği burnunda DVO Mytheon'un 

ilk ziyaretçilerinden biri olmak istiyorsanız, oyunun geçtiğimiz günlerde aktif hale gelen sitesini ziyaret etmeniz yeterli. 2010 başlarında resmi açılışının gerçekleştirilmesini beklediğimiz Mytheon, Antik Yunan ve Mısır kültürlerinin 


harmanlandığı bir dünyada geçiyor. 


DRAGONICA ONLINE 


KAPILARINI AÇTI 


u zun süredir beklenen Dragonica Online, beta aşamalarının bitişinin ardından kapılarını tüm 


meraklı oyunculara açtı. Resmi açılış, çeşitli etkinliklerle kutlandı. Oyunda önemli bir yere sahip olan lonca savaşlarını temsilen, oyuncu loncaları THO*ICE 


loncasına karşı mücadele ederek en güçlü lonca ün- 


vanını kazanmak için savaştı. 


RABER? çrameci 


GAMER 


FIRST DÖRTNALA 


ünyanın en sık güncellenen oyun portallarından biri olan GamersFirst, 


yeni b: 


va oyunlarıyla sizi bekliyor. Halih 


ırda Knight Online, War 


Rock, Sword of the New World ve Parabellum gibi son derece önemli oyunlara 


hipliği yapan portala, kesinlikle 


enemenizi önerdiğimiz OurWorld, GoGo 


« Taikodom, Victory: The Age of Racing, Lamb gibi son derece eğlenceli 


miş durumda. İhtiyacınız olan tek şey bir internet bağlantısı. 


gamersfirst.com adresindi 


r var.Bir girin, bir daha çıkamayacaksınız. 


rkesin zevkine ve keyfine göre bir 


RAKlON İÇin 


PARTİ ZAMANI GELDİ 


amamen Türkçe oyun içi destekle yayınlanan Rakion: Chaos Force ta kalabalık bir şenlik başlıyor. Partiye katılım için, toplayacağınız balkabaklarını takas ederek kostümünüzü almanız gerekiyor. Oyuna girdiğiniz her gün size üç balkabağı kazandırıyor. 
Ayrıca öldürdüğünüz düşmanlardan da balkabağı kazanmanız mümkün, Sonrası; bekleme listesinin sağındaki etkinlik dükkanına girerek, kabaklarınızı seçtiğiniz kostümlerle takaslamaktan ibaret. 


SEAFIGHT KORSANLARI 


İÇİN YENİ ÖZELLİKLER 


ğer sanal bir korsan olmak ilginizi 

çekiyorsa, ülkemizde Joy Game tarafından yayınlanan Seafight'i duymamış olmanız pek mümkün değil. Seafight, acımasız korsanlar için yeni özellikler ve içerikle geliyor. Görsel açıdan en önemli gelişme, oyuncuların beğenisine sunulan tam ekran modu. Böylece; engin denizlerde ganimetinizi ararken, ekranın sağ alt köşesinde MSN'e girip çıkan arkadaşlarınızın 


renkli iletilerini görerek atmosferden kopup gitmiyorsunuz. Oyun için yapılan ge- 


liştirmeler tam ekran moduyla sınırlı değil. 


Genişletilen harita sayesinde ufuk çizgisi 

her zamankinden daha da uzak olacak. Bu da daha fazla içerik ve daha fazla ganimet anlamına geliyor elbette. Tüm bunlara ek olarak; oyuna daha kaliteli görüntü ve ses 


efektleri ekleniyor. Şimdi herkes güverteye 


çıksın ve toplarının bakımını yapsın. 


REGUlEM 
MEMENTO MORİ 
YAYINLANDI 


ravity Interactive'in yetişkin oyunculara yönelik, korku DVO türündeki yapımı Reguiem serisinin üçüncü paketi Reguiem: Memento 
Mori yayınlandı. 700.000 oyuncusu olan Reguiem'in başarısı Gravity'i oldukça memnun etmiş durumda, Son derece karanlık ve ürkütücü bir dünyası olan yapıma, ek paketle birlikte PVP ve klan savaşlarına çeşitli yenilikler getiriliyor. 
Buna ek olarak; eşyaların güçlendirilmesi, stat ayarlamaları ve pet sistemleri konusunda yeni özellikler ekleniyor. 


Gravity yeni oyuncu etkinliklerinin düzenleneceğini müjdelemekten de geri kalmıyor. DVO'larında vahşet arayan ve sevimli NPC'lerden ölesiye tiksinen sert 


oyuncular, Ethergia dünyasını ziyaret ederek Memento Mori'yle birlikte gelen yenilikleri bizzat keşfedebilirler. 
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WARMEAD 


C—rsis 


OLSUN! 


Doğuya has mac 


VOROLAR 


EDITORÜN SEÇTİKLERİ 


imdiye kadar devasa online'lar wd hakkında, özellikle de Free2Play <eil oyunlar üzerine birkaç forumdan öte kimseyi doyuracak çevrimiçi içerik yoktu. Bu amaçla onlarca web sitesi kuruldu amane yazık ki hepsi de hüsranla sonuçlandı. Ta ki bugün, Free2Play Online açılana dek. Free2Play Online, devasa online oyunlar hakkında ulaşabileceğiniz en kapsamlı 


rehberlere, incelemelere, videolara ve diğer her türlü bilgiye sahip olan tek web sitesi. 


Free2Play Online'da sadece düz yazılar 

ve makaleler yok. Türkiye'de oynanan en popüler devasa online oyunların kendilerine ait forum bölümlerinde sizin gibi oyuncularla buluşup tartışma, bilgi ve tecrübelerinizin yanı sıra ekran görüntüleri ve videolarınızı arkadaşlarınızla paylaşıp yarışmalara katılma imkanınız var. 


KAZANAN OYUNCULAR 
Free2Play Online'ın belki de en büyük 


özelliği, Oyuncular bölümü. Burası sitemizin sosyal medya kısmı, tıpkı Facebook gibi. Hatta Free2Play Online'a üye olduktan sonra dilerseniz Facebook hesabınizi bile buraya bağlayabilirsiniz. Oynadığınız oyunlar için gruplar kurup diğer oyuncularla sohbet edebilir, hatta ve hatta klanlarınız için birer grup açıp yeni üyeler toplayabilirsiniz. Blog tutabilir, arkadaşlarınızın duvarlarına yazabilir, oyunlardan aldığınız görüntüleri profil sayfalarınıza yükleyebilir, videoları veya diğer arkadaşlarınızın karakterlerini etiketleyebilirsiniz. 
Burada aklınıza gelen her şeyi paylaşmak mükün. Elbette, kurallar dahilinde. 


Sitede geçirdiğiniz zaman ve bu sırada yaptıklarınız karşılığında kullanıcı puanı kazanmaya ne dersiniz? İleride bu kullanıcı puanlarıyla oynadığınız oyunlar için ekstra eşyalar ve güçler satın alabileceksiniz. Tabii her gün, her an yapabileceğimiz sürprizlerle büyük ödüller kazanma şansınız da var. 


OYUN LTE 


YEDEVO © DER © FLAŞMOYUN 


SON HABERLER 


Yepyeni Shooter |. 
Browser OYUNU 


Web tabanlı devasa online oyunların tümüne ulaşabileceğiniz kaynak sayfalarımızın yanı sıra, onlarca oyunun en güncel rehberlerini okuyup diğer oyunculardan bir adım öne geçebilirsiniz. Ya da en son haberleri takip ederek değişen oyun dinamiklerinin farkına varıp rakiplerinize fark atabilirsiniz. Yeni Free2Play oyunlar arıyorsanız, Yakında Geliyor bölümümüze bakıp dişinize göre oyunlarla, zevkinize göre evrenlere yol açabilirsiniz. Hangi oyunların ne kadar ilgi gördüğünü izleyebilir ve böylelikle en son oyun trendlerinden uzak kalmazsınız. 


Daha fazlasını öğrenmek için www.free2play.com.tr adresine tıklamanız yeterli. 
Free2Play Online, bundan sonra devasa online oyunlar hakkındaki en geniş içerikli Türkçe kaynak, ve oyuncuların oyun dışında zaman geçirmek isteyecekleri ideal platform olacak. 

-Berkant Akarcan 


MI Pik 


DİLEK İLBOGA 


www.free2play.com.tr 


“Free2Ploy, Türkiye'nin en çok tercih edilen oyun modeli. 
Dolayısıyla bU modeli benimseyen bir dergi de bence horika oldu.” 


aha önce K2 Network'te görev alan, geçtiğimiz Mart ayında ise True 
Games Interactive'de uluslararası iş geliştirme direktörü olarak çalışmaya başlayan Dilek İlboğa sorularımızı yanıtladı. Görelim bakalım neler söylemiş. 


True Games'in kuruluş öyküsünden bahseder misiniz? 

Tabi True Games, 2008 yılının Ocak ayında online oyuncuların dahaiyisini hak ettiği düşünülerek kuruldu. Bu amaçla dünyanın eniyi yapımcılarından Petrogiyph Studios, ardından Avrupa'nın en büyük yayıncılarından GOA ve Hindistan'ın eğlence devi UTV ile iş birliği yapma karan aldı. 
Ve tabii ki hemen ardından Petrogiyph ilebirlikte Mytheon geliştirilmeye başlandı. 


Kurucularımızdan Jeff Lujan ve Bob Drobish, daha önce K2 Network'te başkan yardımcılığı görevinde bulunmuştur. Ayrıca Jeff daha öncesinde herkesin bildiği Hello Kitty, Curious George, Hızlı ve Öfkeli ve Peanuts gibi markaların oluşturulmasın- da da önemli role sahiptir. 


Warrior Epic'iaynı türdeki benzerlerinden ayıran önemli özellikler nelerdir? 

Warrior Epic, diğer Free2Play oyunlardan tamamen farklı çok sayıda özellik içeriyor. Örneğin sa- 


vaşçı salonları, oyuncuların toplanıp bir bölüm hakkında strateji üretmeleri, görev sırasında ihtiyaç duyacakları ekipman ve ruhları seçmelerine olanak sağlıyor. Ayrıca bu salonlar içerisindeki odaların tasarımı kişisel istekler doğrultusunda değiştirilebiliyor. Warrior Epic'e özgü ruh sistemi, oyun içerisindeki ölüme bambaşka bir anlam kazandırıyor. Düşen savaşçılar büyük bir görsel şölen eşliğinde savaşa geri dönebiliyor veya oyunculara farklı yollardan destek sağlayabiliyor. Tüm bunların haricinde oyun, lobi sistemi üzerine kurulu olduğundan bilgisayar başında fazla zaman geçiremeyen oyuncuları da tatmin edebiliyor. 


Oyun için yolda olan yenilikler nelerdir? 
Merakla beklenen PvP eklentisi yakında oyuncularımızla buluşuyor. Oldukça kullanışlı bir eşleştirme sistemi ile birlikte gelen klanlar arası savaşlar, oyunda eksikliği hissedilen mücadele hissini fazlasıyla karşılayacak. Bunun haricinde Trogken Swamps haritası ve oyuncuların basit bir menü yerine üç boyutlu bir dünya içerisinde diğer oyuncularla bir araya gelebilecekleri 3D lobby sistemi de hazırlanan yenilikler arasında, 


Peki, Mtyheon'dan kısaca bahsedebilir misiniz? 
Mytheon, oyuncuların güç taşlarını yöneterek 


ve bu güç taşlarını çeşitli büyüler, binalar ve yaratıklara dönüştürerek efsanevi mitolojik tanrılara meydan okuduğu çok oyunculu bir aksiyonV/strateji oyunu. Devasa haritalar içeren üç boyutlu bu oyuna Yunan ve Mısır mitolojisi hâkim. Tek kişilik, ortaklaşa ya da karşılıklı oynama alternatifleri var. Mytheon, 2010 kışında piyasaya çıkıyor. 


Türk online oyun pazarı hakkında neler düşünüyorsunuz? 

Türk online oyun pazarı diğer ülkelerle kıyaslandığında oldukça büyük, ve her geçen gün de büyümeye devam ediyor. Oyun firmaları Türkiye pazarını önemsemeye ve bu pazara yönelik çalışmalar yapmaya başladılar. Oyunların neredeyse tamamı artık Türkçe olarak hizmet veriyor, bu da rekabeti oldukça artırdı. Rekabetin artmasıyla beraber oyun kalitesi de gittikçe yükseliyor. 


Dergimiz Free2Play hakkında neler düşünüyorsunuz? 

Free2Play, Türkiye'nin en çok tercih edilen oyun modeli, Dolayısıyla bu modeli benimseyen bir dergi de bence harika oldu. Oyuncular ilk defa Free2Play sayesinde sadece bu tarzdaki yeni oyunları öğrenebilme, hakkında detaylı bilgiye ulaşabilme ve kıyaslayabilme şansına sahip oldu. 
-Furkan Faruk Akıncı 


FBE 


ROPORTAJ 


“Bugün Türkiyedeki başarısını Ortadoğu ve Doğu 


e amesultan'ın yöneticileri Kazım Akalın 
| ve Aykut Sanver tatlı bir heyecan 
İ yaşıyorlar bugünlerde. E, Türkiye'nin 

en büyük online oyun hizmetleri şirketlerinden biri olmak kolay iş değil, Sürekli yeni oyunlar geliyor, yeni projeler geliştiriliyor. Biz de oyuncular olarak son derece heyecanlıyız çünkü ülkemizde yeni yeni oturmaya başlayan oyun sektörüne en büyük projeler Gamesultan'dan geliyor. Biz de bastık ofislerini ve merak ettiğimiz her şeyi sorduk. Gamesultan'da bizi ne gibi sürprizler bekliyor? Cevaplar aşağıda... 


Kule Bilgi Sistemleri Türkiye'de MMO oyun sektöründe hizmet vermeye başlayan ilkfirmadır. Sektördeki faaliyetlerimize, Gamesultan.com çatısı altında MMO oyunlarının premium servislerinin satış ve dağıtıcılığını yaparak ve alternatif ödeme servisleri vererek başladık. Gamesultan. 
com'u bugün 80'den fazla MMO oyunu için hizmet veren, uluslararası MMO şirketleri tarafından bilinen dev bir marka haline getirdik. 
Bugün Türkiye'deki başarısını Ortadoğu ve Doğu Avrupa'ya da taşımayı hedefleyen bir MMO dağıtımcısı konumundayız. Oyunların servisleri- nin, teknik alt yapılarının sağlanması, pazarlama 


Avrupa'ya da taşımayı hedefleyen bir MMO dağıtımcısı konumundayız.” 


ve halkla ilişkiler faaliyetlerinin yönetilmesi, dağıtılması, satılması ve oyuncu topluluklarının yönetimi de dâhil olmak üzere her türlü hizmeti veren en büyük Türk MMO oyun şirketiyiz. 


Kurucularımız dâhil olmak üzere tüm yöneticilerimiz, bilgisayar oyunlarında oldukça tecrübeli ve oyunculuk geçmişi olan kişiler. Online oyunların popülerleşmesine bizzat tanık olduklarını söyleyebiliriz. Türkiye 2005-2006'da MMO furyasıyla karşılaştığında, online oyun sektörünün ve yan sektörlerinin daha da büyüyeceğini, online oyun hizmeti veren şirketlerin artacağını öngördüler. Gerçekten de sayısı hızla artan bu şirketlere Sihirli Kule olarak GameSultan markası ile dağıttım ve ödeme konusunda hizmet verilmeye başlandı. Aslında sektörün ihtiyaçları doğrultusunda Gamesultan'ın kendiliğinden ortaya çıktığını söyleyebiliriz. 


Firmanız nasıl bir fark yaratıyor? 
Gamesultan kurulduktan sonra başarımızı gören pek çok oluşum, sektöre girip bizi taklit etmeye başladı. Biz müşteri memnuniyetimizden taviz. 
vermeden, marka değerimizi yükselterek, da- 


ğitim kanallarımızı artırarak, doğru alanlarda 


— 


doğru projelere odaklanarak, şu an Türkiye'deki en büyük MMO servis şirketi olduk. Yarattığımız. 
farkların en büyüğü müşteri destek kalitemiz. 
Bunu bir örnekle pekiştireyim. Sadece gittigidiyor. 
com üzerinde 35 binin üzerinde satış gerçekleştirdik ve bu satışlardaki müşteri memnuniyetimiz 9699,99'dur. Bu bizim söylediğimiz bir şey değil, tarafsız bir kurum olan Gittigidiyor'un verisidir. Biz kullanıcılanmızın her birine aynı özeni gösterip onları memnun etmek isteyen, “sıfır hata” prensibini kendine ilke edinmiş, her zaman kullanıcılarının yanında olan bir firmayız. “Online oyunların tutkunuyum”diyen herkesin Gamesultan'ı seçmesinin sebebi budur.”Oyunu ciddiye alıyorsan, Gamesultan” sloganımız da buradan gelir. Ayrıca, dağıtım kanalımızın genişliği, bonus sistemimiz, yenilikçiliğimiz, portföyümüzdeki oyun çeşidi ve fazlalığı, sunduğumuz ödeme metotlarındaki çeşitlilik diğer farklanmız arasında. 


Şirk 7 
Şu an şirketimizde 20 kişi çalışmakta. Çalışanlarımızın yarısından fazlası satış ve satış sonrası destek departmanımızda çalışmaktadır. 


şua r? 


orsunuz 


Türkiye'de pazar büyüklüğü senelik $50 milyo- 


ürü 


nun üzerinde. 2010 sonunda bu rakamın $60 milyonu aşacağını düşünüyoruz. Pazar hızlı ve devamlı bir şekilde büyüyor ama Türkiye için genel bir değerlendirme yaparsak hâlâ emekleme evresinde olduğumuzu söyleyebiliriz. Bu konuda Asya ülkelerinin en az 5 yıl gerisinden geliyoruz. Diğer taraftan son yıllarda çok hızlı büyüme ve gelişim gösteren bu sektöre devlet ön yargılı yaklaşıyor. Sektörün devlet tarafından yapılacak düzenlemeler ve telekom firmalarının gerçekleştireceği altyapısal yatırımlarla daha stabil bir hale geleceğini, büyümenin de hızlanacağını öngörüyoruz. 


r alabilir miyiz 
Bizler ülke olarak oyun oynamayı seviyoruz. Her yaştan, her eğitim seviyesinden insan oyun oynuyor. Herkesin oyunlardan beklentisi farklı, NintendoWii, PlayStation, PSP PC, hepsi farklı zevklere hitap ediyor. PC oyunları üzerine konuşuyorsak ibre online oyunlara doğru döndü. Kutu oyunlarının hiçbir zaman pazar kaybetmeyeceğini düşünüyoruz. Ancak sektörün büyümesine göre çok daha yavaş büyüyeceklerini öngörüyoruz. 
Free?play ve Pay2Play oyunlarda Türkiye için ibre Free2Play yönünde olacaktır. Oyun oynayan kişi sayısının da gittikçe arttığını söyleyebilirim. 


Oyunculardan kurulu bir ekip olduğumuz için elbette birçok oyun oynuyoruz. Ekip olarak denemediğimiz MMO yok diyebiliriz. Ancak şirket genelinde oynadığımız şu sıralar iki oyun var: İlki bir MMOFPS oyunu olan WolfTeam. Her gün akşam 5'ten sonra düzenli olarak Wolfteam'i oynuyoruz. O saatin gelmesini iple çekiyoruz diyebilirim. En çok oynadığımız diğer oyun da PES. 
Şirkette PES oynayamayan hemen hemen hiç kimse yok gibi. Ofisimizin oyun odasında günü her saatinde PES oynayan birilerini bulabilmeniz mümkün. İki oyunda da oldukça iddialıyız. Dışarıdan gelen kapışma tekliflerine de açığız :) 


verleri daha ne g rprizler k 

2009 yılında, hali hazırda yapım aşamasında 
olan ve yapımına başlanacak birçok projemiz var. Bunlardan en önemlisi ve en yakın zamanda kullanıcılarımızla buluşacak olanı, şu an hali hazırda MMO oyunlarının Türkiye'deki bir numaralı platformu kabul edilen Gamesultan.com'un yeni sürümü “Gamesultan versiyon 2” Bu yeni versiyonla, kullanıcılarımız çok daha kolay bir şekilde alışveriş yapabilecek ve birbirinden farklı ödeme seçeneklerinin kendilerine sunulduğunu görecek. Ayrıca yeni sistemin en öne çıkan özellikleri, portal para birimi, geliştirilmiş kullanıcı arayüzü ve büyük kolaylık sağlayacağına inandığımız. 
anında alışveriş sistemi. Tabii ki “Gamesultan versiyon 2"'ile birlikte kullanıcılarımıza daha fazla ve farklı dağıtım kanalıyla ödeme alternatifi sunacağız. Şu an maalesef detaylara giremeyeceğim ancak kısa bir zaman sonra yeni Gamesultan kullanıcılarımızla buluşacak. 


düşünüyorsunuz? 
Free2Play dergisi gerçekten MMO sektöründe aranan bir mecraydı. Daha önce Oyungezer ekibinin çok başarılı çalışmalara imza attığını biliyoruz. Ancak bu çalışmalar genel olarak online oyun odaklı değildi. Biz bir online oyun servis sağlayıcı şirket olduğumuzdan, bizim kendi kullanıcılarımızla direkt olarak buluşabileceğimiz bir medya kanalı yoktu. Bu durum online oyun- 


cular için de geçerli, Online oyuncuların da yeni 


www.free2play.com.tr 


oyunları takip edebilecekleri ya da hali hazırda oynadıkları oyunlardaki gelişmeleri takip edebilecekleri bir kaynak mevcut değildi. Free2Play işte bu boşluğu bizim için doldurdu. Şu an ilk sayısı olmasına rağmen biz de en az sizler kadar heyecanlıyız. Başarılı olup pazarda hak ettiğiniz yere ulaşacağınızdan şüphemiz yok. 


en bahs 
Bizim durumumuz bir bölünmeden ziyade yolları ayırmak aslında. Aramızda oluşan fikir ayrılığından dolayı eski ortaklarımızdan birisi ile yolları ayırma kararı aldık. Biz Gamesultan olarak e-pin dağıtımı odaklı olarak yolumuza devam etmek isterken oda şirketimizi bir oyun yayıncısı olarak görmek istiyordu. Gamesultan olarak Türkiye'de yapılması gereken birçok yeniliğin olduğunu dü ümüzden, yayıncılık konusunda şu an için bir yatırım yapmayı düşünmüyoruz. Bu yüzden gerekeni yapıp yollarımızı dostane bir şekilde ayırma karan aldık. Eski ortağımız, Joygame'in finansmanını sağlamak için Gamesultan'daki hisselerini diğer ortaklara sattı. Tabii ki, herkesin fikirlerine saygılıyız. Şu anda bize düşen, onların da başarılı olmasını temenni etmektir. Zira her ne kadar bu konuda fikir ayrılığı yaşasak da Joygame ile ilişkilerimiz. 
iyi. Joygame.com'un, Türkiye'nin en büyük oyun firmalarının arasında hak ettiği yeri alacağına inanıyoruz. İlişkileri tamamen koparmak her iki taraf için de fayda sağlayacak bir durum değil. 
Joygame şu anda bizim için e-pin'ini dağıtacağımız potansiyel bir firma. Onlar için de biz çok önemliyiz. Sonuçta Türkiye'nin en büyük e-pin dağıtıcısı konumundayız ve bütün ortaklarımıza eşit yakınlıkta olmalıyız. - Furkan Faruk Akıncı 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MİKRO ÖDEME 


“Mobil ödemede insanlar, oturdukları yerden, evlerinden, günün herhangi bir saatinde, gece yorısı, sabah, gündüz hiç fark etmeksizin, sadece bir SMS göndererek istedikleri satın almayı yapobiliyorlor” 


'nternetten alışveriş yapmaktan çekiniyormusunuz? Deliler gibi oyun oynuyorsunuz ancak oyun içi eşyalarınızı kredi kartıyla ödeyemiyor ya da internet ortamına güvenemiyor musunuz? Mikro Ödeme ile Turkcell Mobil Ödeme servisini kullanarak sadece tek bir SMS ileödeme yapabilirsiniz. Hem daha güvenli, hem de çok daha kolay bu sistemi duyar duymaz Mikro Ödeme A.Ş. Genel Müdürü Sayın Alper Akcan'ı bulduk ve merakımızı gidermesi için birazcık meşgul ettik. 


Mikro Ödeme (Mobile Payment) tam olarak nedir? 

Temel olarak cep telefonuyla tahsilât yaptığımız bir sistemdir. Bu sistemde kullanıcılar, cep telefonlarıyla ödeme yapabiliyorlar. Ama adı üzerinde “nikro ödeme" yani küçük tutarların ödendiği 

bir sistem. İhtiyaç aslında çok burada net olarak belli... İnsanlar küçük tutarlı satın almalarını kredi kart veya altematif modellerle ödemeyi çok tercih etmiyorlar. Tam olarak bunun için doğmuşbir ödeme sistemi. 


Mobil ödemede limit nedir ve kredi kartına göre avantajları nedir? 

Mobil ödemenin şu anki limiti işlem başına 20TL. 
Ama kullanıcılar gün içerisinde istedikleri kadar 


işlem yapabilirler. Diğer ödeme sistemlerine göre en büyük avantajı, kullanıcılar açısından 

çok güvenilir, kolay ve hiçbir üyelik, abonelik vs. 
gerektirmiyor olması, Turkcell hatlı cep telefonu olan herkes mobil ödeme kullanabiliyor. Güvenilir olmasının ise en büyük sebebi şu: Ödemeniz kontörlerinizden düşüyor veya faturanıza yansiyor. Ayrıca işleminizi yaparken telefonunuza mutlaka onay mesajı geliyor. Yani telefonunuz sizin yanınızdaysa kimsenin işlem yapma şansı yok. Tutarlar düşük olduğu için, hırsızlık riski de oldukça düşük hale geliyor. 


Sistem nasıl çalışıyor, kısaca özetleyebilir misiniz? 

Sistemin birkaç tane çalışma şekli var aslında. 
Birincisi web üzerinden başlatılan ödeme şekli, ikincisiyse SMS ile başlatılan ödeme şekli, Web'den başlatılan ödeme şeklinde intemetten işlem yaptığınız herhangi bir ödeme kanalı gibi müşteriler satın al”butonuna basıyorlar, bir ekran açılıyor. Bu ekran ortak ödeme ekranı dediğimiz, standart ve bütün bilgilerin eksiksiz yazıldığı menü, Hangi üye işlerinden hangi ürünü kaç paraya alıyorsunuz, karşılığında ne olacak bilgilerinden tutun da bütün müşteri hizmetleri, telefon numaraları, e-mail adreslerine kadar her şeyin açık, net ve büyük olarak yazıldığı bir ekran bu. 


Müşteri bu ekranda sadece telefon numarasını bir kutuya yazıyor ve müşteriye hemen üç saniye içerisinde bir SMS geliyor"Satın almayı onaylamak için bu mesaja onay yazıp gönderin” Müşteri onayladığı takdirde kontörlüyse kontöründen “düşüyor, faturalı hat müşterisiyse faturasına yansiyacak şekilde ödemeyi gerçekleştiriyor. İşlem. 
başarılı olduğu zaman (yani kontörlüyse yeterli kontörü varsa veya faturalıysa limiti yetiyorsa) başarılı işlem sayfasına yönlendiriliyor. Bütün dijital ödeme platformlarındaki standartlar gibi yani. Başanlı ödeme sayfasına yönlendiriliyor ve işlem başanyla gerçekleşmiş oluyor. 

SMS ile başlayan ödeme şeklinde ise belirli bir takım keywordler belirleniyor. Örneğin, bir oyun aboneliği satacaksınız, “Oyun 1-2-3”diyelim bunu keywordü. “Oyun 123" yazıp 7979'a gönderilmesi durumunda işlem otomatik olarak yapılıyor, işlemin başarılı olması durumunda müşteriye bir pin gönderiliyor veya aboneliği aktive ediliyor. 
Kısaca başarılı işlem sonucunda ne yapılması gerekiyorsa o yapılıyor. 


Peki şu an mikro ödemeyle neler satın 

alınabiliyor? 

Mikro ödeme ile mobil servis dışında her şeyalıp satılabilir. Ticareti yasal olan, mobil servis dışında kalan her şey... Şuanda fiziksel ürün satan üye 


20 ir 


işyerleri var, yani kitap, elektronik ürünler, tişört, şapka vs. gibi fiziksel ürün satan işyerleri var. 
Arkadaşlık siteleri, sosyal ağlarda da aktif olarak kullanılıyor. Gold üyelikler vs. gibi para ödenebilecek herhangi bir site için kullanılabiliyor. Profesyonel internet hizmetlerinde kullanılabiliyor. 
Yani hosting, domain, alan adı satışı gibi yerlerde kullanılabiliyor. Ve tabii ki oyun sektöründe kullanılıyor, özellikle online oyun sektöründe çok yoğun olarak kullanılıyor. İster ücretli üyeliklerin ödenmesi, ister oyun içindeki ücretli eşyaların satışı noktasında çok rahat bir şekilde kullanılıyor. 


Şuan hangi oyunlar var? 

Şuan Shaiya Online, Battle Knight, SWON 6, Kabile Savaşları, Umaykut Online, Madeniyet, Warrior Epic, İmperia Online, Omerta, Sanalika, Gamyun. 
'net, Cikcik.com, Ciftokey.com, ve Okeyvetavla. 
com gibi popüler oyunlar ve siteler var listede. 


Peki, bu ödemeler sonuçta GSM operatörü tarafından alınıyor. Operatör, tahsil edilen paranın ne kadarını alıyor? 
Satılan ürünün ve servisin kategorisine göre komisyon oranları değişiklik gösteriyor. Oyun kategorisinde farklı, sosyal ağ kategorisinde farklı, profesyonel internet hizmeti kategorisinde farklı... Burada asıl önemli olan bu servislerin içinde hiçbir şekilde Özel İletişim Vergisi, Hazine payı, Bakanlık payı gibi GSM sektörüne has vergilerin olmaması. Burada üye işyeri ticaret sonrasında komisyonu düşürülmüş tutarı alıyor KOVSini ödüyor ve geri kalan miktar kendi kazancı oluyor. 
Durum böyle olunca da eline geçen para anlamlı bir tutar oluyor. 


Geleneksel kanallarla, mesela internet kafelerden yapılan satışlar ya da kredi kartından yapılan satışlara göre Mikro Ödeme ne kadar karlı ya da zararlı? 
Düşünülmesi gereken şey şu: Siz geleneksel ka- 
'nallardan kaç kişiye ulaşabiliyorsunuz, kaç kişiye hizmet satabiliyorsunuz, kaç kişiden para toplayabiliyorsunuz? Müşterilerim diğer ödeme metotlanyla ne kadar kolay alışveriş yapabiliyorlar? 
Bunun karşılığı olarak mobil ödemeyi kullanıp kaç kişiye ulaşabilirim, kaç kişiden para toplayabilirim, biraz bunu kıyaslıyor olmak lazım. Bugün hiçbir evkadınının internet kafeden e-pin almadığını çok iyi biliyoruz ama oyun sektörü sadece inter- 
'net kafelerde dönen ve sadece 12-16 yaş grubu gençlerin/erkeklerin oynadığı bir sektörden bahsetmiyoruz. Bir “Casual game”kavramı var. Bu kavram günde en az bir saat oyun oynayan insanları ifade ediyor. Ev hanımları oynayabiliyor, orta yaşlı insanlar oynayabiliyor, çok genç çocuklar oynayabiliyor, hatta bunların bazılarının yaşından dolayı internet kafelere girmesi bile yasak. Mobil ödemede ise insanlar oturdukları yerden, evlerinden günün herhangi bir saatinde gece yarısı, 


sabah, gündüz hiç fark etmeksiniz sadece bir SMS göndererek bu satın almayı yapabiliyorlar. 
Dolayısıyla toplamda ulaşılan pazarın, geleneksel kanallarla ulaşılan pazarda çok daha büyük olduğunu düşünüyoruz. Bugün operatörlere bakacak olursak Turkcell'in 36 milyonun üstünde abonesi 


var, Bu şu an için sadece Turkcell'de olan bir servis. 


Yakın zamanda diğer operatörlerde de olacağından eminiz. Diğer bir deyişle 36 milyonluk bir müşteri portföyünden bahsediyoruz. . 


Kullanıcıların mobil ödemeye yaklaşım nasıl? 

Zaman zaman servisimizi kullanan, başanlı ya 

da başarısız işlem yapan kullanıcılara anketler yapıyoruz. Başarılı işlem yapanların 96981, servisi tekrar kullanacaklarını söylüyorlar. En çok beğendikleri özellik ise hiçbir yere gitmeden günün her saati ödeme yapabilmek ve bunun güvenli olması, Diğer ödeme metotlarının da varolduğu sitelere ise mobil ödeme eklendikten sonra, işlem sayısı 8 kata kadar artabiliyor. Bu da daha önce ödeme yapmak isteyip kendilerine göre ödeme yöntemi bulamayan kullanıcıların varlığına işaret ediyor. 


Mikro ödemeyi sistemine dahil etmek isteyen bir işyeri ne kadar para harcar, ne kadar zaman alır, entegrasyon süreci nasıl bir süreçtir? 


www.free2play.com.tr 


Mikro ödemeyi kendi sistemine dâhil etmek isteyen bir işyeri hiçbir şekilde ücret ödemiyor. 
Herhangi bir para, kesinti, gizli komisyon... . Hiçbir şey almıyoruz. Bugün herhangi bir üye işyeri mobil ödeme sistemini herhangi bir ücret veya teminat olmaksınız içeriğine dâhil edebilir. 
Entegrasyonda bizim 6 farklı API'miz var. 

Bu API'lerden kendine en uygunu seçerek keyword'lü kurgu, intemetten başlayan kurgu, pinli kurgu gibi istediği en uygun yöntemi seçerek (Elbette ki biz orada gerekli yönlendirmeyi yapıyoruz) 15 dakika içinde entegrasyonlarını gerçekleştirebiliyorlar. Platformumuz o kadar esnek ki http:/Awwa.mikro-odeme.com/ adresine girerek hemen servis oluşturmaya başlanabiliyor. 


Bu sistemin üye işyerine getirdiği başka ek avantajlar, tanıtım olanakları var mı? 

En temelde müşterilerini biraz daha kişisel olarak tanıyorlar. Müşterilerinin erişim numaralarını biliyorlar artık. Daha sonra kendi servisleriyle ilgili bu müşterilere ulaşma şansları doğal olarak olabiliyor. CRM datası online işlemlerde çok önemli, yani müşterilerinin davranış bilgilerini bilerek oradan anlamlandırmak ve müşteriye tekrar alternatif servisler ve ürünler sunmak çok önemli. 
Müşterinin satın alma alışkanlığı, kontör yükleme periyodu gibi bilgileri buradan edinebiliyorlar. 
Dolayısıyla bunu kullanarak çok başarılı işmodelleri kurguluyor olabilirler. 


Diyelim ki müşterinin telefonuna istemediği bir şekilde onay mesajı geldiği zaman veya telefon numarasına istemediği halde ulaşıldığı zaman ne yapması gerekiyor? 

Öyle birdurumda kendi GSM operatörünü arayarak olay hakkında bilgi vermesi yeterlidir. Ama tekrar belirtmekte yarar var; SMS ile onay vermedikleri sürece hiçbir şekilde ücret tahsil edilmez. 
Hali hazırda 3 dakika içinde onay verilmezse sistemimiz otomatikman siparişi iptal ediyor. 
-Furkan Faruk Akıncı 
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“Emin olun yurtdışındaki partnerlerimizde 


bozılorı di 


Türkiyede bUNU yapacak adam var mı?” diyorlardı ilk boşta. 
BU proje hem onlara, hem de bize cesoret verdi.” 


ürkiye'de “oyun” denince akla kaç 

firma geliyor ki? Bu işi profesyonelce 

yapan firma sayısı gerçekten çok çok az.Dünyada yükselen yeni ticaret trendlerini yakalamak ve yeni iş alanları yaratmak için bu riski göze alanlarsa başarılarıyla parmak ısırtıyor- lar. Bu işi tutku ve şevkle yapan insanlardan biri de Yoğurt Teknolojilerinin sahibi Cemil Türün. 
Kendisinin ve ekibinin tüm oyunculara büyük bir sürprizi olacak yakınlarda. Biz de o yaldızlı paketi herkeslerden önce Free2Play okurlarıyla birlikte açmak istedik ve Sayın Cemil Türün ile Yoğurt Teknolojileri'nin İş Geliştirme Direktörü Sayın Bahadır Melih Varol'u soru yağmuruna tuttuk. Yeni ve kocaman bir dünyaya herkesten 


önce adım atmak isterseniz, onlara kulak verin... 


Epeydir hummalı bir çalışma içerisindeyiz bildiğiniz gibi ve heyecanımız giderek artıyor. Şu an wwwyogurtistan.com adresinden kapalı beta için kayıtları topluyoruz. 1000 kişilik bir kayıt topladığımız zaman daha fazla kayıt almayı durduracağız. Bu yüzden katılmak isteyenler ellerini çabuk tutsunlar. 


Yoğurtistan içinde serbestçe kendinize bir yaşam kurabileceğiniz kocaman birsanal dünya. 
Teknik olarak daha önce dünyada denenmemiş bir proje. Yani, dünyada bir ilk. Flash içerisinde çalışan tamamen üç boyutlu sanal bir dünya. Tarayıcı üzerinden çalıştığı için de sistem kaynaklarını çok yormuyor. Tamamen işlemci üzerinden çalışıyor. Bu nedenle hemen herkesin sisteminde rahatlıkla çalışabilecek kadar kompakt bir program. Düşünsenize, oyun sabit diskte bile bir yer kaplamıyor çünkü bir client dosyası yok. Hiçbir ekstra içerik indirmeden direkt olarak karakterinizi yaratıp oynamaya başlayabiliyorsunuz. 


amı iyor 
Oyuna ilk kaydolduğunuz zaman küçük bir alıştırma bölümüne yönlendirileceksiniz. Burada oyunun mekaniklerine alışacak ve ortama ısınacaksınız. Burası aynı zamanda karakterinizi yaratacağınız bölüm. Kendinizi ve tarzınızı en iyi 


şekilde ifade edebilmek için yaratacağınızkarak- 


terin tüm detaylarını belirleyebileceksiniz. Ka- 


rakterinizi yarattıktan sonraysa direkt kıyafetçiye yönleneceksiniz. Burada tahmin edebileceğiniz gibi dilediğiniz kıyafeti alabiliyor olacaksınız. 
Ardından mobilyacıya gidip eşyalarınızı seçeceksiniz. Son derece geniş yelpazedeki eşyalar arasından istediklerinizi seçip evinizi yerleştirmeye hazır hale geleceksiniz. Son olarak evinizi seçmek için emlakçının kapısını çalacak ve içinde yaşayacağınız yuvanızı belirleyeceksiniz. 
Oyunun varsayılan başlangıç süreci bu. 


Elbette... İsteyen firma gelip burada ürünlerini sergileyebilecek. Diğer yandan herkes kendi sanal markasını oluşturabiliyor olacak. 

Tüm b 


tistan'ın ekono 


mik modeli na y 
Şimdi öncelikle şunu belirtelim: Buraya herkes bireysel satışçı gibi girebilecek. Elbette ki tüm kurumsal firmalar da fiziksel olarak burada 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var olabilecekler. Ekonomik yapı Ocak ya da Şubat 2010 gibi tamamen işlevsellik kazanmış olacak. Yoğurtistan içinde geçerli olan para birimi de “Kayme” olacak. Bir şekilde sanal bir tedavül ortamı yaratacağız ki bu da dünyada bir ilk. Oyun içindeki tüm alışverişler kayme üzerinden yürüyecek. Kayme kazanmanın yollarıysa oldukça çeşitli. 


Elbette... Bir süredir yurtdışında bağlantıda olduğumuz birkaç firma var ve gelen tepkiler son derece olumlu. Görüştüğümüzfirmalar da en az bizim kadar heyecanlılar bu proje konusunda. 
Şu anki planlarımıza göre Yoğurtistan açıldıktan bir yıl sonra yurtdışına da açılacağımızı söyleyebiliriz. Emin olun yurtdışındaki partnerlerimizden bazıları “Türkiye'de bunu yapacak adam var mı?"diyorlardı ilk başta. Bu proje hem orlara, hem de bize cesaret verdi. Çünkü herkesbiliyor ki bu proje dünyada ilk kez deneniyor. Daha önce böyle bir karışım ortaya konmamıştı. 
Açıkçası sürpriz bir lansman fikrimiz var. Genel konsept itibariyle birtakım benzerlikler taşıdığı için James Cameron'ın Avatar filmi ile birlikte 


açmak istiyoruz. Bu konuda birtakım sürprizler bekleyebilirsiniz. Tarih, 18 Aralık gibi görünüyor şimdiden. 


Aslında burada ilginç bir sistemimiz var. Bildiğiniz gibi “Adver-game” kavramı yurtdışında oldukça yaygın. Biz de buna benzer bir sistem getiriyoruz Yoğurtistan'a. Buradan sadece reklam veren ya da reklamı alan değil reklam verilen de kazanacak. 


Bahadır Me 
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Örneğin, reklam verilen yani oyuncu, her ziyaret ettiği reklam başına 100 Kayme kazanacak diyelim. Reklam veren bu parayı Yoğurt'a ödeyecek. 
Yani kesinlikle Yoğurtistan'da bulunmak için hiçbir reklam veren, hiçbir ücret ödemeyecek. Reklamı tıklandığı ya da görüldüğü kadar bir ödeme söz konusu olacak. Bir diğer deyişle Yoğurtistan bedava oyunlarında bir adım önüne geçip kullanıcılarına para kazandıracak. Şu sıralarda Yoğurtistan'da kazanılan kaymenin, kredi kartına bonus olarak aktarılmasıyla ilgili bir çalışma yürütüyoruz. 


Öncelikle bunun sanal alemde gerçek alışveriş tecrübesine en yakın olan deneyimi sunduğunu belirtelim. Sanal mağazadan satın alacağınız herne ise önce deneme şansı bulacaksınız. 
Düşünsenize, karakterinizi önce bir dükkana sokacaksınız, orada bir satıcı sizi karşılayacak. 
Bunun müşteri ve firma sahibi için bir duygusal etki yaratacağını düşünüyoruz. Satılan her ne ise bunun üç boyutlu modeli üzerinden denenme şansı olacak. Yani üç boyutlu bir alışveriş simülasyonuyla karşı karşıya olacaksınız. Amacımız gerçek dünyadaki alışveriş deneyiminin sanal olarak yaşatılması olacak. Aynı zamanda alışveriş sitelerinin yapamadığını yapıp sosyal alışveriş kavramını getireceğiz. Bir ya da birkaç arkadaşınızla birlikte alışverişe çıkabileceksiniz. 


Oyunun motorunu kendimiz oluşturduk. Yoğurt 3D Engine'i kullandık. Ve bu oyun motoru tamamen bedava olarak dağıtılacak. Bununla ilgilide bir yarışma başlattık. Programlamadan anlayan ilgililer wwwyogurt3D.com adresinden başvurabilirler. - Furkan Faruk Akıncı 


YOGURT 3DİLE vasisi Als) ekle, 


Eğer yetenekli ve hevesli bir programcıysanız bugünlerde mutlaka www.yogurt3d.com adresine bir uğramanızı şiddetle öneriyoruz. 
Üç boyutlu bir Flash motoru olan Yoğurt3D Oyun Motoru üzerinden duyurulan bu yanşmada büyük ödül 15.000 dolar. Açık kaynak kodu ile tamamen programcının hayal gücüne bırakılan yarışma dört kategori üzerinden düzenlenecek: Oyunlar, Animasyon ve Görselleşirme (Visualization), Artırılmış Gerçeklik ve Websitesi, Yarışmanın detaylarını öğrenmek için hemen verdiğimiz adresi Ziyaret edin. Son katılım tarihi 15 Aralık. 


www.ceidot.com 
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UDYOLARI 


Ceiron . Dijital . Oyun . Tasarım 


TÜRK OYUN SEKTÖRÜNÜN ESKİ AKTÖRLERİ YENİ BİR OLUŞUMLA KARŞIMIZDA 


ükümran Senfoni, Hükümran Sen- 
H foni Online, Umaykut / Uluhan ve 

Futbol Arena projeleriyle daha önce ismini duyduğumuz Cgidot Oyun Stüdyoları ve alt markası C&idot XS ile bu yaz yayın hayatına başlayan Ceidot Gaming Network (kısaca CGN) markalarının sahipleri Erkan Bayol ve Deniz Aydınoğlu başta olmak üzere tüm Ceidot / CGN ekibi ve Türkiye'nin en genç yayıncılık ve reklam oluşumlarından biri olan, hatırı sayılır bir internet cafe ağına sahip Dreamlegion A.Ş. ortaklarından Deniz Çırpıcı ile yabancı ortakları bir araya gelerek önemli bir oluşuma imza attılar: CsiPrime A.Ş. 


Eski tayfa, yeni heyecan 

CâiPrime yeni kurulan bir şirket gibi gözükebilir ancak aslında sadece Türk oyun sektörünün bildik, eski dostlarının kabuk değiştirmiş ve büyümüş hali. Öyle ki henüz Kasım ayında hayata merhaba demiş olmasına rağmen, iki mega proje ile karşımıza çıkmış bulunuyor. 
Gündelik oyunları, özellikle okey ve 101 gibi oyunları sevenler için hazırlanmış ve 3B grafikleri, şirin görüntüsü ve kaliteli sunumu ile dikkat çeken Oynatak.com oyun portalı ve 380.000 kayıtlı kullanıcısı bulunan Hükümran Senfoni Online'in devamı ve yenisi niteliğinde olan, fantastik strateji sevenlere ilaç gibi gele- 


cek Cöiron Savaşları... 

Tüm bu projelere detaylı olarak değineceğiz, ancak CgiPrime'ı önce bir kurucu ortaklarına soralım dedik ve bakın ne cevaplar aldık... 
.CöiPrime A.Ş. Genel Direktörü Erkan Bayol: “CeiPrime, Türk oyun sektörüne önemli katkılar sağlayacak bir oluşum olarak tasarlandı. 
.Cöidot, oyunları ve alt markaları ile yıllardır Türk oyun sektörüne hizmet ediyordu. Pek çok projemiz büyük heyecanlar yarattı, güzel işlere imza attığımız gibi, kimi zaman hatalarda yaptık ve hayal kırıklıkları da yarattık. 
Câidot tüm geçmişiyle ve yapıp yapamadıklarıyla cesurca yüzleşerek ve hep ders alarak her geçen gün daha da büyüdü. En son Cöidot Gaming Network'ün de ailemize katılmasıyla kendi oyunlarımızı yayınlamaya başladık ve oyuncularla birinci elden temas kurduk. Tüm bu gelişmeler CâiPrime A.Ş'nin kurulması 

ve yeni ortaklarımızın ailemize katılarak bizi büyütmesiyle zirve yaptı. Artık hepimiz geleceğe daha umutlu bakıyoruz ve bugüne kadar içimizde kalmış pek çok büyük projeyi gerçekleştirmek için artık hayallerimize bir adım daha yaklaştığımızı düşünüyoruz” 

İş Geliştirme ve Finans Direktörü Deniz Çırpıcı: “Geçmişte NetteHayat projesi gibi oyun ve interaktif uygulamalar başta pek çok yazılım projesi geliştirdik. DreamLegion ile oyun 


sel ine katma değer sağlayarak ve net cafeleri de bu katma değer ağına dahil ederek, sektöre önemli yatırımlar ve fırsatlar sunacak çalışmalar başlattık. CsiPrime isetüm bu çalışmaların zirvesini teşkil edecek. CeiPrime hem oyun geliştiren ve yayınlayan, hem de ODTÜ Teknokent'te, Türk mühendisler ve oyun sanatçıları ile Ar-Ge projeleri yürüterek ülkemize önemli başarı hikayeleri yaratan bir şirket olacaktır” 

Teknik Direktör Deniz Aydınoğlu:”Câidot ile Hükümran Senfoni ve Futbol Arena gibi iddialı 3B oyun projeleri geliştirdik, aynı zamanda Hükümran Senfoni Online ve Umaykut/Ulu- han gibi projelerle 500.000'den fazla oyunsevere tarayıcı tabanlı oyunlar ile hizmet götürdük. Şimdi yürüttüğümüz iki önemli proje ile, Ciron Savaşları ve Oynatak Portalı ile ve gelecekte gireceğimiz daha nice önemli proje ile geçmişten elde ettiğimiz tüm teknik bilgi birikimini, yine Ceidot ve CGN çatısı altında .CeiPrime'a taşıyoruz” 

.CeiPrime A.Ş'nin önemli isimlerinden kendi. 
öyküsünü dinledik. Şimdi biraz projelere odaklanalım ve C&iPrime mutfağında neler pişiyor bir göz atalım. 


CEİAPRIM 


“ra “ 


HÜKÜM SENFONİSİ DEVAM EDİYOR 


Ceiron Savaşları 


aha önce Hükümran Senfoni pro- 

Jeleriyle tanıştığımız Csiron evreni, 

yeniçeriler, amurayları,ljyonerleri ve benzer pek çok kültürel öğesi veilginç tasarımlanıyla hepimizi şaşırtmış, bir o kadar da heyecanlandırmıştı, İlk Hükümran Senfoni bir rol yapma oyunu olarak tasarlanıyordu ve 3B bir oyun olacaktı. Ancak hepinizin bildiği finansal sıkıntılardan sonra proje durduruldu. Bu haber ile Hükümran Senfoni rüzgarına kapılan bizler tam üzülmüştük ki ekip Hükümran Senfoni Online isminde yeni bir proje duyurdu. 
2007 yılında tarayıcı tabanlı bir strateji oyunu olarak karşımıza çıkan ve kendi dalında önemli teknolojik ve konseptsel yenilikler taşıyan Hükümran Senfoni Online, özellikle gerçek zamanlı savaşları ve başarılı grafiksel sunumu ile taktir toplamıştı. 
Yaklaşık 400 bin Türk oyunsevere ulaşan oyun tüm başarılarına rağmen her zaman bir şeylerin eksik olduğunu hissettiriyordu, özellikle oyuncuların örgütlenerek hareket edememesi ve oyunda birlik veya klan sisteminin olmayışı çok eleştiri topluyordu. Yayıncılık ve müşteri hizmetleri anlamında da oyuncuların memnun olduğu söyleneezdi. Görünüşe göre C&idot bu sefer dersini iyi çalışmış ve Ceiron Savaşları'nın HSO'nun açıklarını kapatan ve bayrağı bir adım daha ileri taşıyan bir yapım olması için çok çalışmış. 
Cöiron Savaşları da tıpkı HSO gibi gerçek zamanlı savaşlara dayanan bir strateji oyunu. Ancak HSO'da genel bir amacımız yokken, Cöiron Savaşları'nda içinde bulunduğumuz birliğin kendi amaçlarına hizmet etmek gibi bir hedefimiz bulunacak. Anlayacağınız üzere, Ceiron Savaşları'nda birlikler ve ittifaklar çok önemli bir yere sahip. 
Birlikler üye sayı sınırı olmadan kurulabiliyor. Birlik 


kurmanın bir maliyeti ve üye sayısına doğru orantılı aylık bir aidatı var, ancak birlikler kendi üyelerine kaynak ve para desteğinde bulunabiliyor, oyun haritasındaki bölgeleri ele geçirip bu bölgelerden haraç toplayabilir, büyük itüfaklar kurabiliyor ve oyuncularına çeşitli yetki ve sorumluluklar dağıtabiliyor. Birlik blogları, galerileri, forumları ve benzeri pek çok enstrüman ile birlik konsepti oldukça güçlendirilmiş. Tüm web tabanlı oyunlar içinde en detaylı birlik sistemlerinden birine sahip. 
oldukları yönünde yapımcı ekip iddiali, 

Birliklerin dışında oyuncuların bir de ilgilenmesi. 
gereken ve oyundaki devletlerin merkezi hükü- 
'metlerinden size iletilecek olan görevler var. Hem yapay zeka ordularına karşı, hem gerçek insanlara karşı pek çok zorlu görevsizi bekliyor. Görevleri yerine getirmeden rütbe atlayamıyorsunuz. 
Gördüğünüz gibi Ceiron Savaşları'nda yapay zeka da bulunuyor. Oyuna bu nedenle onlarca yeni karakter, düşman ve pek çok savaş alanı eklenmiş. 
Görevler stratejik bir binayı ele geçirmek veya önemli bir köprüyü savunmak şeklinde gelebildiği gibi, belli bir miktar rakip devlet komutanını yenmek şeklinde de gelebiliyor. 

'HSO'da yer alan komutan özelleştirme seçenekleri Câiron Savaşları'nda da aynen geçerli. Komutanınız için bu sefer çok daha fazla zırh ve silah opsiyonunuz olacak elbette. 

.Cöiron Savaşları'nın bir başka dikkat çeken özelligiyse oyunun tarayıcı içinden tam ekran çalışması. Çoğu web tabanlı oyun küçük pencerelerde veya pop-up'larda çalışırken, Ceiron Savaşları tam ekran çalışacak ve bu açıdan yüksek çözünürlük sahibi olan oyunseverler için daha geniş bir oynanış alanı söz konusu olacak. 

Oyundaki en önemli teknolojik fark ise oyunun. 


“karakterler ve ani 


www.free2play.com.tr 


tamamen 38 hale getirilmesi, Ekibin bu konudaki sloganıysa, "tarayıcı içinden çalışan 38 MMO" Gerçekten bu slogana ve iddiaya yaklaşmak için elden gelen her şey yapılmış ve tüm grafikler 

3B olarak yeniden Savaş alanları, 

r,Üs ekranları, binalar... 
Ekran görüntülerinden de görebileceğiniz üzere oyun grafikleri web tabanlı oyunlarda alıştığımız- dan çok ötede, Daha çok klasik kutulu bir strateji oyununa benziyor. a” 

Göiron Savaşları'nda başarlı olmanın yolu sadece çok oynamaktan ve güçlü bir komutan yaratmaktan geçmiyor, aynı zamanda tüm askerlerin özelliklerini ve birbirlerine karşı etkilerini iyi bilmek durumundasınız. Belki çoğu web tabanlı oyundan CS'yi ayıran en önemli fark bu. Savaşlar gerçek zamanlı olunca, elinizdeki orduyu doğru hamlelerle kullanmak ve doğru karakteri, doğru düşmana saldırtmak büyük önem arz ediyor. 
Kendinizden kat kat güçlü orduları yenebilir, çok daha zayıf ordulara yapacağınız hatalar ile yeniebilirsiniz. Örneğin, Yeniçeri karakteri oyundaki atrönistkarakterlere, yani bir nevi büyücü olan karakterlere karşı çoğu zaman iki kat daha fazla hasar verebiliyor. Ancak yeniçeri tüfek kullandığı için ve tüfeği doldurması daha uzun sürdüğü için, okçular yeniçerilerden daha önce sıra alıp ateş edebiliyor ve bu yeniçerileri okçulara karşı kısmen dezavantajlı hale getirebiliyor. 

Ceiron Savaşları iddialı grafikleri ve heyecan verici görüntüsü ile strateji hastalarını doyuracak derinliği ve online oyun müdavimleri için biçilmiş. 
kaftan birlik ve görev sistemleri ile 2010 yılında önemli işler yapacağa benziyor. Temennimiz HSO gibi sadece ülkemizde değil, yurt dışında da boy göstermesi ve başarılı olması. 
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TÜRK DÜNYASINI Kim BİRLEŞTİRECEK? 


maykut, Cöidot XS tarafından ge- 
Uy liştirilmiş ve Hunların, Göktürklerin 

ve Selçukluların Türk dünyasını tek bir bayrak altında birleştirmek için giriştikleri mücadeleleri konu alan bir tarayıcı tabanlı strateji oyunu. Oyunu ilk gördüğünüzde en çok dikkatinizi çeken unsur tartışmasızTürk tarihi ve kültürel öğelerimiz. 


Oyunun kurgusu, kayıp bir Orkun Kitabesinin bulunmasıyla başlıyor. Bu kitabe üzerinde Türk dünyasındaki parçalanmışlığına atfen yazılmış bir ağıt yer alıyor ve tüm Türk dünyasını birleşmeye çağnlıyor. Haberi ilk alan Göktürkler oluyor. Ticaret kervanları ile haber diğer büyük Türk kavimlerine yayılıyor ve halkımızı birleştirmekiçin tüm kahramanlar ve komutanlar kılıç ve diplomasi mücadelesine başlıyorlar. 


Oyuna kendinize bu üç büyük Türk kavminden birini seçerek başlıyorsunuz. Merkez köyünüzü zamanla genişletiyor, şehirlerinizin sayısını arttırıyor, kendi ordunuz ile rakiplerinize korku salıyorsunuz. Yağmalama ve savaşlar bir yere kadar, Umaykut'ta hiç kimse tek başına etkili olamıyor. Birliklerden birine girmeli ve rakipleriniz ve dostlarınız ile sürekli diplomatik ilişkiler 


kurmalısınız. Hiç kimse tek başına koca bir birlik ile rekabet edemeyeceğinden oyunda dostluk kurmak çok önemli, Zaten oyunu kazanmanız için birliğinizden en az bir Hun, 
bir Göktürk ve bir Selçuklu oyuncusunun 10 
seviye Umaykut binası yapması gerekiyor. 
Umaykut bir nevi dünya harikası oluyor ve bunu başaran birlik sezonun galibi sayılıp, önemli ödüller kazanıyor. 


ALIŞTIKLARIMIZDAN ÇOK 
FARKLI BİR EĞLENCE PORTALI 


GiPrime ekibinin bir başka projesi ise C Oynatak. Oynatak esprili ismi gibi çok 

şirin ve sempatik bir grafiksel tarza sahip. Aslında bu okey, 101, tavla, vb... oyunları oynamaya alışık olduğumuz oyun portallarını şöyle bir düşündüğümüzde çok ilginç bir durum. Oynatak kesinlikle çok farklı ve kaliteli bir yapım olmuş. Çünkü hem şirin, hem de kaliteli bir grafiksel arayüze sahip olduğu gibi, oyunculara kendilerine ait 3B karakterler yaratmalarına izin veriyor ve basit bir okey oyununu bile bir sanat eserine dönüştürmeyi başarıyor. 
Bu tür oyunları oynayan çok sayıda insanımız var. Genelliklebu oyunlar küçümsendiğinden midir, yoksa bu işe yeterince özen gösterilmediğinden midir bilinmez, bu kadar çok oyuncusu olan bir pazarda bu denli bir prodüksiyon görülmemişti. Oynatak'ta kendi karakterlerimiz ömeğin okey oyunu sırasında gerçekten yerden taş alıyor, ıstakasından bir taşı yere bırakıyor. Yine web tabanlı bir oyun olmasına rağmen sadece 


kaliteli bir grafiksel sunum ile yetinilmemiş ve 3B bir oyun tadında, animasyonları ve kaliteli arka planları ile oyun her açıdan güçlendirilmiş. 


Portalın en dikkat çekici özelliği kendi içinde adeta bir işletim sistemi gibi çalışması, Oyun zaten tam ekran çalışıyor, okeyi oynadığınız ekranı istediğiniz yere sürükleyip bırakabiliyorsunuz. Bir yandan oyun içinde MSN benzeri bir mesajlaşma aracı ile arkadaşlarınızla sohbet edebiliyor, bir yandan da oyundaki radyoile müzik dinliyorsunuz. Kendinize ait profiller oluşturuyor, hatta resim galerileri yaratıp arkadaşlarınızla paylaşıyorsunuz. Karakterinizi istediğiniz gibi değiştiriyor ve özelleştiriyorsunuz. Okey oyunu mu, MMO mu şaşırıyorsunuz desek yeridir. 

Bu güzel projeye oynatak.com adresinden ulaşabilirsiniz, oyun tamamen ücretsiz ve şu an test yayınıyla oyuncularla buluşuyor. 

-Furkan Faruk Akıncı 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larak bu olsa gerek Tamamen sizin taraf yandan sohbet edip bi andan oyununuzu oynayabıliyorsunuz 


nızdan oluşturulan karakterler ile 


DRERMLEĞİONİ 
TANIYALIM 


CöiPrime'in kardeş firması Dreamlegion A.Ş. özellikle 

net cafeler için. çokönemli katma değerler ve hizmetler sağlayan, üstelik tamamen ücretsz ki programa sahip, Bunlardan birisi MyCafe isimli cafe yönetim programı. Cafe sahiplerinin masaları yönetmek, müşterileri takip etmek, bilgisayarları kontrol altında tutmak ve hatta muhasebe kayıtlarını düzenlemek ve bastırmak için ihtiyaç duyacakları onlarca işlev için düşünülmüş MyCafe, yıllardır net cafe sahipleri tarafından kullanılıyor. MyCafe'nin en önemli, farkı tamamen ücretsiz olması ve kendi içinde bir E-Pin satış sisteminin bulunması. Bu sistem ile cafe sahipleri oyuncularına epin satabilir ve hem hiç bir ücret ödemeden cafelerinin her türlü yönetim işini halledebilir, hem de epin satarak para kazanabilirler. 


Dreamlegion'un diğer hizmeti ise Webfilire Pro. Bu yazılm halihazırda binlerce internet cafede zaten kullanılıyor ve yine MyCafe gbi tamamen ücretsiz. Webilre sadece et cafeler çin değil ev kullanıcıları çin de düşünülmüş bir program. Üstelik TİB onaylıve zararlı her türü siteye ve içeriğe karşi müthiş bir koruma sağlıyor. Ebeveynlerin ve cafe sahiplerinin vazgeçilmezleri arasında yer alan bu program aracılığı ile sizde kendinizi zarar sitelerden koruyabilir ve süretli güncellenen filtre istesi ile hiçbir şey yapmadan ve hiçbir para ödemeden bilgisayarınızı güven altına alabilirsiniz. 


Ümmi 


DRFAMIı 


Tanitim 


ürkiye'de online oyunculuk adına 

yaşanan gelişmelerin oldukça heyecan 

verici olduğunu söylemek yerinde olacaktır. Bir bilgisayara erişimi olan hemen herkes, online oyunculuğa bir köşesinden adımını atmış bulunmakta. Bu durum, ülkemizde online oyunculuğa yapılan nitelikli yatınmların artmasını ve gelişmesini sağlamakta. Bu keyifli sürecin belkide en önemli getirisi ise, Türk oyuncular için özel olarak hazırlanan oyun portallar. Bu portallar sayesinde, oyuncular ilgilendikleri oyunlara daha pratikve rahat bir biçimde ulaşabiliyorlar. Ayrıca portalların bünyesindeki forum ve iletişim kanalları, online topluluklarının oluşumu ve gelişimi için keyifli bir ortam sağlıyor. DVO'larda sosyal iletişimin öneminin ne kadar büyük olduğunu düşünürsek, oyun portallarının online oyunculuğun gelişimi adına sundukları potansiyeli rahatlıkla görebiliriz. İnternetin sınırsız ve oldukça dağınık olan ortamı, oyuncuların bir araya gelerek eğlenebildikleri ve iletişim kurabildikleri platformları her geçen gün daha da önemli bir hale getiriyor. 
Birçok uluslararası DVO yayıncısının Türkiye ortağı olan SHR'nin yatırımları sonucunda yaratılan Joygame de bu paylaşım ve eğlence platformların- dan biri, Joygame, oyunların kurulum dosyalar ve eşya satışları servisleri sunmanın ötesinde, yüzde yüz Türkçe içerikle oluşturulan ve Türk oyunculanını bir araya getirmeyi hedefleyen bir portal olarak nitelendirilebilir. Joygame bünyesinde; Türkçe'ye çevrilmiş ve Türkçe dilinde oyun içi destek sunan oyunlar barındırıyor. Böylelikle; dil sorunları olan veya diğer Türk kullanıcılara ulaşmakta sıkıntı çeken oyuncular kendilerini evlerinde hissedebiliyorlar. 


Joygame portalında; oyuncuların hem kendi aralarında hem de firma yetkilileriyle dinamik bir iletişim kurabilmelerini sağlayacak bazı özellikler de bulunuyor. Portal bünyesindeki tüm oyunların kendilerine özel birer forumları bulunuyor. Bu 


cular için sosyal platform 


HEYECAN, ADRENALİN 
VE REKABETİN ADRESİ 


forumlarda, oyun hakkındaki sorun ve tecrübelerinizi paylaşabilir, yetkililerle iletişime geçerek önerilerini sunabilir veya sadece kötü giden raid maceralarınızı diğer oyuncularla paylaşabilirsiniz. 
Oyunların özel forumlarına ek olarak; konu dışı sohbetler için açılmış forumlar da mevcut İlginizi çeken resim ve videoları siteye ekleyebilir veya Joygamefin hızlı mesajlaşma yazılımı üzerinden oyun arkadaşlarınızla muhabbetin belini kırabilirsiniz. Resim ve video ekleme servisleri, kullanıcılar tarafından halihazırda ilgiyle karşılanmış durumda. Çeşitli kategoriler altında kullanıcılar tarafından eklenen pek çok videoya ulaşabiliyorsunuz. 
Forumlar moderatör ve admin'ler tarafından sık sık kontrol ediliyor ve kurallara aykırı nitelikteki. 
materyallerin paylaşımı henüz yayına girmeden önlenebiliyor. Böylece olası suistimallerin s0- 'nuçları olabilecek tuhaf videolar veya resimlerle karşılaşmadan, seviyeli bir forum ortamında dolaşabiliyorsunuz. 

Joygame'in oyunculara sunduğu sosyal imkanlardan bir diğeri ise, kendinize ait bir blog yaratabilmeniz. Kişisel profil adresinize eklenecek olan blog'unuzla sesinizi duyurabilirsiniz. 


Joygame platformunu ayakta tutan ekip, 6 
gruptan oluşuyor. Reklam departmanı oyunların tanıtımını üstlenirken, satış departmanın eşya alışverişlerinin sorunsuz bir biçimde yürütül- 


FBE 


mesi için çaba gösteriyor. Oyuncu topluluğu departmanı ve oyun içi görevliler, oyuncularla iletişim halinde kalarak, beklentileri kaydediyor ve sorunlara çözüm arıyorlar. Teknik departman, donanımsal ve yazılımsal sorunlarla ilgilenirken, iş geliştirme departmanında Joygame'in bir sonraki adımı için araştırmalar yapılıyor. 


Joygame bünyesine katacağı oyunları Türkçe'ye çeviriyor. Seslendirmelerinden oyun içerisinde yer alan eşyaların isimlerine kadar profesyonel bir ekip tarafından yapılan çeviri, biz Türk oyuncular için oldukça keyif verici sonuçlar veriyor. Çeviri ekibi, Türkçe Windows sürümlerinin bir türlü kurtulamadığı ve kulağa konuşan bir odundan daha hoş gelmeyen birebir ve mekanik çeviriden kaçınarak, oyun diline ve metinsel estetiğe uygun sözcüklerden oluşan bir yaklaşımı tercih ediyorlar. 
Ayrıca seslendirmeler de kayıt stüdyolarındave seslendirme sanatçıları tarafından yapılıyor. 
Türkçe oyun içi destek ise, daima online kalan. 

bir oyun içi görevli ekibi tarafından yürütülüyor. 
Oyununuzla ilgili sorulannızı oyun yöneticilerine yönelterek sancılı bir çözüm arama süreci yaşamaktan kurtuluyorsunuz böylece. Oyun içi görevliler, yapımcı firma tarafından planlanan eğitimlere tabi tutuluyorlar. Böylece oyuna hakim ve olası sorunlara hızlı ve efektif çözümler sunabilecek yöneticilere derdinizi Türkçe olarak anlatabiliyor ve çözüme rahatça ulaşabiliyorsunuz. 


Oyunlar 

Joygame'de tüm oyunların kendi siteleri ve forumlarının bulunduğunu belirtmiştik. Bualt siteler, Joygame tarafından özgün bir yaklaşımla tasarlanıyor ve oyunun yurtdışında yer alan orijinal sitesini taklit etmiyorlar. 

Joygame'in bünyesinde şu anda7 oyun bulunu yor. Bu oyunlar içerisinde yer alan Son Destan'ın tanıtımına bu ayki sayımızda yer verdik. Tanıtım. 
yazısında da belirttiğimiz üzere, kapalı beta!sı kasımda başlayacak olan Son Destan, Türkçe 
içerik ve oyun içi destekle birlikte gelecek. 792 
MB3lik kurulum dosyası da kota dostu boyutlarıyla gönüllerimizi kazanıyorum. Son Destan ve Joygamete dair bir diğer yenilik ise oyunun yapıma firması ile iletişim halinde kalınacak olması, Joygamet'in yapımcı firmaya ileteceği oyuncu istekleri çerçevesinde oyun geliştirlmeye devam edecek. 

Joygame kendi bünyesinde yer alan bir ödeme sistemine de sahip olacak. Ödeme seçeneklerinin mümkün olduğunca pratik, güvenli ve ulaşılabilir olmasına dikkat edilecek. Joygame'in oyunculara sunduğu bir diğer kolaylık ise; her oyun için ayn bir hesap açmanın gerekmiyor oluşu. Joygame profilinizi oluşturmanızın ardından, oynamak istediğiniz oyunun sitesine giderek “Hesabı Aktif Et" butonuna tıklamanız yeterli oluyor. Böylece onlarca hesapadı ve parola içeren birlistetutmak derdinden kurtuluyorsunuz. -Ufuk Özden 


JoyGame projesini yürüten sevgili Ozan Aydemiri mesai ış bir saatte yakalayıp sorulanmızla bunaltmaya çalıştık ama bunalmadı. 
Aksine herbir soruda daha da renklendi muhabbet. E, haliyle buraya sığmayacak kadar uzun ve eğlenceli bi sohbet oldu. 
Tamamını ww free2play,com.tr adresinden okuyabilirsiniz. 


Bizlere SHR'nin kuruluşundan kısaca bahseder misin? 
Merhaba, firmamız SHR aslına bakarsanız firma olarak 

çok yeni ve genç bir firma. Bu yaz tüm kurumsal 

altyapı hazırlandıktan sonra kurulan SHR'nin içi yüzü 

ise tamamen farklı Türk oyuncularına şimdiye kadar verilmemiş hizmeti verebilmek için biraraya geldik. 
Türkiye'de emekleme döneminde olan oyun sektöründe Türk oyun severler için bir çok çalışma yapıldı ve yapılmaya da devam ediyor, Ama dikkat ederseniz, oyun dilinden hizmete kadar bir çok eksikleri bulunuyor. Bunun sebebi şimdiye kadar, “Türk oyuncusu ne verirsen kabul ediyor” mantığından kaynaklanıyor biraz. SHR olarak, oyunlarda her ayrıntıya dik. 
kat ederek oyun severlere en kaliteli ve tam hizmeti sunmayı amaçlıyoruz, Seslendirmelerden, oyunun lokalizasyonuna, oyun içi hizmetten, etkinliklere kadar, yani A'dan 2'ye her şeye dikkat ediyoruz 


Türkiye'deki F2P pazarının günümüzdeki durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Başta Asya ülkeleri olmak üzere Batı Avrupa ve Kuzey Amerika bu pazardaki gelişmiş ülkelerarasında yer alıyor. Türkiye'de ise pazar büyüklüğü senelik bazda $45 milyon iken 2010 sonunda bu rakamın $60 milyon olacağını hedefleniyor. Pazar hızlı ve devamlı büyümekte olmasına karşın Türkiye hala emekleme evresinde yeralıyor. MMO sektöründe ilerde olan Asya ülkelerinin en az 5 yl gerisinden gelmemize karşın son yıllarda hızlı bir büyüme ve gelişimi gösteriyor. 


Joygame fikri nasıl doğdu? Joygame portalının en önemli avantajları nedir? Türkçe içerik ve oyun içi desteğinin önemini ve getirilerini nasıl yorumluyor. 
sunuz? 

Öncelikle kendimden yola çıkarak konuya giriş yapayım bu soruya, 31 yaşındayım ve kendimi bildim bileli oyunlarla iç içe büyüdüm diyebilirim. Atari 2600'den Commodore'da kafa ayarları yaptığımız kasetli döneme, Amiga 500'lerden günü müze kadar sanırım oynadığım oyun sayıyı sayılamayacak kadar fazladır. Beki de birçok oyuncunun şimdiye kadar sorduğu soruları ben de küçüklüğümden beri hep kendime sormuşumdur. Oyunları neden İngilizce oynamak zorundayız, neden Türkçe değiller. Oyun yapmak bu kadar zor mu? Neden 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bu sektör yurtdışında bu kadar büyükken Türkiye bu kadar yıl geriden geliyor. Biz de bir oyun yaratamaz mıyız? 

İşte Joygame ve SHR ekibi benim gibi büyüyen (ya da hep küçük kalan /) kalabalık bir ekipten kurulu bir ile, Ehal böyle olunca Joygame kaçınılmaz olarak doğdu. Oturduk karşımıza ne çıksa severek takip ederiz ve ediyoruz dedik, belli başlı özellikler belirledik 


Biraz da yerli DVO projeniz olan“/”den bahsedebilir miyiz? 

Hayır, bubir sr, :) Tabi ki bahsedebiliriz. Aslına bakarsanız sinematiğimizi izleyen oyun severler nasıl bir dünyayla karşılaşacaklarını az çok anlamışlardır. Jam şirin mi şirin bir dünyası olan internetteki yeni yaşam platformu diyebiliriz İstediğin şekilde Avatarını yaratıyorsun, ve Jamia dünyasına adımını atıyorsun. Dünya diyorum çünkü gerçekten başlı başına ayrı bir dünyası var Jamiz'nin. 

Kendi evini alıp donatabili, hatta para kazanıp daha büyük evler alabilirsin. Sinemaya gidip en eğlencelifilmleri izleyebilir, Jamia haritasında dolaşıp çeşitli görevler yapabilirsin. Kendine ait profil sayfanı istediğin gibi yaratabilir, kendi günlüğünde duygularını paylaşabilirsin, Forumlarında paylaşım yapabilir, anlık konuşma sisteminde arkadaşlarınla konuşabilirsin birbirinden zevkli küçük oyunlarda vakit geçirip eğlenebilir, çeşitli yarışmalara katılıp ödüller alabilirsin 


Böy 22 


Son Destan 


ıllar önce, oyunların kurulum ekranlaında ikamet eden o yüzdelik ilerleme çubuğunu izlerken bir gün destek verilen diller arasında Türkçe'yi görüp göremeyeceğimi merak ederdim. O dönemlerde gelecekten beklemeye cesaret edebildiğimiz en büyük gelişme, ara sahneler için eklenecek Türkçe altyazı seçeneği olabilirdi ancak. Oyun diline hakim olabilmek ve sosyal iletişim kurabilmek için ortak bir lisanın elzem olduğu kaliteli DVO'ları Türkçe oynayabilmek, bizim için en iyimser tabiriyle bir ütopyaya karşılık geliyordu. Yüzde yüz Türkçe oyun içi destek ise hayal dahi edemeyeceğimiz bir imkandı. Neyse ki; geleceğe dair karamsar öngörülerimizde oldukça yanılmışız. Türkiye'de her geçen günle birlikte daha dabüyüyen F2P pazarında atılan heyecan verici adımlar sayesinde, kaliteli DVO'ların profesyonel çalışmalar sonucunda Türkçe'ye çevrildiklerini görüyoruz. 
Joy Game tarafından tamamen Türkçe olarak ve Türkçe oyun içi desteği ile yayınlanacak olan Son 


son DESTAN 


Destan da bu yapımlarınarasında yer alıyor. 


Biri sahip olacak hükmün gücüne, “O"destan yazacak... 

Kapalı betasının önümüzdeki haftalarla başlaması beklenen Son Destan, Asmara gezeninde karanlığın ve aydınlığın güçleri arasında yaşanan ve gezegenin kaderini belirleyecek olan savaş dönemini konualıyor. Yıllarca süren vetüm taraflar için yıkımla sonuçlanan Perna Savaşı'nın ardından, yaralarını sarmaya çalışan gezegen, Karanlıklar Kraliçesi Kera tarafından desteklenen İmparator Hass'ın marifetiyle yeniden karanlığa sürüklenmek üzeredir. Karanlıklar Tanrısı Skidi tutsaklığından azat etmek için Kor cevherine ihtiyaç duran ikili, güç için duydukları açlığın etkisiyle dünyayı yeni bir savaşın eşiğine getirirler. 
Eğer Skid kurtarılamazsa ebediyen yok olacak ve 'Hass mutlak birmmağlubiyeti tadacaktır. Zafer ise, Aydınlıkların varisi Rethin'in küller içerisindeki yok oluşuanlamına gelmektedir. Hük'mün gücünün 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kalan parçaları olan Kor cevherlerine sahip olmanın zafere giden yolu temsil ettiği bu savaşta, Karanlığın güçleri karşısında zor duruma düşen Işığın güçleri birleşerek Cafenril Federasyonunu kurarlar, Çeşitli iç anlaşmazlıklar yüzünden güç kaybeden Federasyon, düşman saflarını Kor gücünden tamamen mahrum bırakmak için büyük bir mücadeleye girişir. Bizler de tam olarak bu noktada serüvene dahil oluyor ve kaos içerisindeki dünyanın kahramanlardan biri olarak kılıcımızı kınından çıkarıyoruz. 


Son Destan'da şu anda üç ırk ve altı sınıf bulunsa da, açık beta ve resmi açılışın ardından iki yeni irk ve farklı sınıflar eklenecek. Oyunun kapalı betasında; İnsanlar, İblisler ve Seroine'ler seçilebilir olacaklar. Son Destan'ın insanları özellikle çiftelle kullanılan yakın dövüş silahları konusunda marifetliler. İblisler ise özellikle gölgelerde saklanmayı ve hasımlarına küçük sürprizler yapmayı tercih eden oyunculara hitap edecek. Seroine'ler ise 


Etkinlik ve labirent öndanlarından tutu, diğer oyuncularla buluştuğunuz ya daalışverişinz yaptığınız kasabalara kadar MM 


Son Destan'ın mekânları şimdiden umut veriyor. 


Şimdilik üçurk ve alı sınıfla sınırlı olan çeşitlilik oyunun son halinde eklenecek alt sınıflarla epey artacak. Toplamda dokuz Sınıf ve 36 at sınıf olması planlanıyor. 


ETKİNLİK ZİNDANLARI, RAİD SIRASINDA KENDİSİNİ “BURASI BAŞIMIZA ÇÖKSE 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NELER OLURDU?” DİYE SORMAKTAN ALAMAYAN OYUNCULAR İÇİN GELECEK. 


uzun mezilli saldırıları seven ve rakipleriyle yüz göz olmaktan sakınan oyuncuları tatmin edecek. 
Sınıf seçimleri de kendi içlerinde alı sınıflara 
ayrıldığında, oyunun tam sürümünde toplam 9 
sınıf ve 36at sınıfiçermesi bekleniyor. Alt sınıf konusunu biraz açalım isterseniz. İnsan: Safkan sınıfında bir karakter yarattığımızı düşünelim. 
Karakter gelişim ağacımız Gümüş Kılıç ve Gümüş Mızrak olarak iki alt sınıfa ayrılacak ve oynayış tarzımıza göre bir seçim yapabiliyoruz. Alt sınıfımız. 
için Gümüş Kılıç'ı seçerek çift elle kullanılan kılıçlarla yola devam ettiğimizi varsayalım, Bir sonraki adımda, yakın dövüşler için Altın Işık'ı veya alan etkili saldırılar için Kıyamet Kılıcı'nı seçerek karakterimizi belirl bir disipline yoğunlaştırmamız mümkün oluyor. 


Ya da Seroine ırkından bir Akruh yarattığınızı düşünelim. Akruh, uzun menzilli büyü saldırılarına yoğunlaşan bir sınıf olsa da, Lokman Ruh alt sınıfını tercih ederek karakterinizi bir şifacıya dönüştürmeniz mümkün. Bu sistem; kişisel tercihlerinize göre şekillenen karakterlerin çeşitliği açısından oldukça faydalı. 


Yeni zindanlar, yeni serüvenler 

Son Destan, alışılmış DVO zindan sistemlerinin. 
yanı sıra iki yeni zindan tipi içeriyor. Etkinlik Zindanlan, raid sırasında kendilerini"Burası başımıza 


çökse neler olurdu?" diye sormaktan alamayan oyuncular için gelecek, Etkinlik Zindanları 5'li oyuncu gruplarını ağırlayacak ve renkli NPC'lere ev sahipliği yapacaklar. Etkinlik Zindanlarının en önemli özelliği ise; mekanda oluşan çökmeve hasarlar nedeniyle yolunuzun sık sık kapanması, Geçmeniz gereken köprü yıkıldığında, önünüzde- ki salonun tavanı çöktüğünde, devam edebilmeniz için gizli çıkış yollarını bulmanız gerekecek. 
Labirent Zindanları ise, oyuncu sayısına bakılmaksızın her partinin ziyaretine açık. Bu zindanlarda geçirdiğiniz süre boyunca çeşitli sürprizlere hazır olmanız gerekiyor. Son Destan'ın zindanlan, 'NPC'lerin bekleyecekleri köşeleri dahi ezberlediğimiz DVO'lardan oldukça farklı olacak kısacası, Çeşitli zorluk seviyelerine sahip olan zindanlar, tahmin edeceğiniz üzere bol miktarda"boss"ve ganimet içeriyorlar. Ayrıca zindanların içerisinde bulabileceğiniz bazı kuponlar, zorluk seviyesini arttırmanıza imkan sağlıyor. 


Zindanlar ve görevlerden arta kalan zamanlarınız- da ise, bir zanaat sahibi olmayı tercih ederek balık tutabilir, madencilik yapabilir veya silah üretimine katkıda bulunabilirsiniz. Bir zanaatkar olarak, oyundaki açık arttırma evlerinin ticari kariyeriniz açısından hayati bir önem taşıyacağını belirtmeye gerek yok herhalde. 

Oyunun senaryosunda önemle vurgulanan Kor cevheri, karakterinizin gelişimi için de oldukça büyük bir önem arz edecek. Kor'u seviye atlama görevleri, arkadaşlarınıza yardım etmek veya yeni hammaddeler satın almak için kullanabileceksiniz. 

Son Destan'ın PVP içeriği ise; büyük klan savaşlarnın yapılmasını mümkün kılan detaylı bir sisteme sahip. Klanlar bölgelerin kontrolünü ele geçirebiliyor ve 500'e 500'lük büyük kale kuşatma savaşları yapılabiliyor. 


Oldukça mütevazi boyutlardaki bir kurulum dosyasına sahip olan Son Destan, düşük sistem ihtiyaçlarına karşın akıcı animasyonlara ve tatmin edici grafiklere sahip. Kasım ayında başlaması beklenen kapalı beta'nın ardından oyunculardan gelen öneri ve eleştiriler doğrultusunda elden geçirilen oyun, önümüzdeki aylarda herkese açık hale gelecek. Şu sıralar yapımcı firma Galaxy Games ve Joy Game'den SHR teknik ekibi süreç için hazırlık yapmakla meşguller. Bu sırada sizler de Joy Game'den kapalı beta için başvuru kaydı yaptırabilir ve şimdiden klanınız için silah arkadaşları aramaya başlayabilirsiniz. 


Açılış etkinlikleri 

Joy Game, Son Destan için çeşitli tanıtım 

ve buluşma faaliyetleri planlıyor. Talepler doğrusunda farklı illerde gerçekleştirilebilecek olan bu etkinliklerin sizin şehrinize 

de uğramasını istiyorsanız, http//WWWw. 
joygame.com/tı/poll/ adresinde yer alan ankete katılarak kentinizi belirtmeniz yeterli. 
Eğer yaşadığınız şehir ankette yer almıyorsa; Joy Game'le iletişime geçerek talebinizi belirtebilirsiniz. Buna ek olarak, etkinliklerin yapılmayacağı şehirlerde bulunan oyuncular, adreslerini bildirerek birer poster ve kitapçık kazanabilecekler. -Ufuk Özden 


E) Geliştirme: Galaxy Games 

Bi Dağıtım: Joy Game 

B Tür: Devasa Online Rol Yapma Oyunu 

Bebe www Joygame.com/tu/son-destan-online-oyunu/ 
BGminimum Sistem Gereksinimleri: P3 800 
Mhz, 256 MB RAM, 2 GB Hard Disk Alanı, GeForce 2 MX veya Radeon 9200 Ekran kartı 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evasa online oyunlarla ilgili internet 

sitelerini takip ediyorsanız “WoW 

klonu" ifadesiyle mutlaka karşılaş- 

« mışsınızdır. Son zamanlarda öylesine sık kullanılmaya başlandı ki bu iki kelime; bir yerden sonra anlamını yitirip geyik malzemesi haline geldi. Hâlbuki World of Warcraft bundan beş yıl önce diğer oyunların en iyi özelliklerini bir araya getirip önümüze sunmuştu ve ardından çıkan oyunları ona benzetmek, Big Mace Whopper klonu demekten farksızdı. 


Şimdiyse bir oyun, oyuncular arasında “World of Warcraft'ın ücretsiz hali” olarak ün salmaya başladı. Çünkü tekerleği yeniden icat etmek yerine bugüne kadar oynadığımız tüm devasa online oyunların en iyi yanlarını kendi bünyesine katıp geliştiriyor ve bunlar için bizden herhangi bir ücret talep etmiyordu. 


Hangi oyundan bahsettiğimizi biliyorsunuz. 
Amerika ve Avrupa'da MMORPG piyasasına hızlı bir giriş yapıp kısa sürede milyonlarca oyuncuya ulaşan Runes of Magic, bu kez tamamen Türkçe içeriğiyle karşımızda. İçerisindeki eşyaların sadece isimlerinin değil görünüşlerinin de Türk kültürüne uyarlandığı, 


iRÜNES OF MAĞGIC 


aynı anda iki farklı karakter sınıfına sahip olabildiğimiz, kendimize bir ev alıp, istediğimiz gibi döşeyip içinde arkadaşlarımızı ağırlayabildiğimiz ve benzeri çok sayıda hoş özellik içeren bir oyun bu. Runes of Magic, zihinlerimizdeki ücretsiz devasa online oyun imajını değiştirmek konusunda fazlasıyla iddialı, 


Runes of Magic destanı 

Her şey Ayvenas adlı genç ve meraklı tanrının kendi dünyasını yaratmaya karar vermesiyle başlıyor Runes of Magic'in bize anlattığı hikâyede, Sonradan Taborea olarak anılan bu dünya uçsuz bucaksız ovalar, masmavi bir gökyüzü, göz alabildiğince uzanan dağlar ve denizler ile şekillendi ve böylelikle başladı yeryüzündeki hayat ve insanoğlunun macerası. Zayıf varlıklar olan insanlar hayatta kalabilmek için yardıma ihtiyaç duydular ve bunun üzerine Ayvenas tanrıların dilinde yazıtlar yaratıp dünyanın dört bir köşesine dağıttı. Fakat rune olarak adlandırılan bu tabletler onlara pek çok faydalı bilgi sağlasa da, zamanla birbirleri üzerinde hâkimiyet kurma isteği uyandırarak yeryüzündeki dengeyi bozdu. Ve Ayvenas bu kez gardiyanları yarattı; özgür iradeden yoksun, yardımcı ve koruyucu varlıkları. 


altı farklı karakter sınıfından sadece biri 


oyundaki 
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Aradan yüzyıllar geçti ve bu süre içerisinde her nasıl olduysa insanlar, gardiyanların içine yaratıcılarına dair bir şüphe düşürdüler. Ayvenas bir süre sadece izledi, izledi ve izledi... 
Fakat zamanla işler çığrından çıkmaya başladı ve içindeki ihanete uğrama duygusunun da etkisiyle insanlara bir ders vermek için yarattığı tüm rune tabletlerini parçalayarak dünyanın farklı köşelerine savurdu. Böylelikle sona erdi Destanlar Devri; ama hikâye bitmedi. 
Ardından kurulan Eski Krallık bin yıl boyunca tüm insanlığı barış ve medeniyet içerisinde yaşattı. Ancak oda açgözlülük ve güç arzusu ile parçalara ayrıldı, aynı rune'lar gibi. Kaos, yozlaşma, sürgün ve göç birbirini izledi. Savaş ve barış dönemleri bir döngüye dönüşürken kanlı bir tarih yazıldı. Eğer kendinizi gerçek dünyadan soyutlayıp bir Taboreallı gibi hissetmek istiyorsanız, oyunu sizin için çok daha anlamlı ve etkileyici kılacak destanın tamamını oyunun resmi sitesi üzerinden okumanızı tavsiye ederiz. 


İkisi bir arada 

Runes of Magic şu an altı adet karakter sınıfı içeriyor: Savaşçı, İzci, Düzenbaz, Rahip, Büyücü ve Şövalye. Bunlardan ilki yani savaşçı, tam bir yakın dövüş ustası. Neredeyse tüm >> 


» 
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silah ve zırh türlerini kullanabilen savaşçılar, cesur oyuncuların bir numaralı tercihi. İzci- ler ok ve yaylarını kullanarak uzaktan dövüşmeyi yeğliyor ve çevrelerindeki tehlikeleri algılamalarını sağlayan özel yetenekleri, onları düzenbazların doğal düşmanı haline getiriyor. Peki ya düzenbazlar? Onlar yaşamlarını hız ve gizlilik üzerine kuruyor ve amaçlarına ulaşmak için her türlü yola başvurmanın caiz olduğuna inanıyor. Ardından rahipler geliyor; tanrıların yeryüzündeki temsilcileri, İyileştirme ve güçlendirme büyülerinin haricinde su elementini de saldırı amaçlı kullanabiliyorlar. Büyü demişken hayatlarını buna adayan büyücüleri anma- dan olmaz. Ateş ve elektriğe hükmeden 

bu insanlar, gerektiğinde alan büyüleriyle etraflarındaki tüm düşmanları bir hamlede ortadan kaldırabiliyor. Ve son olarak çelik duvar olarak anılan şövalyeler geliyor. Ağır zırh ve silahlar kuşanan bu askerler hem çok dayanıklı, hem de ışık tabanlı özel yeteneklere sahipler. 


Altı sınıf sizin için yeterli olmayabilir. Fakat Runes of Magic'in asıl güzelliği, iki sınıfı bir arada kullanmanıza izin veriyor olması. 
Çifte Sınıf olarak adlandırılan bu özellik sayesinde onuncu seviyeye ulaşan her karakter kendine bir yan sınıf seçme hakkı elde ediyor. Peki bu bize ne kazandırıyor? 
Örneğin kendinize yan sınıf olarak rahipliği 


seçerseniz, temel sınıfınız her ne olursa olsun rahiplere ait ana yeteneklerin tümüne erişebiliyor, mesela kendinizi iyileştirebiliyorsunuz. Üstelik her sınıf eşleştirmesi farklı sonuçlar doğuruyor; bu şekilde Savaşçı/ Rahip bir karakter ile Büyücü/Rahip olanın kazandıkları aynı olmuyor. Daha detaylı bilgiyi dergimizin ilerleyen sayfalarındaki rehberde bulabilirsiniz. 


Evim evim güzel evim 

Şöyle kendinize âit bir eviniz olsa, içini dilediğiniz gibi döşeseniz, ardından arkadaşlarınızı çağırıp birlikte sohbet etseniz... 
Hayatta tüm bunları yapabilecek kadar para ve dosta sahip olmak kolay değil ve bunu bir oyunda gerçekleştirebilmek elbette bizim için yeterli bir teselli kaynağı oluşturmuyor. Yine de Runes of Magic sanal da olsa bize bu imkânı veriyor. Üstelik evinize yerleştirdiğiniz bütün mobilyalar süsten ibaret değil; bazı özel eşyalar yakınında bulunduğunuz süre içerisinde karakterinizin çeşitli bonuslar kazanmasını sağlıyor. 


Runes of Magic'te dilerseniz arkadaşları- 


nızla birlikte kendi klanınızı kurup Varanas şehrinde bir klan evine sahip olabilirsiniz. 
Ancak dostun olduğu yerde düşman da vardır; düşmanlarıyla mücadele etmek isteyenler için PVP savaşlarının olduğu gibi. 
Oyunda düellolar, arena, klan ve sunucu savaşlarında başarılı oldukça olumlu veya olumsuz şöhret kazanıyor, saldırdığınız karakterlere göre bir kahraman veya şeytan olma yolunda ilerliyorsunuz. Kötü şöhrete sahip karakterlerin verdikleri hasar ve yetenek puanları artarken savunma güçleri zayıflıyor ve öldürüldükleri zaman cehenneme gidebiliyorlar. İyi karakterler ise daha fazla can puanına ve özel unvanlara sahip olabiliyor ama üzerlerindeki eşyaları düşürme ihtimali yükseliyor. Biz bu yazıyı hazırladığımız sırada oyunda sadece Anadolu isminde bir PvE (Player vs. Environment) sunucusu vardı, ki bu sunucularda özel bölgeler haricinde diğer karakterlere saldırı seçeneği aktif değil, Siz okuduğunuz sırada yenilerinin açılmış olması gayet mümkün, ama yine de eğer oyuna yeni başlıyorsanız PvP sunucuları pek doğru bir seçim olmayacaktır. 


El emeği göz nuru 

Runes of Magic dünyasında her şey savaş ve mücadele üzerine kurulu değil; zira oyunun en geniş bölümlerinden birini zanaatlar oluşturuyor. Madencilik, odunculuk ve bitkicilik gibi toplama zanaatlarının. 
yanı sıra nalbantlık, marangozluk, zırh yapımı, terzilik, aşçılık ve simyacılık gibi üretime dayalı bir meslek sahibi olabiliyor ve bu mesleklerde sırasıyla çıraklık, ustalık, uzmanlık ve en sonunda üstatlık rütbelerine erişebiliyoruz. Öğrenebildiğimiz. 
mesleklerin sayısına herhangi bir kısıtlama getirilmemiş, ancak bir meslek dalında üstat olmak istediğimizde tek seçim hakkımiz var. Aşağı yukarı her şehir ve kasabada zanaat eğitmenleri ve eğitmenlerin hemen yanında çalışma aletleri bulunuyor, ama yalnız çalışmayı sevenler de unutulmamış. 


İsterseniz kendi özel evinizin içerisine küçük bir atölye kurabilir veya klan evinizde arkadaşlarınızla birlikte çalışabilirsiniz. 


Oyundaki yeni eşya üretme sistemi tarifler üzerine kurulmuş. Canavarlar, görevler veya diğer karakterler aracılığıyla elde ettiğimiz tarifleri kullanarak özel eşyalar yaratabiliyoruz. El emeği göz nuru bu eşyalar hem diğerlerine göre daha fazla sayıda rune yuvasına sahip olma şansı taşıyorlar, hem de eğer ender bulunan bir tarif kullanıyorsanız çok değerli malzemeler, örneğin çok sağlam ve sahibine ek özellikler bahşeden bir zırh üretmeniz mümkün. İster kendiniz kullanın, ister satıp geçiminizi sağlayın. Her halükarda el sanatları, oyunun mutlaka öğrenilmesi gereken özelliklerinden biri. 
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Taşlar ve mücevherler 

İçinde rune olmayan bir Runes of Magic düşünülebilir mi? Oyuna ismini veren bu işaretler oyun içerisinde özel taşlar olarak karşimiza çikiyor. Bir (1) ile on (X) arasında seviyelere ayrılan bu taşları kullanarak üzerinde rune boşluğu olan eşyaları geliştirebiliyor ve onlara ek özellikler katabiliyoruz. 
Üstelik sistemin sağladığı esneklik sayesinde taşları birleştirip üst seviyelere taşımak veya tamamen farklı bir rune elde etmek de mümkün. Dahası, bir eşyayı parçalayıp rune'a dönüştürebiliyor ve bu şekilde özelliklerini başka bir eşyaya aktarabiliyoruz. Diğer bir deyişle örneğin sağlam ama görünüşünü beğenmediğiniz bir zırhı artık giymek zorunda değilsiniz; parçalayıp özelliklerini başka birine aktarın yeter! 


Eşyalarınızı geliştirmek istiyorsanız kullanabilecekleriniz rune taşlarıyla sınırlı değil; çeşitli yollardan elde edilebilen mücevherler sayesinde kalitelerini de 46'ya kadar yükseltebilirsiniz. Elbette aynı rune işlemlerinde olduğu gibi burada da başarılı olacağınız garanti değil ve hatta işlemin ters tepmesi mümkün. Riske girmeye değer mi, ona karar verecek olan sizsiniz. 


Koş koş, nereye kadar 

Üzerimizdeki eşyaları güçlendirdik veya öldürdüğümüz bir yaratıktan çok daha güçlüsünü elde ettik. Eskilerini ne yapacağız? 
Runes of Magic'te işlek bir yere geçip pazar açmanıza ve saatlerinizi burada harcamanıza gerek yok. Satmak istediğiniz eşyaları oyun dünyasının dört bir köşesindeki he- 


>> menhemenher kasaba ve şehirde bulunan 


açıkartırma evlerinde altın veya G1 Credits karşılığında satışa sunabilir, siz bu sirada 

maceradan maceraya koşabilirsiniz. Satılan eşyalardan kazandığınız para otomatik olarak oyundaki posta kutunuza aktarılacaktır. 


Karakterlerini geliştirmek adına amaçsızca yaratık öldürmek istemeyen oyuncular için görevler, bir devasa online oyunun vazgeçilmezidir. Runes of Magic bize kocaman bir dünya içerisinde tamamlanmayı bekleyen bine yakın görev sunmakla kalmıyor, günlük görevler sayesinde bazılarını dilediğiniz kadar tekrarlayarak kazanç sağlamanıza da izin veriyor. Fakat oyun dünyası bu kadar geniş olunca tahmin edersiniz ki içerisinde yol almak zamanla çekilmez bir hal alabilir. 
Neyse ki Runes of Magic'te binek hayvanlar var. At, deve kuşu, aslan ve tekboynuz gibi çeşit çeşit hayvanı belirli bir süreliğine kiralayabilir, veya beğendiğiniz birini kalıcı olarak satın alabilirsiniz. 


Ben bunu oynadım! 

Şimdi oyunun özelliklerini bir kenara birakıp hep birlikte hayal edelim. Bir gün okuldan veya işten çıkmış, yorgun argın eve dönüyorsunuz. Sabah geri geri giden ayaklarınız bu kez aynı yolu ters yönde bir an önce kat etmek için adeta birbiriyle yarışıyor. Moraliniz bozuk, yüzünüz düşmüş... 
Derken karşınıza lacivert renkli bir araç çıkıyor. Şaşkınlık içerisinde sağına soluna bakarken emin olmak için gözlerinizi ovuşturuyorsunuz. Evet, üzerinde “Runes of Magic: Ücretsiz, Tamamen Türkçe MMO" yazıyor! 


Şaşırmakta haklısınız, ama artık bu yalnızca bir hayal değil. Runes of Magic aracı, ya 

da özel ismiyle “Magic Bus” bugünlerde oyunu tanıtmak amacıyla İstanbul'un dört bir yanını geziyor ve eğer yakalayıp durdurabilirseniz moralinizi yerine getirecek sürpriz hediyeler sizleri bekliyor. Fakat öyle herkese hediye vermek yok; önce parolayı söylemelisiniz: “Ben bunu oynadım!” Bu cümleyi söylediğinizde bir Runes of Magic oyuncusu olduğunuzu ifade ederek hediyeleri almaya hak kazanacaksınız. Araç her gün İstanbul'un farklı bölgelerini dolaşıyor; hangi gün nerede olacağını öğrenmek için resmi forum üzerindeki ilgili başlığı takip edebilirsiniz. 


Alternatif bir senaryomuz daha var; üstelik bu kez İstanbul'da olmanız gerekmiyor. 
Türkiye'nin herhangi bir bölgesinde, kendi. 
arabanızın veya bir toplu taşıma aracının içerisinde olduğunuzu düşünün. Yolu daha çekilir bir hale getirmek için radyoyu açmış, hoşunuza giden bir parça yakalamak için kanallar arasında dolaşıyorsunuz. Birden kulağınıza “Runes of Magic” kelimeleri takılıyor! Bu da bir hayal değil, zira ulusal yayın 


EJ Sök - 


tatlılklarına bakar 


MISINIZ 


nekler oldukça çeşitli ama şu midilllerin 


yapan Radyo Klas adlı radyo kanalında her gün 12:00-15:00 saatleri arasında Hopdedik Ayhan'ın programında oyunun tanıtımı yapılıyor. Tahmin edebileceğiniz üzere ilk kez bir online oyun kendisine bir radyo kanalında yer buluyor. Yakında televizyonda da reklamlarını görürsek hiç şaşırmayacağız. :) 


Free2Play ruhu 

Elbette her şey sürpriz olacak değil, oyun önceden duyurulan çeşitli organizasyonlarda da karşımıza çıkıyor. “Runes of Magic Tanıtım Etkinlikleri” olarak isimlendirilen 
bu organizasyonlardan ilki 10 Ekim 2009 
Cumartesi günü İstanbul Meta? İnternet Kafe'de gerçekleştirildi. Hem oyun tanıtıldı, hem de oyuncular yöneticilerle bir araya gelip sohbet etme imkânı buldular, Tanıtım ekibi tam bir hafta sonra, 17 Ekim günü Kadıköy Yazıcıoğlu İşmerkezi'ndeydi. 
Muhabbet yetmedi, üzerine bir de tişört, şapka, poster, DVD ve mouse pad gibi çok sayıda eşya ücretsiz olarak dağıtıldı. İleriki. 
günlerde bu tarz etkinlikler devam edecek. 
Sizin de GamersFirst ekibine sormak veya diğer oyuncularla paylaşmak istediğiniz bir şeyler varsa resmi site ve Facebook grubu 


üzerindeki haber ve duyuruları takip etmenizi öneririz. Sadece beleş eşyalardan toplamayı arzuluyorsanız da çekinmenize gerek 

yok, burada hepimiz beleşçiyiz! :) 


Beleş demişken; Runes of Magic'in bizlere sunduğu güzel bir hizmet daha var. Oyunun kurulum dosyası dergimizin yanındaki DVD'de de mevcut, ama dilerseniz resmi sitedeki ilgili formu doldurarak oyun DVD$inin tamamen ücretsiz olarak adresinize gönderilmesini talep edebiliyorsunuz. 
İşte gerçek Free2Play ruhu! 


Yeni içerikler yolda 

Neler saydık ve neleri unuttuk şimdiye kadar? Oyunda altı karakter sınıfı ve bir karakterde aynı anda iki sınıfı bir arada kullanarak otuz farklı alternatif yaratma imkânımız var. Heyecan istediğimizde düellolar, arena, klan ve sunucu savaşlarıyla aksiyona doyuyor, yorulduğumuzda evimize çekilip veya bir gölün kenarına oturup dinlenebiliyoruz. 


Karakterlerimizi çok sayıda meslek dalında geliştirebiliyor, oyuna ismini veren rune taşları ve mücevherler vasıtasıyla üzerlerindeki eşyaları güçlendirip kullanabiliyor veya açık artırma evlerinde satışa sunabiliyoruz. Si- 


« kıldığımızda tamamlanacak yüzlerce görev, 


ve bu görevler sırasında bize eşlik edecek binek hayvanlar yanı başımızda. Yazı içerisinde değinmedik ama oyundaki yaratıklar hakkında resim ve açıklamalar içeren bir ansiklopedi de hemen elimizin altında. Yükleme ekranlarında verilen faydalı ufak bilgiler ise bu sırada oyun tecrübemize katkı sağlıyor. Makro ve eklenti sistemi sayesinde sık kullandığınız kombinasyonları tek bir tuşta birleştirmek ve hatta oyunun arayüzü üzerinde değişiklikler yaparak daha kullanışlı bir hale getirmek bile mümkün. 


Hani saymakla bitmiyor denir ya; bitiyor aslında ama insanın kendi gözüyle görmesi gibisi yok, Üstelik oyun, ekranda görüp görebileceğiniz her şeyiyle Türkçe 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ve indirip oynaması bedava. Ama indirmenize de gerek yok çünkü kurulum dosyası DVD'mizde; başlangıç için ihtiyaç duyacağınız her şey ileriki sayfalardaki rehberimizde. Şu an açık beta sürecinde olan ve tam sürüme 7 Kasım tarihinde geçmesi planlanan Runes of Magic yakın zamanda iki yeni karakter sınıfı ve yeni bir ırk ilede şenlenecek iken, bu oyunu erkenden başlayıp öğrenme fırsatını kaçırmayın deriz biz. -Eren Okka 


Rünes of Magic'te oyun içi eşya pazarına ulaşmak için, Klavyenizden Ö tuşuna basabilir veya ekranın sağ alt bölümündeki Fonksiyonlar düğmesine tıklayıp Eşya Pazarı'nı seçebilirsiniz. 
* Cengâver Paketi (212 Gı Credits): 

Bu paketile ölümden sonraki XP ve YP borcunu karşılayabilir, tam canla hayata dönebilir, eşyalarınızı mühürleyerek düşmanlarınızın eline geçmesini engelleyebilirsiniz. 

Yetenek Paketi (305 Gt Credits?: 

Savaşlardan elde edilen yetenek puanını artırır, bu puanları biriktirip bir anda kullanmanızı veya geri alıp baştan dağıtmanızı sağlar. 

Köşif Paketi (186 Gt Credits) 

İstediğiniz an istediğiniz yere ışınlanmak için bu paketi kullanabilirsiniz. Üstelik tüm bu paketler yakut hediyeli! 


# Geliştirme: Runewalker Entertainment 

8 Doğıtam: KA Network, Inc. 

Tür: Devasa Önline Rol Yapma Oyunu 

Web: www.gamersfirstcom/runesofmagic 

# Minimum Sistem Gereksinimleri: 2 GHz işlemci, 512 MB bellek, 4 GB sabit disk alanı, GeForce MX400 ekran kartı 


ünya çapında çok büyük bir oyuncu kitlesini peşinden koşturan bir 

oyun Silkroad Online, Ülkemizde de aynı etkiyi görmek mümkün. Keşfedilmesi için yeni arayışlar gerekmişti ilk zamanlar, sonra kulaktan kulağa, başkalarını izleyerek belkide iyice yayıldı. Zirvedekileri tahtından etti. Şimdi Silkroad, çok geniş bir oyuncu kitlesine hitap ediyor... 


4 veya 5 sene öncesine kadar online oyun 
denildimi, herkes aynı dilden konuşurdu. 
Çünkü herkes aynı oyunu oynardı.İnsanlar mmorpg dünyasını yavaş yavaş keşfettiler ve artık aynı limanda daha fazla demirleyemezlerdi. Yeni arayışlar içine girdiler ve en iyi alternatifi gördüler: Silkroad Online. Her gören, her duyan merak ediyor, hemen oynamaya başlamasa da en azından merakını gidermek için çaba sarfediyordu. Kimisi sevmedi, kimisi de çok sevdi. Fakat gerçek olan bir şey vardı ki, o da Silkroad'ın artık zirvenin yolunu tırmanmaya başlamış olmasıydı. 


si 
Silkroad'u veya Türkçe karşılığı ile İpek Yolu'nu yalnızca tarih derslerinden bilirdi çoğumuz. İpek Yolu, Doğu ile Batı arasındaki ticari bir yol olarak kalmıştır aklımızda, Evet, doğrudur fakat İpek Yolu yalnızca bir yol değil, buradan gelen geçen insanların bilgisi ve kültürüyle yoğrulmuş macera dolu bir dünyaydı. Oyunumuz da bu macera dolu dünyayı kaynak seçmiş kendine. 
Çoğu online rpg bu tarz gerçek konular üzerine değil, fantastik kurgular üzerine dayandırılıyor. Bu yüzden konu olarak farklı 


bir yapım SRO. Bununla beraber, oynanış temelleri aynı kapıya çıkıyor. Yine canavar keseceğiz, görev tamamlayacağız, para, eşya ve en önemlisi tecrübe puanı (exp) kazanacağız. 


Görev yapmak, Silkroad'un temel taşların- dan birini oluşturuyor. Zira exp kazanmanın en iyi yolu görev yapmaktan geçiyor. Görev sonunda exp, eşya veya para kazanıyorsunuz duruma göre. Görev için kestiğiniz. 
yaratıklardan gelenlerde cabası. Bizden 


FBE 


istenenler genellikle basit şeyler fakat uzun sürebildiği için sabır gerektiren cinsten. Bir süre böyle devam ettikten sonra artık çizgimize yön vermenin vakti gelecek. 20. seviyeden itibaren asıl mesleğimizi belirlemeye geliyor sıra. Oyunda bulunan 3 meslekten birini seçmemiz isteniyor. Bunlar, Trader denilen tüccarlar, Hunter denilen koruyucular ve Thief denilen hırsızlar, Seçtiğimiz mesleğe göre görevlerimiz farklı oluyor. Bir trader'ın görevi kervanlarla belirtilen şehirlere mal götürmektir. Hunter'lar sizin kervanınızı hırsızlardan ve dış etkilerden korumakla yükümlü olurlar. Thief'ler de bu kervana saldırarak malları ele geçirmeye bakar. 


Peki bu 3 ayrı görevin bu şekilde iç içe olmasını sağlayan asıl sebep nedir? Elbetteki maddi çıkarlar. Trader'lar malı, götürdükleri yerde alış fiyatının 3-4 katına satabilirler. 
Bunu zorlaştıracak unsurlar, yani Thief'ler siz kervanla yola çıkmışken, sizi öldürüp mallarınızı yağmalamak için uğraş verirler. 
Bunu engellemek tek başınamümkün değildir. Bu karmaşanın içinde Hunter'ların görevi ise savunmasız tüccarları korumak ve kervanın başarıyla diğer şehre ulaşması halinde, kardan belli bir pay almak. 


Oyunda para kazanmak için ya tüccar olmanız ya da hırsız olmanız gerekiyor. 
Zira avcıların kârdan pay almaları dışında bir gelirleri bulunmuyor. Avcılar koruma esnasında kestikleri yaratıklardan ve hır- 


sızlardan düşen eşyaları satarak kendine ayrı bir gelir kapısı açabilir. Bu bakımdan, 

3 meslek arasında doğru denge kurulmuş 
gibi gözüküyor. Eğer ticaret yapmayı düşünüyorsanız, değer biçme sistemi olan yıldız sistemini bilmelisiniz. Bu basit sistemden hemen bahsedelim. Toplamda 5 yıldız olan bir değer ölçümüz mevcut. Kervana verilen bu değere göre yıldız arttıkça kazanacağınız para da fazla olacak demektir. Kervan ne kadar kapsamlı olursa (kaliteli mallar yüklenmişse ve kervan büyükse) yıldızlar da ona göre yükselir. 


Yıldızın fazla olması da yol boyunca sizi 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rahatsız edecek olan hırsızların azlık çokluk oranını belirleyecek. Örnek olarak, 5 yıldızlı bir kervanı taşıdığımızı düşünelim. Yolda bizi sürekli hırsızlar rahatsız edecektir. Bu yüzden 
5 yıldızlı kervanları yalnızca güçlü guildler 
kaldırabilmektedir. 2-3 kişiyle rahatlıkla yapılabilecek kervanların 5 yıldızlı mallarla yüklü olmamasına dikkat edin. 


Çoğu oyunda olan bir özelliktir tezgah sistemi. Küçük el tezgahlarında, belirlediğimiz fiyatlarda ürünleri satarak, ek gelir getiririz. 
kendimize, Silkroad Online'da da bu sistem 


mevcut fakat biraz daha geliştirilmiş. Bir tezgah açtığınızda alıcı ürün konusunda sizinle pazarlığa oturabiliyor. Bu gelişmiş tezgah sistemini kullanarak açık artırma ile bile ürün satmak mümkün oluyor. Satıcılar tezgahına bakan kişileri bu gelişmiş sistem sayesinde görebiliyor. Tezgahlar genellikle şehrin göbeğine kuruluyor. Eşya arayanlar bu pazarı gezerek kendilerine uygun olanı alabiliyor. 


Geçtiğimiz aylarda yayınlanan genişleme paketi Legend 4 ile geniş olan oyun içeriği daha da genişledi. Bu paketle haritalara, yaratıklara, eşyalara farklılıklar geldi. Sadece objesel değil, etkinlik bazında ve oyun özelliği olarak da getirileri oldu Legend 4'ün. Bu getirilerin her birini ayrı ayrı ele alalım. 


Oyunda haritalar büyük ebatlarda ve oldukça fazla sayıda. Bu oyunun geniş içeriği ile ilgili bir durum elbette. Büyüklük o kadar fazla ki ışınlanmak yetmiyor çoğu zaman. 
Bu tür oyunlarda ilk zamanlarda sık rastlanmayan hayvanlar Silkroad'ın farkını ortaya 


koymakta. Çeşitli binek hayvanlarına binerek 


harita içinde daha hızlı bir şekilde yolculuk edebilme şansına sahipsiniz. Legend 4'ün gelmesiyle bazı bölgelere seviye kısıtlamalari gelmiş.Bu seviyenin önemini artırdığı gibi, oyuncularında bölgelerden daha fazla verim almalarını sağlamış. 

Yaratıklar ilk başladığınızdan itibaren oyun arayüzü tarafından seviyenize göre belirlenmiş olarak karşınıza çıkacak. Kırmızı olanlardan uzak durmalısınız.Bu renkte adı yazılı olan yaratıklar size büyük hasar ve- 


FbEk 


rebilir. En basit olanı ise gri ve mavi renkte olanlardır. Bunlar seviyenize yakın olan yaratıkları temsil eder ve rahatça kesebilirsiniz. Genişleme paketiyle oyuna eklenen 


yeni yaratıklar bazı bölgeleri koruma amaçlı konmuş. Eğer yaratığı aşabilirseniz bölgeye 


giriş yapabiliyorsunuz. 


Ayrıca oyunun, pet sistemi sayesinde kendi- 


nize bir hayvan edinerek ister onu büyüte- 


bilir ve özellikler katabilir, ister sadece binek 


hayvanı olarak kullanabilir, isterseniz de kutularınızı toplatabilirsiniz. 


Silkroad'da karşımıza çeşitli silahları kullanabilen karakterler çıkıyor. Bu karakterleri geliştirirken karşımıza birkaç değişik kombinasyon gelecek. Karar vermemiz gereken ilk seçenek ise karakterimizin bileğinin mi yoksa zekasının mı güçlü olacağıdır. Örnek 


verecek olursak, seviye atladığınızda 3 puan Stat bonus alırsınız. Eğer bu puanları STR'ye verirseniz karakterinizin canı çok fazla olacak, ayrıca fiziksel hasarlara karşı direnci ve rakibe verdiği hasar oranı da artacaktır.Ama büyü içeren saldırılar onu ciddi yaralayabilecektir. INT'e verdiğinizde ise bu durum tam tersine dönecek büyüler kullanarak çok hasar verebileceksiniz ve büyülü saldırılar- dan az hasar alacaksınız. Buna karşın fiziksel üstünlüğü olan karakterler size karşı daha güçlü bir konuma sahip olacaklardır. 


Burada donanım önem kazanıyor. Dengenin sağlanabilmesi için giysiler olmazsa olmazlardan. Oyunda çok çeşitli giysiler bulunuyor. 
Bazısı sizi büyü gücüne karşı dirençli yaparken bazısı fiziksel etkilere karşı koruyor. 
Karakterinizin zayıf olduğu kısmı tahlil ederek giysinizi de ona göre belirlemeniz 

en doğru yol olur. Legend 4 ile birlikte oyna 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yeni eşyalarda katılmış ve eşyalarla ilgili bir yeni özellik oyuna dahil olmuş. Silahlara efekt özelliğini değiştiren bu yeni düzene göre 45. seviyedeki silahlarda parlama efekti görülebiliyor. Seviye yükseltikçe parlama efekti değişiyor. Özellikle 4-8 silahlar harika görünüyor. 


Oyunda sadece yaratıklara karşı değil diğer oyuncularla da kapışabilmeniz mümkün. 10. seviyeye kadar PVP yapmamız mümkün değil, Fakat 10. seviyeye geldiğinizde NPC'lerden alacağımız değişik renklerdeki pelerinler ile PVP yapabiliyoruz. Tek yapmamız gereken pelerini takıp, başka birinin de değişik renkten bir pelerin takmasını beklemek oluyor. Bu kapışma sırasında ölürseniz para, deneyim puanı veya herhangi bir eşyanızı kaybetmiyorsunuz. 
Oyunda 20.seviyeye gelipte meslek seçimi yaptıysanız, diğer mesleklerdeki oyunculara saldırabiliyorsunuz. Burada deneyim ve para kaybı olabiliyor. Ayrıca mesleği 


olmayan ve herhangi bir pelerin takmamış kişilere saldırırsanız PK yani Player Killer oluyorsunuz. PK olduğunuzda da herkesin size istediği gibi saldırabildiği açık abir hedef haline geliyorsunuz. 


Oyundaki birkaç değişik sistemden daha bahsedelim. Alchemy sistemi denilen bir sistem mevcut, Birçok oyunda gördüğünüz *6, *9 gibi eşyaları Silkroad Onlinde'da da görebilirsiniz. Bu eşyalar kestiğiniz yaratıklardan düşebiliyor ya da yine yaratıklardan düşen Elixir sayesinde bu eşyalara *-1 ekletebiliyorsunuz. Bunun için Lucky Powder, Elixir ve #1 ekleteceğiniz silahı seçip Alchemy menüsünden gerekli işlemleri yapabilirsiniz. 
Ama silahın artısı ne kadar fazlaysa ona bir artı eklemek o kadar zor ve riskli olacaktır. Bu yüzden elinizdeki eşyanın patlama ihtimalini de göz önünde bulundurmak gerek. 


Oyundaki grafik seviyesi, düşük performanslı 


KÜN 


bir sistemde sorun çıkarmaz gibi görüküyor. 
Fakat buna rağmen grafik kalitesi gerçekten iyi, Sesler ve müziklerinde bu görselliği tamamladığını görüyoruz.Artan hile olaylarına karşın yapımcı sert önlemler almış ve resmi siteden bunları bildiriyor.Öte yandan oyunun Kasım ayının ortalarına doğru Türkçe'yi destekleyeceğini de duyuralım. Taha Sarı 


POPÜLER EŞYALAR» 


Silkroad Online'da diğer oyunculara göre daha avantajlı konuma geçmek isterseniz, ürünleri satın almayı deneyebilirsiniz...Bunları almak için önce silk yüklemeniz gerekiyor. 


Taylık 

altın zaman hizmeti.Hizmeti boyunca günü 
3 saati 96100 daha fazla exp. Alırsınız.Karakterinizin 
hasar oranını yükseltir, defans gücünü çoğaltır. 
Sunuculara öncelikli giriş hakkı tanır. 


Kullanıldığında eşyanın cins gerekliliğini ortadan kaldırarak herkes için ortak bir eşya haline getirir. 


z 


3 Geliştirme: JOYMAX 

BI Dağıtım: JOYMAX 

E) Tür: Devasa Online Rol Yapma Oyunu 

BÖ Web: http://www.Joymax.com/silkroad. 

EB Minimum Sistem Gereksinimleri: Pentium 
3 800MHz, 256MB RAM, 4 GB Hard Disk Alanı, GeForce? 
veya ATI 9000 


Pen Gn 


lüyorum... Aldığım her nefes beni 

ölüme bir adım daha yaklaştırıyor. 

Derion ile kırk yıldır aralıksız süren yorucu savaşyüzünden birçok kurban verildi... Yine de Valorian lejyonunda geçirilmiş kırk şerefli yıl. Ölüyorum...Gün ışıklarının sürüklediği o kaçınılmaz alacakaranlığa doğru korkmadan yürüyorum.” 


Devasa Online oyunlara her gün bir yenisinin eklendiği, özgün yapımların birebir kopyalanmışların arasında kaybolduğu bir zamandayız. Özellikle RYO tarzı oyunların çiğ gibi arttığı, oyuncuların kendilerini en çok bu fantastik dünyaların içinde iyi hissettiği günler... Gündelik hayatlarımızda bize yabancılaşan benliğimizi bambaşka hikâyelerde, dört bir yanımız hayal ürünleriyle çevriliyken ortaya çıkarıyoruz sanki. 


Yapımcılığını Zemi Interactive'in, yayıncılı- 


ğını ise Gameforge4D'nin üstlendiği 4Story” 


ye ilk başladığınızda eminim ki hiç yabancılık çekmeyeceksiniz. Oyun kendisinden önce gelmiş pek çok DVO'dan izler taşıyor, alışmanız yalnızca bir kaç dakika sürecek Ancak bu benzerliklerin çoğu türün yapısından kaynaklandığı için oyunun özgün olmasına engel değil. 4Story kendine 


has canlı grafikleriyle oldukça zengin bir dünyaya sahip. Özgürce dolaşabileceğiniz irili ufaklı pek çok yerleşime, derin ormanlardan açık düzlüklere çok çeşitli ortamlar ve atmosfer oyunda mevcut, Yolculuğunuz boyunca karşılaşacağınız düşmanlar ve yaratıklar da yine çevreyle oldukça uyumu ve çok çeşitli. Bu zengin dünyanın tamamını anayolları ve patikaları takip ederek gezmeniz mümkün olduğu gibi kendinizi biraz maceracı hissediyorsanız yollardan kopup eski dünyanın harabelerinden haydut kamplarına kadar pek çok sürprizle karşılaşabilirsiniz. 


http./WwwwAstoryweb,tr/ adresinden açacağınız ücretsiz hesapla oyuna girip karakter yaratma ekranına geliyorsunuz. 
4Story'de seçilebilecek üç ırk ve iki fraksiyon mevcut. Gözünüze az gelmesin, oyun 


karakterinizin nasıl gözüktüğünden çok nasıl oynadığınıza odaklanıyor. Üç ırkta 

da size sunulan çeşitli saç rengi, yüz şekli ve saç modeli kombinasyonlarından birini seçiyorsunuz. Mevcut ırklar hakkında biraz daha detaylı bilgi vermek gerekirse; 


İnsan: Ölümsüzlerin gözünde yaşamları bir kelebeğinki kadar kısa ancak hayat dolu olan bu ırk bir zamanlar Pirhollon adıyla anılıyordu. İber yarımadasının hemen her köşesine yayılmış olan bu ırk diğer ırklarla uyum içinde yaşıyor. Metal ve enerji kullanmakta usta olan insanlara kuşku ve kurnazlık yabancı hislerdir... 


Feline: Rüzgarın ve toprağın muhafızları olan Nevid halkı çevik ve kaslı bir vücut yapısına sahip. Her türlü savaş tekniği konusunda deneyimli ve usta oldukları halde doğanın 


Da Pik 


düzenine olan sevgileri kalplerinden hiç eksilmemiştir. Bu sevgi bir zamanlar yerle bir olan İber yarımadasını yeniden yaşanacak bir yer haline getirilmesinde büyük rol oynamıştır. 


Peri: Ateş ve suyla kutsanmış olan Mirhur halkı olgunluk ve bilgeliklerinden dolayı İber Yarımadası'nda büyük saygı görürler. Bilim ve büyüyü mükemmel bir şekilde harmanlayan bu halk aynı zamanda İber'in eski ruhlarının ve mistik güçlerinin de koruyucularıdır. 


Bu noktada ırklara biraz daha yakından bakarsak, insanların en iyi olduğu noktanın büyülere direnç göstermek olduğunu ve fiziksel güçlerinin de bir artı olduğunu söyleyebiliriz. Buna karşın büyü güçleri diğer iki ırka göre daha az olduğundan bazı düşmanlarla savaşmakta güçlük çekebilirsiniz. Felineler, üç ırk arasında kuşkusuzfiziksel gücü en yüksek ırk, bu yüzden çok yakın dövüşe uygunlar. 
Periler ise oyundaki en sevilesi ırk olmalarına rağmen düşmanlarını alaşağı ederkeniki 

kez düşünmenizi sağlayacaklardır. Kuşkusuz insanlar ve felineler gibi fiziksel yetenekleri. 
olmasa da büyüsel güçler açısından en güçlü ırk periler. 


Her üç ırk da mevcut beş sınıftan birini seçebiliyor. Yani ırklar sınıf seçiminde hiçbir sınırlayıcı değil. Seçilebilen sınıflar ise Büyücü, Çağırıcı, Rahip, Savaşçı ve Düzenbaz'dan oluşmakta, Bütün sınıflar rollerinin gerekleri doğrultusunda oldukça iyi dengelenmişler. 


Oyuna girmenizle beraber Valorian fraksiyonu için Horusland, Derion fraksiyonu için Yesod'da maceranız başlıyor. Sizi yaklaşık onuncu seviyeye kadar taşıyacak olan öğretici görevleri yapmanızı şiddetle tavsiye ederim. 
Hem oyunun geçtiği dünyayı tanımanıza, Derion ve Valoria'nın arasındaki savaşta nerede durduğunuzu öğrenmenize hem de oyunun mekaniklerine alışmanıza fayda sağlayacaktır. 
Aldığınız görevler hakkında sonradan bilgi edinmek için"/“tuşuna basarak o an elinizdeki bütün aktif görevleri gözden geçirmeniz veya nereye gideceğinizi hatırlamanız mümkün. Yine bu görevler sırasında hem tamamladığınız görevlerden gelen ödüller hem öldürdi iz yaratıklardan düşen nesnelerle üstünüzü başınızı kısmen adam edebilirsiniz. Üstelik hatırlatmakta fayda var ki görevlerin açıklamaları dahil oyundaki bütün arayüz tamamen Türkçe. Sadece başlangıç bölgelerindeki görevleri yaparak hiç durma- dan otuzuncu seviyeye kadar gelme şansınız var ancak keşfedip gezeceğiniz bütün 


bölgelerde ulaşabileceğiniz son seviye olan seksene ulaşana dek her seviye için görevler mevcut. 


İber Yarımadası'ndaki yolculuğunuz sizi oyunun barındırdığı geniş canavar yelpazesi ilede tanıştıracak. Oyunda bulunan heron seviyeye denk gelen yaklaşık yüz yirmi çeşit yaratık olduğu düşünülürse toplamda karşılaşacağınız yaratık tipi bini buluyor. Kurtlar, goblinler, devler, sürüngenler ya da iblisler, hepsinin kendine has bir güç dengesi mevcut. Kimisi büyüye karşı hassasken kimisi de yakından darbelere karşı koyamıyor. Yapılan büyüler, silahların savrulma şekli, hem canavar hem karakter animasyonlarının tamamı dövüş sistemiyle bir bütünlük arz ediyor ve bu da görsel bir şölen yaratıyor. 


4Story'de PvP ve PvE harmanlanıyor ancak içerik olarak ağırlık verilenin PvP olduğu aşikâr. Daha ilk seviyelerden oyun sizi PvP alanına yönlendirmekte ve PE daha çok seviye atlamak için kullanılmakta. PvP yapmanın en hızlı ve kolay yolu ise elbette düello yapmaktan geçiyor. Seviye gözetmeksizin herhangi bir oyuncunun üzerine sağ tıklayıp menüden düello teklif ettiğinizde karşı taraf teklifinizi kabul ederse onu alaşağı etmeniz için tam dört dakikanız var. Dört dakika içinde bitmeyen düellolar berabere bitmiş kabul ediliyor. 
Oyunda özellikle yirminci seviye sonrasında kendinize bir loncada yer bulabilirsiniz. Bir loncaya girmenize veya kendi loncanızı kurmanızla beraber İber Yarımadası'ndaki esas eğlencenin kapılarını da açılmış oluyorsunuz. 
Şu anda Craxion, DeFugel ve Broir olmak üzere üç ana bölgeye içindeki on dört bölge, Derion ve Valorian fraksiyonlarına ait loncalar 


arasındaki fetih savaşlarıyla oyuncuların kontrolü altında tutuluyor. Kalan bölgeler ise ya tarafsız ya da devamlı olarak iki fraksiyondan birine ait. Ele geçirmeye açık olan on dört bölge için günlük olarak yapılan bu savaşların neticeleri oyunculara ve loncalara çok faydalı ödüller olarak dönüyor. Özellikle bir noktadan sonra seviye atlamak bu savaşların neticesiyle direkt olarak bağlı olduğundan oyunun ilerleyen seviyelerde PvP odaklı olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bazı bölgelerde öyle görevler var ki bu bölgeleri ele geçirmek için hem bilgisayar kontrollü düşmanlarla hem 


öv ÇE 


de düşman fraksiyonun oyuncularıyla savaş halinde olmanız gerekiyor ve sizden istenen hedefe ilk ulaşan fraksiyon oyuncuları görevi tamamlamış sayılırken düşman fraksiyon oyuncuları ağlayarak evlerine dönüyor. Yani bazı görevleri tamamlamak için savaş, gerçekten kaçınılmaz oluyor. Bu geniş çaplı savaşların kontrolünü sağlamak da kırkdokuz kişiye varan büyük oyuncu takımları oluşturmaktan ve gerçek zamanlı stratejik komuta sistemini kullanmaktan geçiyor. Bu savaşların gidişatını günlük ve haftalık özetler halinde katıldığınız. 
loncanın ilgili üye çizelgelerinde görebilirsiniz. Düşmanlarınıza karşı kazandığınız PvP zaferlerinin raporları da yine bu listelerde. 
Oyunda üç çeşit PvP var. Bölgeleri ele geçirdiğiniz fetih savaşları; karakteriniz üzerinden tarafsız bölgelerde aktif hale getirebileceğiniz, düşman bölgesine girdiğinizde otomatik olarak saldırıya açık hale geldiğiniz provakatif PvP durumu ya da kale, kutsal tapınak, ordugah gibi yerleşkeleri ele geçirmek üzerine kurulu olan kuşatma savaşı, Bütün savaşlarda kazandığınız onur ve başarı puanları karakterinize ve loncanıza deneyim puanı ve çeşitli ödüller olarak geri dönüyor. Kişisel ve çevresel gerçek eğlence ve tatmin ise yanında sahip 


olacağınız en değerli his. Tabii rakiplerinizin de aynı ödülleri alacağının ve aynı şeyleri hissedeceğini unutmayın. 


Loncanızdaki üye sayısının artması ve üyelerin atladıkları seviyeler, loncanızın da seviye atlamasını ve birçok ekstra özellikten yararlanmasını sağlıyor. Örneğin üçüncü ve daha üstü seviye birlonca, lonca bankasını ücretsiz olarak kullanmaya başlayabiliyor ya da belli bir seviyeye gelen loncanın üyeleri çeşitli aristokrasi başlıklarını isimlerinin önlerine alıp çevresine statüsünü gösterebiliyor. 


4Story'de diğer karakterlerle birebir ticaret yapabildiğiniz gibi kendi dükkanınızı da çok kolay bir şekilde açabiliyorsunuz. Karakter portrenizin üstüne tıklayarak ya da ana menüden kendi tezgahınıza herhangi bir eşyayı fiyatını belirleyerek koymanız ve tezgâhınızı köy meydanına yerleştirmeniz oldukça kolay. 
Oyun içinde yaratıklardan çeşitli seviye ve kalitelerde düşen eşyalar mevcut ancak bir de oyun içinden de elde edemeyeceğiniz çok özel eşyalar var: Oyunun içinde kullanmak üzere alacağınız bir binek hayvanı, eşyaları geliştirmek için kullanacağınız bir iksir veya belirli bir süre için fazladan deneyim puanı kazandıran bir diğer iksir gibi. Bu dükkandaki bütün alışverişler ay taşı ile yapılıyor. Ay taşlarını ise oyunun sitesinden çok uygun fiyatlarla kredi kartı ve paypal ile alabileceğiniz gibi Gamesultan e-pin ya da SMS'le ödeme yoluylada alabiliyoruz. 


4Story Online daha önce pek çok DVO'da görüp beğendiğiniz yönlerini tek bir pota altında eritmeyi başarmış ancak bunu yaparken kendi özgün havasını da kaybetmemiş bir oyun. Üstelik henüz çok yeni olmasına karşın oyundaki hata ve eksiklikler hissetmeyeceğiniz kadaraz. Özellikle PvP alanında yeni özelliklerin de en kısa zamanda oyuna ekleyeceğini söyleyelim. -Barbaros Piliç 


4Story'de silahlarınızı geliştirmek için (güçlendirmek ya da büyüsel bir özellik katmak gibi) birtakım özel eşyalara ihtiyaç duyuyorsunuz. 
Bunların bazıları oyun içinde bulunabilirken bazı özel eşyalar ise sadece ana menüden ulaşabileceğiniz dükkanda mevcut. 
Üzerinde kullanacağınız eşyayı 3 seviye geliştirir ancak unutmamalı ki yükseltme işlemi başarısız olduğu takdirde eşyanızı kaybedersiniz. 
Yapacağınız yükseltme işleminin başarılı olma şansını ikiye katlar. 
Yapacağınız. 
iyileştirme işlemi başarısız olduğu takdirde eşyanın yok olmasını önler, 
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Bİ Geliştirme: Zemi Interactive 
Bİ Dağıtım: Gameforge Productions 

E3 Tür: Devasa Online Rol Yapma Oyunu Web: wen 4storyaebir 

Minimum Sistem: Pentium4 1.6Glİz RAM -512 Mb Ekran Kartı - GeForce4 NX440 GAMb DirectX Versi yon - Direct 9.0 Sabit Disk - 26 veya daha fazlası 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WAMRRKIURK EPIL 


arrior Epic'te savaş ve kaosla parçalanmış bir dünyada, küllerinden 

diriltilmiş bir krallığın bu yoz dünyaya karşı ayakta durma çabalarına ortak oluyoruz. Aberia dünyasındaki bu yalnız ve güzel ülkenin adı ise Sağduyu Krallığı. 
Oyunda bir Salon Efendisi olarak üstümüze düşen emrimizdeki savaşçılarla beraber eski medeniyetlere ait yadigarları ve kayıp eserleri yıkılmış uygarlıkların topraklarında yeniden bulmak ve dış dünyanın yoz varlıklarına karşı mücadele etmek. 


“Salon Efendisi" ve “emrinizdeki savaşçılar” deyince anlaşıldığı gibi Warrior Epic oynamak üzere tek bir karakter yarattığınız diğer devasa online oyunlardan biraz ayrı bir çizgide duruyor. Daha oyuna girmeden Launcher ekranında temel üç sınıftan birini seçmemizle bu durum kısmen kendini. 
göz önüne seriyor. Oyunun giriş ve eğitim kısmı diyebileceğimiz bu bölümde seçtiğiniz temel sınıfa göre otomatik olarak bir 


savaşçı yaratılıyor ve Sağduyu Krallığı'nda yapacağımız izometrik yolculuğumuz bu noktada başlıyor. Evet, oyunumuzun dünyası izometrik kamera açısıyla ve tamamen üç boyutlu biçimde hazırlanmış. Warrior Epic'te üçüncü boyutun nimetlerinden sonuna kadar faydalanılarak atmosfer ve detay seviyesinin üst basamaklara taşınmış olduğu söylenebilir. Özelikle mekânlar tasarım ve çeşitlilik açısından oyuncuyu sıkmayacak derece detaylandırılmış. Grafik ve efektlerin benzerlerine göre oldukça iyi olmasına rağmen oyunun sistem üzerinde minimum yük bindirmesi de artı puan. 
Dilediğimiz takdirde oyunu performans derdi olmadan pencere modunda rahatlıkla oynayıp arka planda ne işimiz varsa görebiliyoruz (oyunun arkasından iş çevirmeyi bir “Salon Efendisi”ne yakıştırırsak tabii). 


İlk görevimizi tamamlayıp Sağduyu Krallığı'na varmamızla beraber bizim için otomatik olarak yaratılan ilk özel oyuna 


dahil oluyoruz. Burada karşımıza çıkan menü üç boyutlu bir şekilde hazırlanmış olan Savaşçı Salonu. Burası şık hazırlanmış üç boyutlu bir menü olmaktan öte oyunun temel dayanağını oluşturuyor. 
Oyunla ilgili bütün kararlarımızı bu arabirim üzerinden veriyoruz. Grubumuza yeni savaşçı eklemekten, oyunumuza katılan diğer oyuncuları görmeye, eşya satın almaktan salonumuza yeni odalar kazandırmaya ya da dekorasyonunu değiştirmeye kadar her türlü işimizi buradan görüyoruz. Savaşçı Salonu farklı işlevler gören beş alt odaya sahip. Bu odalardan kısaca bahsedecek olursak; 


Savaş Odası: Oyunun kalbini oluşturan 

bu oda o an aktif olan savaşçımızı ve oyunumuza katılmış olan diğer oyuncuları görüntülediğimiz, elimizdeki bütün ruhları kontrol ettiğimiz ayrıca katılacağımız oyun türünü haritadan belirlediğimiz, her türlü ihtiyacımız için marketten alışveriş yapabildiğimiz yegâne yer. 


Ruh Odası; İşte oyunun ilginç kısımların- dan bir tanesi. Ruh odasında iki tür ruh bulunmakta. İlki nadiren düşmanlardan düşen yaratık ruhları. Bu ruhlar ekipmanlarınızı geliştirmekte kullanacağınız yegâne item ama bir ekipmana taktığınızda kalıcı oluyor. Diğer ruhlar ise ölmüş savaşçılarımızın ruhları, Katıldığımız herhangi bir macera boyunca görev tamamlanmadan üç kez hayatını kaybeden savaşçımız görevinde başarısız olarak ölüyor ve ruhu Ruh Odası'nda saklanıyor. Bu ruhu diriltip savaşçıyı salonumuza geri kazandırabileceğimiz gibi onu bir ekipmanı yükseltmek amaçlı olarak kullanmamız da mümkün. Yaratık ya da savaşçı, her ruhun kendi geliştirici özellikleri var. Savaşçının ya da yaratığın seviyesi oranında ekipmanınıza katacağı özellikler de yükseliyor. Bazen maceralarımızda bu ölü savaşçı ruhları yardım amaçlı çağırma şansımız da bulunuyor. Bu da oyunun orijinal fikirlerinden bir diğeri. 


Baraka: Meydandan aldığınız savaşçılarınızı burada her türlü maceraya hazır bir şekilde tutabiliyoruz. Aynı zamanda yine barakada savaşçılarımızın yeteneklerinden ekipmanlarına, görünüşlerinden başarılarına kadar her türlü detayını görüntüleyip geliştirebiliyoruz. Başlangıçta sahip olduğumuz baraka en fazla dört savaşçı barındırabiliyor. Daha 


fazla savaşçıyı bünyemize katmak için barakamıza yeni odalar eklemek mümkün. 


Çalışma Odası; İlk başta boş olan bu odaya altın karşılığı savaşçılarımızın yeteneklerini geliştiren yada maceralarında onlara türlü avantajlar sağlayan okçu alanı, kütüphane, obelisk, dövüş arenası gibi odalar eklemek mümkün. 


Ödül Odası: Bu odada tamamladığımız görevlere ait istatistiki bilgiler bulabileceğimiz gibi gelecek görevler hakkında da bilgi alabiliyoruz. Ayrıca tamamladığımız görevlerden gelen ödülleri ve faydalarını da yine burada görebilmekteyiz. Profil sayfamızdan açıkça diğer oyunculara da gösterebileceğimiz bu oda bir nevi prestij müzesi görevi görmekte. 


Meydan: Burada savaşçı envanterimize katabileceğimiz, işe alınmayı bekleyen bütün savaşçı sınıflarını görebiliyoruz. 
Warrior Epic'de altı ana sınıf ve her birine ait iki alt sınıf var. Meydandaki savaşçıları katıldığımız maceralar, tamamladığımız görevler ve PvP'den gelen prestij puanları karşılığında Salonu'muza katılmaya ikna ediyoruz. İlk başlarda özellikle //lusionist sınıfı savaşçılar bütçemizi aşıyor ancak oyunda ilerledikçe her türlü sınıfı bünyemize katma şansını buluyoruz. 
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Assassin: Dead Shot ve Trapper olarak iki alt sınıfa ayrılan Assassin'ler ateşli silahlar ve avcı tuzakları kullanmakta ustalaşmış bir sınıf. 
“Mesafeli savaşırım ama büyü yapmam” diyorsanız Assassin sizin için öncelikli seçim. 


Devotress: Bir çeşit paladin olarak da tanımlayabileceğimiz Devotress, Sentinel ve Avenger olarak yine ikiye ayrılıyor. Sentinel genelde tek elinde kılıcı diğerinde kalkanıyla grupta tank vazifesi görmeye meyilli iken Avenger daha çok ofansif özellikleriyle öne çıkıyor. 


Dungeon Archer: Yine mesafeli dövüş sevenlerin favorilerinden olacak olan bu okçu sınıfının Stalker ve Warden olarakiki alt sınıfı var. Stalker düşmana en çok zarar veren ok atışlarına odaklanırken Warden grup elemanlarına verdiği buff'lar ve düşmanlara verdiği debufflarla daha farklı bir role soyunuyor. 


Illusionist: Oyunun hascaster'ları (büyücüleri) olarak da nitelendirebileceğimiz bu sınıf da ikiye ayrılıyor: Spel/binder ve Necromancer. 
Spelibinder'lar klasik büyücülerden biraz daha farklı olarak düşmanlara ciddi debuff'lar vermek üzerine uzmanlaşmış bir sınıf, bu açıdan “warlock" sınıfına benzediğini söyleyebiliriz. Necromancer'lar ise oyundaki çağırıcı sınıf olarak her türlü mistik ve kötücül gücün temsilcilerini emrimize sunuyor. 


Pangolan: Shaman ve Tamer olarak ayrılan bu sınıfta Shaman oyundaki esas iyileştirici sınıf vazifesi görürken, Tamer'in da bir çeşit “beastmaster” sınıfı olduğunu söylemek mümkün. Ayrıca son zamanlarda sıradanlaşan fantastik insansı tasarımları arasında ger- 


çekten başarılı bir tasarıma sahip Pangolanlar. 


Pit Fighter: Kafanızı fazla yormadan vurup kırarak ilerlediğiniz ve başlangıçta oyundaki favori sınıfınız olacağını düşündüğüm Pit Fighter, Outcast ve Berserker olarak ikiye ayrılıyor. Outcast'in inanılmaz dayanaklılığı ve hayatta kalmasına yardımcı olacak pek çok defansif yeteneğiyle oyunun ana tank sınıfı olduğunu söyleyebiliriz. Berserker'lar ise daha çok yakın dövüşte çoklu hedefler üzerine saldırılarda uzmanlaşmış bir sınıf. 


Warrior Epic'te Macera, Görev ve PvP adı altında toplanmış üç oyun modu mevcut. Bütün oyun modlarını en az 1, en çok 5 kişiden oluşan takımlarla oynayabiliyoruz. Macera modunda karışık olarak verilen görevleri prestij kazanma ve ekipman toplama amacıyla yaparken Görev modunda belirli bir sırayı takip ederek hem savaşçılarımızı geliştiriyoruz hem de oyunun konusu hakkında daha 


çok fikre sahip oluyoruz. Oyuna başlatacağımız karakterin seviyesine göre gidebilceğimiz görevler de farklılık göstermekte. Yani her seviye için farklı görevler oyunda mevcut. 
PvP yapmaya başlamamız içinse minimum 
10. seviyeye ulaşmamız gerekiyor. PvP yapmak için şimdilik dört farklı haritada toplam 
16 savaşalanı bulunuyor ve her 10 seviyelik 
dilime harita başına bir savaş alanı düşüyor. 
Yani şu an oyunda en yüksek seviye olan ellinci seviyeye kadar kendimize uygun bir savaş alanına girip kesip biçmeye başlayabiliyoruz. 
Henüz test aşamasında olan PvP sisteminin kısa zamanda tamamen oturmasıyla yeni 


savaş alanlarının eklenmesini bekliyoruz. Yine detaylandırılmış ve farklı kategorilere ayrılmış bir sıralama sistemi de PvP sevenlerin beğenisine sunulmuş durumda, Sıralama sistemine göre belirli zaman dilimleri içinde belirli seviyelere gelen oyunculara pek çok değişik ödül verilecek. PvP sırasında oyunun marketinden 


e Görevlerden kazandığınız tecrübe puanları ikiye katlanır. Daha hızlı seviye atlamak için bulunmaz fırsat, , Görevlerden kazandığınız. 
prestij puanları ikiye katlanır; bu sayede hem ruhlarınızı diriltmek için hem de yeni savaşçılar ekleyerek potansiyel ruh yelpazenizi genişletmek için daha çok şansınız olur. Unutmayın ki eşyalarınızı geliştiren en iyi ruhlar savaşçıarınızın ruhlarıdır. 
D sı: Çalışma odanıza 
— Fileli bu oda savaşçılarınızın verimliliğini artırarak her birinin maksimum hayatını dört puan yükseltir. 


altın ile yaptığımız alışverişlerle gelen bazı eşyalar haksız rekabeti engellemek adına şimdilik kullanılamıyor. Bu da PvP'de adil bir denge sistemi olacağının somut bir kanıtı. 
En fazla 5 kişiden oluşan PvP takımımız şekil itibari ile daha kısıtlı bir deneyim sunuyor gibi gözükse de; oyun geniş savaş alanlarında 100'den fazla takımı aynı anda, aynı ortamda bulundurabiliyor. 


Çoğu yerde duymuş olabilirsiniz: Warrior Epic, Diablo taklidi diye. Sadece kamera açısıyla bir oyun ne kadar taklit edilebilirse WE de Diablo'yu işte o kadar taklit ediyor. Yapımcılar ise Diablo'nun ağır hayranı olduklarını ve hala oynadıklarını itiraf etmekten çekinmiyor. 
Oyunumuzun adında da belli olduğu üzere savaş odaklı. Peki bunu nasıl başarıyor? Şöyle ki oyunumuz” Savaş Ağırlıklıyım ben!”deyip binlerce yaratığı amaçsızca öldürtmek yerine her görevinde belirli sayıdaki sıradan yaratıkları çok güçlü yapmış. Bir başka deyişle oyunumuz gerçekten çok zor. Her bölümde bir baskına (raid) gidermiş gibi dikkatli oynamalı, takımın beş elemanı da tek vücut olmalı. Yeni başlayanlara kesinlikle en az 3 kişiyle gitmesini tavsiye ederim. 


Bütün bu bahsettiğimiz savaşçı ve Savaş Salonu tasarımları, iksirler ve salon geliştirmeleri oyun içinde altın harcanarak satın alınıyor. 
Salonumuza yeni savaşçılar kazandırırken, ölen savaşçılarımızı diriltirken, klan sıralamamızı ve salon seviyemizi yükseltirken prestij puanı kullansak.da diğer tüm gereksinimlerimiz için altına ihtiyaç var, Altın elde etmek için http/WwwWwarriorepic.com/tr/store adresinden altın satın alabileceğimiz gibi yarattığımız savaşçıları ana menüdeki market üzerinden satarak da altın kazanabiliyoruz. 
dengeyi minimum etkileyecek şekilde tasarlanmış. Ancak çok işimize yarayabilecek ya da PvP'de ihtiyaç duyabileceğimiz ve denk mücadelelerde fark yaratan bir takım geliştirme ve iksirleri altınla alarak oyun deneyimini üst seviyelere taşımak mümkün. - #a/8ar0s h// 


BG Geliştirme: Possibility Space 

BD Doğıtım: True Games İnteractive 

E3 Tür: Devasa Online Rol Yapma Oyunu 

DWeb: http://www.wamlorepk.com/tr 

EB Minimum Sistem Gereksinimleri: Penium 41.3 GHz, 512 MB RAM, 2 GB Hard Disk Alanı, Herhangi bir 3D destekli ekran kartı, 


FBEK 


WOLFTEAM 


u ay dergide GunBound ve Rakion gibi iki popüler DVO'suna yer verdiğimiz Softnyx, şimdi de bilim- 


kurgu tadında bir First Person Shooter'la kar- 


şımızda. DVO'lar sadece RYO ile sınırlı değil diye bas bas bağırıyoruz ya, işte bunun için. 
Duymayanlar, dergilerimizi okumayanlar veya sadece gündelik oyunlarla ilgilenenler için belki de ilk F2P DVO FPS olabilir Wolfteam. Takımlar halinde 2008 yılında tüm dünya çapındaki devasa online oyuncularıyla buluşan Wolfteam, Joygame tarafından açık beta olarak Türkiye'deki devasa online severlerle buluşmuş durumda. Hem de Türkçe arayüzü ve seslendirmeleri ile birlikte Yine arayüzü, yine seslendirme Türkçe ve dergimizdeki oyunların çoğu gibi ücretsiz, daha fazla ne ister ki insan. 


Devasa online oyunlarda 

bilimkurgu tadı 

Wolfteam, diğer DVO-FPS'lere kıyasla çok daha fazla bilimkurgu içeriyor. Oyun, Anti-Epoxyn adlı bir ilacın Fransız ordusundaki askerler tarafından kullanılması sonucu, 

bu askerlerin kontrolden çıkan, acımasızca öldüren bir tür kurda dönüşmesini ele alıyor. Oyunda Mavi ve Kırmızı olarak iki takım 


var. Wolfteam'de belirli sayıda oyuncu öldürdükten sonra yeterince Silah Puanı (SP) toplayıp kendimiz de kurda dönüştürebiliyoruz. Oyunda çeşitli özelliklere sahip kurtlar bulunuyor ve hepsinin kendine göre avantajları var. Örneğin bir hayalet-kurt oyun içerisinde istediği zaman görünmez olabiliyor. Her kurdun sağladığı faydaya göre istediği SP de artıyor. Tahmin edebileceğiniz üzere kurtlar, yakın dövüş konusunda etkili yaratıklar. Zamanında Aliens vs. Predator oyununda Alien ile oynamışlığı olanlar varsa fazla zorluk çekmeyecekler, bizden söylemesi. Normal insanlardan çok daha hızlılar, daha fazla hasar verebiliyor, daha yükseğe sıçrayabiliyor ve duvarlarda yürüyebiliyorlar. “E insaf artık!"demeyin çünkü insan olarak oynarken kullanabileceğimiz göz alıcı çeşitli modem silahları kurtlar kullanamıyor. Sadece insanlar tetiğe basma gücüne ve o silahları kullanma yeteneğine sahip. 


Bir düşman 15 farklı şekilde 

nasıl havaya uçar? 

Wolfteam'in oyun modları da oldukça çeşitli. 
İşgal, Ölüm, Yıkım, Kurt İşgal, Eks. İşgal, Yıkım S2 ve Uyku adında tam 7 farklı mod barın-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Kurtların en büyül duyarlara tırmanabilmeleri, 


dıran oyunda ayrıca 15 değişik harita var. 
Bunlardan dilediğinizi seçip aynı haritada 16 
kişiye kadar oynayabilme olanağına sahipsiniz. Her mod kendine has bir oynanış stiline sahip. Örneğin İşgal'de takımımızla beraber yeterince üs elde etmeye, Ölüm'de ise diğer takımların üslerini havaya uçurmaya çalışıyoruz. Oyun bildiğimiz FPS'lerle aynı kontrol yapısına sahip. Bu yüzden oyuna başlarken fazla yabancılık çekmeden hemen ısınabiliyoruz. Eğer bir bilimkurgu hayranıysanız ve DVO FPS'lerden hoşlanıyorsanız, Wolfteam tam size göre, -Koray Eymür 


POPULER EŞYALAR 

Oyunda karakterinizin farklı silahlarla oynamasına izin veren, içinden rastgele silah kazanabileceğiniz veya oyun içindeki kısıtlamaları kaldırabilen item'lar mevcut. 

Dünya Savaşı Seti: Karaklerinize 30 

gün boyunca 6 adet popüler silahıbedava kullanmasına izin verir. 
p Sürpriz Silah Paketi İçinden rastgele 

silahlar ve bunun yanında 500 bin altına kadar ödül olan bir kupon kazanabileceğiniz kutu verir. 

Sıfır Ceza Etkisi: Mevcut oyun devam “ederken eğer odayı terk etmek zorunda kalırsanız. 
Oyundan ceza almadan çıkabilirsiniz. 


BG Geliştirme: Softnyx 

Bi Dağıtım: Joygame 

B Tür: DVO-FPS 

DWeb: wwwjoygame.com 

minimum Sistem: Pentium IV 1.4 GHZ, 512MB RAM, 400 MB ve üstü Hard Disk Alanı, GeForce FX5700 veya üzeri ekran kartı 


Fi G3 


GUN 


# orms'u hatırlamayan var mı? Ben 
|| | İl de öyle düşünmüştüm. Zaten nasıl 
İmei Unutabiliriz ki? Hâlâ aklına geldikçe oynayan vardır. Peki Worms'u ücretsiz ve DVO olarak düşünebilir misiniz? 


Joygame'in şu an açık beta olarak kullanıcılarına sunduğu GunBound, gerek Türkçe içeriği, gerekse de Türkçe seslendirmeleriyle, Türkiye'deki devasa online oyuncular arasında popüler bir oyun olmayı başardı. Türkçe seslendirme konusuna gelecek olursak gerçekten keyifli olduğunu söylemek zorundayım. Atışlarınıza göre oyundan gelen “Super! Critical! 
Thats Great!" gibi ünlemlerin hepsi Türkçe" 

ye çevrilmiş ve seslendirilmiş. Kendi dilimizle bizleri ister görsel, ister işitsel olarak keyiflendiren oyunlar, her geçen gün artıyor fakat biz bu keyfe uzun bir süre daha alışamayacağız. 
sanırım. GunBound Softnyx firması tarafından 
2005 yılının Haziran ayında dünya çapındaki 
devasa online severlerle buluşturulmuştu. 
GunBound şu anda dünya çapında tam 2 milyon kayıtlı ve 200 bin aktif kullanıcıya sahip. 


Sevimli bineklerimizle sevimli iamlar Oyun “Lond"adında, 8 uyduya sahip bir gezegende geçiyor. Gezegende Adium, Hubui 


OUND ONLINE 


ve Mirabo adında 3 farklı ırk yaşıyor. Bu üç irk kendi aralarında yaptıkları savaşların sonunda birbirlerine gösterecekleri saygının barış getireceğini kavrıyorlar ve savaşların yerine yeni bir rekabet oyunu olan GunBound ortaya çıkıyor. GunBound'daki amacımız 3 ırktan birinin liderini temsil ederek ve”"binek”adı verilen araçlarımızı kullanarak diğer kullanıcılarla kıyasıya savaşmak. Bize oyun içinde tam 16 çeşit binek sunulmakta. Her binek birbirinden farklı özelliklere sahip ve bu özellikler ırklara göre değişiklik göstermekte, Hepsinin kendine ait silahları var. Bunlar 2 çeşit normal silah ve bir Süper Vuruş”Special Shot” olarak 3'e ayrılıyor. 


Özgürlüğün sınırlarını zorlayın! 

GunBound diğer sıra tabanlı oyunlara kıyasla daha özgür bir oynanış yapısına sahip. Bunu isterseniz açınızı daha iyi ayarlamak, gelebilecek saldırılara karşı korunmak amacıyla herhangi bir enkazın yanına saklanmak veya yanınızdaki düşmanın dibine girerek elinizdeki en iyi silahla onu haritadan silmek için kullanabiliyorsunuz. Ama iş sadece açıyı ve gücü hesaplayarak atış yapmakla bitmiyor. Oyunda “Ay Diski”adı verilen, doğa koşullarını kontrol eden bir sistem mevcut ve bu sistem yaptığınızatışları olumlu veya olumsuz yönde etkili- 


yor. Her oyun sonunda belirli bir gelişim puanı ile altın kazanıyorsunuz. Gelişim puanları oyun içinde sizi daha yüksek rütbelere eriştirmeye yarıyor. Altınlarla da dış görünüşünüzü belirleyen ve size ekstra özellikler veren eşyalar satın alabiliyorsunuz. Sizin gibi rakipleriniz de deneyim sahibi oldukça, inanılmaz taktiklerin, kritik hamlelerin havada uçuştuğu savaşlara şahit oluyorsunuz. - Koray Eymür 


Oyunda karakterimize renk katacak ve ekstra özellikler sağlayacak çeşit çeşit giysiler ve aksesuarlar bulunmakta. Kategoriler ve geniş yelpaze arasında kaybolmayın diye size en popüler eşyaları seçtik. 
Bu eşyalarla hem karşı tarafta iyi bir izlenim bırakabiliyoruz hem de ekstra özelliklere sahip olabiliyoruz. 
gi İnka Seti: İnka İmparatorluğu'nun savaşçılarının ihtişamını taşıyan bu setle karakterinize antik bir savaşçı görünümü kazandırın! 
Pro Güreşçi: Amerikan güreşlerinde kullanılan sandalyenin gücünü düşmanlarınıza hissettirin! 
çi Şahin Pençesi: Görünüşüyle düşmanlarınıza korkuyu hissettirecek, hızlı ve dinamik saldırılar gerçekleştirebileceksiniz! 


BG Geliştirme: Softnyx 

BD Dağıtım: Joygame 

EB Tür: Devasa Online Sıra Tabanlı Strateji 

DWeb: www Joygame.com 

EB minimum Sistem: Pentiumlll 866 MHZ, 256 MB. 
RAM, 200 MB Hard Disk Alanı, Herhangi bir 3D destekli ekran kartı 


RAKION ONLINE 


akion, GunBound'dan sonra 

Softnyx firmasının ikinci projesi 

olarak kendini gösterdi ve 2005 
yılının Aralık ayında devasa online oyuncuları ile buluştu. Hâlihazırda GunBound oynayan oyuncuların Rakion'dan Softnyx sayesinde haberdar olmasıyla, oyuna ilgi giderek arttı. Kısa sürede büyük bir oyuncu kitlesi toplayan Rakion, gerek grafikleriyle, gerek rahat oynanışıyla, gerek düşük sistem gereksinimleriyle devasa online sevenler tarafından büyük bir beğeni topladı. Rakion, şu an Joygame tarafından açık beta olarak kullanıcılarına sunulmuş durumda, hem de Türkçe arayüzü ve seslendirmeleri ile birlikte. Rakion'u zamanında oynamaya çalışanlar için bu haber çok önemli. Cümleden de fark ettiğiniz üzere Rakion'u bir zamanlar oynamak gerçekten imkansıza yakındı. Laglı sunucular ve sürekli oyundan düşmeler gibi moral bozucu bir dolu sorunla uğraşmışlardı. Hepsinin çözülmesi ve artık tamamen Türkçe olmasıyla beraber, yolu Rakion'a birkaç dakikalığına bile düşmüşolan çoğu oyuncu, tekrar başlayacak... 
Yazıyorum buraya! 


Rakion tamamen PVP sistemi üzerine kurul- 


muş bir oyun. Bu yüzden oyunun içindeki rekabet ve adrenalin bir hayli yüksek. Oyun ayrı rauntlardan oluşuyor ve her raundun sonunda kaç kere ölüp kaç düşman öldürdüğünüz hesaplanarak ona göre tecrübe puanı ve altın kazanıyorsunuz. Rakion'da oyuncuya 5 çeşit sınıf sunulmuş durumda. 
Bunlar Savaşçı, Okçu, Büyücü, Demirci ve 


Ninja, Bütün karakterler kendilerine özel saldırı hızı ve hasar gücüne sahip. Örneğin bir Demirci olarak oynarken düşmanınıza yavaşama çok yüksek hasarlar verebilir 

ya da bir Ninja seçerek az hasarlı ama çok hızlı vuruşlar yapabilirsiniz. Ayrıca oyun içinde öldürdüğünüz oyuncu sayısına göre “Kaos Modu"adı verilen moda geçebilme imkânına sahipsiniz. Bu modda verdiğiniz. 
hasarlar çok yüksek, aldığınız hasarlar ise çok az oluyor. Böylece yenilmez bir oyuncu halini alıyorsunuz, tabii ki sadece kısa bir süreliğine :) 


Rakion 6 farklı moddan oluşuyor. Bunlar Basic Mode, Klan Savaşı, Tekli Savaş, Takım Savaşı, Golem Savaşı, Başkan Savaşı, Bölüm, olarak ayrılmakta. Ama aralarından birisi bu 
6 moddan çok farklı. Bölüm modu, PvP üzerine kurulmuş bir mod olmamakla beraber genellikle bir veya dört kişi arası oynanabilen PvE benzeri bir görev sistemi. Ne kadar hızlı yaptığınıza bağlı olarak derecelendirilip, ona göre tecrübe puanı ve altın kazanabiliyorsunuz. Oyunda ayrıca klan sistemi de bulunuyor. İsterseniz belirli bir seviyeden 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sonra kendi klanınızı kurabilir veya başka oyuncuların loncasına katılabilirsiniz. Yine isterseniz “Hücre”'adı verilen evcil hayvanlara da sahip olabiliyorsunuz. Bunlar aynı sizin gibi düşmanlara hasar verebiliyor, sizinle birlikte seviye atlayabiliyorlar. Fareyi oyun içinde kamerayı yönetmek ve saldırı yapmak için kullanabiliyoruz. Rakion üzerine çok konuşulabilecek bir oyun. Artık tamamen Türkçe olduğunu tekrar ve son kez hatırlamaktan da zarar gelmez. Hepinize iyi eğlenceler, - Koray Eymür 


Oyunda karakterinize ekstra özellik katan, bazı sınırlamaları kaldıran veya karakteriniz üzerinde değişiklik yapmanız için kullanabileceğiniz item'lar bulunuyor. Bunlardan en çok tutulanlar ise şunlar: 
| | Envonterini Genişlet: Karakterinizin 
envanterine ekstradan 30 eşya kapasiteli bir kutu koyuyor. Bunlardan iki tane alma hakkınızvar. 
W sim Değiştir: Herhangi bir karakterinizin ismini değiştirmenize izin veriyor. 
> 24, SE tük: Satın alınan hesapta, her karakterde geçerli olmak üzere bölümlerdeki seviye limitini 24 saatliğine tak. 


O Geliştirme: Softnyx 

EB Dağıtım: Joygame 

E3 Tür: Devasa Online Rol Yapma Oyunu 

EB Web wwe Joygame com 

EB minimum Sistem Pentiumlli 800 MHZ, 512 MB RAM, 1 GB veya daha fazla Hard Disk Alanı, Geforce FK 
5700 veya Radeon 9600 Ekran Kartı, 


Fi 


RAPPELZ 


ala Networks Europe'un, Türkiye'deki 

resmi açılışını 15 Haziran'da yaptığı 

dünyaca ünlü MMORPGi (devasa online rol yapma oyunu) Rappelz, başan grafiğini her geçen gün yükseltmeye devam ediyor. 
“Tamamen”Türkçe olarak Türk oyun severlerin beğenisine sunulan Rappelz'in hem oyun içinde, hem de oyunun resmi forumlarında, Türkçe oyun desteği vermesi oyunun cazip özelliklerinden biri. Rappelz, ülkemizde hala popüler olan birçok MMORPG alternatifine karşın, kendine has özellikleri sayesinde farklı bir kimlik edinmeyi başarmış gibi görünüyor. 
Hatta resmi açılışından önce bile binlerce Türk kullanıcısının bu yapımla hoşça vakit geçirdiğini biliyoruz. Yıllarca oynadıkları oyunu birden bire anadillerinde görmenin keyfini yaşayan kullanıcılar halen Rappelz'i keyifle oynamaya devam ediyor. Gelin baştan alalım. En baştan Rappelz karşınızda. 


İki tanrı vardı başlangıçta... Ve Yaradılış ile Yıkım'ı zapt etmeye çalışıyorlardı... Ardından tanrılar onları izleyenleri insanlarla buluşmaya yolladılar. Amaçları uygarlıklarını inşa etmelerinde onlara yardım etmekti, Bu takipçiler Devalardı... Onlar ışığın temsilcileriydiler. Aydınlığın olduğu yerde her zaman olduğu gibi 


karanlık da vardı. Asuralar ise bu karanlığın temsilcileriydiler. Işığın ve karanlığı dengesi 

ise uzun yıllardır Gaia adı verilmiş topraklar üzerinde yaşayan halkın içinden doğan bir cadı tarafından bozuldu. Güçlü sözleri ve duruşuyla arkasına kocaman bir topluluk alarak bir ayaklanma başlattı. Devalar, Asuralar ve Gaialar büyümekte olan bu korkunç gücü değiştirebilmek için toplandılar, Uzun yıllar kadim topraklarda süren savaşlar sonucunda Deva ve Asura uygarlıkları harabeye dönüştü. Gala halkı ise unutulmaya yüz tuttu. Cadı sonunda yenildi ancak Gaia halkının kafasında o sözler hala dolanıyor:*ya Cadı haklıysa..” 


Işte tam bu sırada biz oyunda ilkadımımızı atacak ve bu diyarda karakterimizle yaşam savaşı vereceğiz. Oyunda ilk dakikalardan itibaren bizi cıvıl cıvıl bir dünya karşılayacak. Yıkım sonrası yeniden toparlanan yeryüzünün bizlere yansıyan parıltısının rehavetine kapılarak misyonumuzu unutmuyoruz elbette. Oyuna ilk adımımızla birlikte karakterimizi geliştirmemiz için ilk görev bize veriliyor ve kendimizi geliştirmenin peşinde koşuyoruz. Ve görevlerle ilerleyerek kazandığınız tecrübe puanlarıyla rahatça seviye atlamak mümkün. Fakat arada sırada arkadaşlarınızla toplanıp kendinizden daha yüksek 


seviyeli yaratıkları periyotlar halinde keserseniz ilerde çok daha rahat edersiniz. Bir yerden sonra görevlerden kazandığınız tecrübe puanları yetmemeye başlayacak, söylemedi demeyin. 
Bu işlem esnasında birçok eşya düşürüp para 'da kazanmanız mümkün. Meslek puanları ise 


Ürü 
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ALTIN HÜKÜMDAR 


İz cephesinde heyecanımızı körükleyen sor 


hamle Altın Hükümdar eklenti paketi oldu. 2 


Eylül tarihinde tüm Avrupa ile aynı anda müthi 


bir heyecanla Türk oyuncularına da sunulan Altın 


Hükümdar'da yeni yaratıklar ve eni bir Pazar lan dışında eklentiye ismini veren ve 


olan Altın Hükümdar Ra ta 


orlu bir bo rafından korunan yeni 
Meslek Seviyesi olarak adlandırılan ve oyunun seviye sisteminden daha önemli olarak 


bir yerleşime sahip. Savaşçılık yetenekleri ile ön plana çıkan bu ırkın mensupları su, toprak, 


zindan El Kassia bulunuyor. Son derece güçlü bir 


ğe sahip olan paket oyunun herzaman olduğu 


gibi kaşif ve mac nı bekliyor. Parlak gözleri 


nitelendirilen meslek seviyemizi belirlemeye yarıyor. Ana mesleğimizi, meslek seviyenizi 10'a, karakter seviyenizi 20'ye getirdikten sonra seçebiliyoruz. Meslek seviyeniz kırkıncı seviye. 
ye, karakter seviyenizde 50'ye ulaştırdığımızda ise uzman mesleğimizi seçerek oyuna devam. 
ediyoruz. Aynı zamanda kazanmış olduğunuz meslek puanlarınızı bazı özel yeteneklerinizi geliştirmek için de kullanabilirsiniz. 


Irklar Ve Meslekler 

Toprağın ve suyun efendisi, toprak ve su temelli yeteneklere sahip olan Deva ırkı, savun masının güçlü olmasını isteyen oyuncular için tasarlanan şifa ve kutsamaya açık bir ırk. Deva ırkından bir karakter yaratıp Kutsal Şövalye olarakışığın temsilcilerini savunabilir, Rahip olarak kendi grubunuzun Şifacısı ve kutsayıcısı olarak takımın can direği olabilir, Eğitmen olarak da yaratıkları yeryüzüne indirebilirsiniz. İlk insanların ırkı olan Gaia'daki meslekler ise dengeli 


rüzgâr ve ateş sınıflarına ait tüm yetenekleri kullanabiliyorlar. Özel konsantrasyon yeteneği ile kritik vuruşlar yaparak, düşmanlarına karşı beklenmedik darbelerle üstünlük sağlaya: biliyorlar. Karanlığı temsil eden Asura ırkı ise kavurucu ateş ve rüzgâr temelli yetenekleri ile göze çarpıyor. Savunma yeteneği ve canı aZ olan bu ırk, büyük hasarlar verebilen Suikastçı, Kara Büyücü, ve etraftaki yaratıkları kontrol edebilen Ruh Çelen gibi yetenekli fakat kırılgan savaşçılara sahip. 


Dost Canlısı Yaratıklar 

Oyunun en can alıcı yanı hiç şüphesiz gelişmiş evcil hayvan sistemi. Özellikle çağrıcılar için çok kolay ve güzel bir sistem dizayn edilmiş. 
Onuncu seviyeden sonra NPC'den aldığınız boş hayvan kartlarına seviye atlamak için kestiğiniz belirli hayvanları hapsediyorsunuz. Böylece o hayvanı çıkarıp kullanabiliyorsunuz. Evcil hayvanları sadece çağrıcı sınıfı değil, tüm sınıflar 


Altın Kabile derin uykusundan uyanıyor. Korunmak için içlerinden 


yarattıkları Altın Hükümdaı 


nedeniyle tutsak edilen Gala ırkının af Ra, Altın Kabile için hayat mücadelesinin sembolü haline geliyor, Ve şimdi Ra kendilerine meydan okuyacak si ları bekliyı Oyundaki en zor düşman olan Altın Hükümdar Ra'yı 


öldürmek emin olun hiç de kolay olmayacak 


El Kassia zindanı inip Altın Hükümdar Ra ile karşılmak ancak Kademe 6'ya ulaşan. 
Ayrıca bu paket le Rappelz yaratıklarına üç yeni e yaratık daha ekleniyor. Tamamen yakın dövüş çin ahtapot Zehirli Kraken, sa 


vaşçılar için mümkün. 


hazırlanm güçlü lanetlere sahip büyücü Tafari ve düşmanlarını sihri ile yok eden Arap masallarının en ender rastlanan efsanevi yaratığı Cin. Rappelz dünyasındaki tüm şehirler ile bağlantısı sağlanmı alanı cebindeki paraya da önem veren mac 

Paket sadece bununla sınırlı değil. Ge 

karakter yaratma arabirimi de bu güncelleme iletüm Rappelz'ciler için hazır 


kullanabiliyor. Evcil hayvan sistemini benzer oyunlarda sadece belirli sınıflara ait bir özellik olarak görebiliyorduk. Buimkân Rappelz'de evcil hayvan sisteminin sevindirici özelliklerinden bir tanesi. Evcil hayvanlarınızı partinizde tutup size sağladığı yardımcı özelliklerinden yararlanabilirsiniz. 


Altın Hükümdar güncellemesi ile Rappelz dünyasına üç yeni yaratık daha katıldı. Dev kan emici ahtapot Kraken, güzel büyücü Tafari ve Arap masallarından esinlenen Rappelz topraklarının en güçlü yaratığı cin, Bu yaratıklardan Tafari ve Cin yakalanması ve evcilleştirilmesi daha çok emek isteyen yaratıklar. Denizlerin güzel savaşçı büyücüsü, Tafari düşmanlarından korkmuyor ve onlara merhamet göstermi- >> 


FBE 


> 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yor. Eski bir imparatorluğun savaşçılarından olan, mistik kadim sanatların ustası Tafari için toprağın kendisi bir silah. Düşmanlarını vurmakiçin onları havalandırıyor veya hedefini olduğu yerde taşlaştırıyor. Uzun zaman Güneş Tapınağı'nda saklı kalan ve kayıp kabilenin gizemli ruhuna eşlik eden cinler, rüzgârın gücünü efendilerini korumak için kullanabiliyor. Cin'ler toprak altında geçirdikleri süre içerisinde dünya tarafından unutulmaya yüz tutmuşlardı. Ancak artık özgürlüklerine kavuştular ve onları mühürlemek için gereken çabayı gösterecek oyuncuları büyük bir ödül bekliyor. 
Alabora gücü ile devleşebilen cin, bu yeteneği ile kendisine sahip olan şanslı Rappelz macera cılarının takdirini topluyor. 

Oyunda bir diğer tür yaratıklar ise “Toplayıcı Dost” olarak adlandırılıyor. Toplayıcı dostunuz, oyunda sizi, yaratıkları kestikten sonra düşen, ganimetleri toplama zahmetinden kurtarıyor. 


Para veya eşya onun için fark etmez. Hepsini sizin için topluyor. Bu hizmetinden dolayı oyunda ona karşı ayrı bir samimiyet hissetmeniz normal olabilir zira ona bir isim bile verebiliyorsunuz. Farming dostu bir evcil hayvandan başka ne isteyebilirsiniz ki? Unutmadan tüm bu özellikler dışında bazı evcil hayvanlarınızı binek olarak da kullanabiliyorsunuz. 


Sanayi Devrimi? 

Rappelz'in diğer MMORPG oyunlardan farklı olduğunu yazının başında belirtmiştik. İşte bu farklılıklardan belki de en önemlisi oyundaki ileri geliştirme sistemi. Bu sistem ile şehir içindeki demircilere belli bir ücret ödeyerek eşyanızın seviyesini yükseltebilirsiniz. Eğer isterseniz klasik kombinasyon sistemi ile de eşyanızın seviyesini yükseltebilirsiniz. Bu iki sistem arasında bir orantı mevcut. Şöyle ki,demircilere para verme yöntemi ile seviye yükseltme 


sistemi son derece risksizdir. Fakat ücret olarak yüksek meblağları gözden çıkarmanız gerekir. 
Kombinasyon sistemi ise riskli bir sistemdir. 

Bu sistemde yaratıkları keserek kazandığımız. 
küpleri eşyalar ile kombine ederek, onlaraartı özellik katıyoruz. Bu sistemi kullanarak inanılmaz silahlar görebilmek mümkündür. Herne kadar eşyaların geliştirilmesiyle ilgili olmamasına rağmen, bir geliştirme sistemi daha var oyunda, Bu da karakterimiz için geliştirilmiş bir sistem. Karakterinizi son seviyeye getirirseniz, yüksek seviyeli yaratıkları keserek düşürülebilen yetenek kartlarını kullanarak karakterinizin yeteneklerini kuvvetlendirebiliyorsunuz . Böylece oyunda karakterinize getirebileceğiniz üst sınır kalmıyor. Sabırlı ve azimli oyuncular da böylelikle emeklerinin karşılıklarını kazandıkları inanılmaz yeteneklerle alıyorlar. 


Klan Sistemi 

Bu tür oyunların vazgeçilmez özelliklerinden biri olan birlik sistemi, elbette Rappelz'de de karşımıza çıkıyor. Klan olarak adlandırılan bu sistem sayesinde oyuncular arasında birlik sağlanabiliyor. Birlik sağlandığında da takdir edersiniz ki oyundan maksimum zevk almanız kaçınılmaz oluyor. Klanlar birbirlerinin ittifakı olabiliyor. İttifak içinde olan klanlar ve klan üyeleri birbirleri arasında kolayca iletişim sağlayabiliyorlar. Bu iki ittifak dost olduğundan dolayı birbirlerine saldıramıyorlar. Rappelz'de klana giriş-çıkışlar oldukça önemsenmiş durumda. Öyle ki, klandan ayrılan bir üye 7 gün boyunca başka bir klanın çatısı altına giremiyor. 
Bu arada, kendi klanınızı kurmak isterseniz bunu 20. Seviyede olmadan yapamayacağınızı bilmenizi isteriz. 


EN Pik 
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Karanlık zindanlarda birlikte savaşın! 
Klanlar grup halinde haftalık zindan etkinliklerine katılıp diğer klanlarla birlikte bir misyonun peşinde koşturabiliyorlar. Örneğin, haftalık yapılan bir zindan savaşında başarılı olan klanlar, o zindanı yöneten klan ile savaşıyor. Kazanan taraf diğer zindan etkiliğine kadar -yani 1 
hafta- o zindanı yönetme yetkisini eline alıyor. 
Takım oyunu ve stratejiler burada devreye giriyor. Savunma veya saldırı için stratejilerini gerçekten özenle geliştirmelisiniz. Tek bir oyuncunun hatası, tüm zindanı kaybetmenize neden olabilir. 


Rappelz Kanunları 

Oyunun farklı olmasını sağlayan bir başka özelliği de Ahlak sistemi. Oyundaki diğer oyuncuların tabiri caizse yaşama haklarını savunan bu yasaklar sistemi şu şekilde çalışıyor: Her oyuncu nötr bir ahlak ile başlar (0 ahlaksızlık puanı). PK (/Pkon) modunu aktive etmek sizlere 5 Ahlaksızlık puanı ekleyecektir. 
PK modunda olan bir oyuncuyu öldürmek sizlere hiç bir ahlaksızlık puanı vermeyecektir. 
PK modu açık olan iki oyuncu birbirlerini öldürürlerse hiç biri ahlaksızlık puanı kazanmayacaktır. 10 seviye düşük olan bir oyuncuyu öldürmek size 50 ahlaksızlık puanı verecektir ve bir “Suç” olarak işlenecektir. Eğer 100 ahlaksızlık puanına erişirseniz, “Afet” etkisine maruz kalırsanız. Bu auranın etkisi isminizi kırmızıya çevirir ve şehirde bulunmadığınız her an biri sizi öldürebilir. Hiç bir kutsama almayacağınız gibi şifa da alamazsınız. Peşinize takılacak PK avcılarını da düşünürseniz, çok sıkıldığınızda denemekten yarar gelmez. Suçlu olmak ve kaçmak, daha da çok kesmek bir online oyun 


topluluğu içerisinde kötü adam olmak da ayrı bir keyif açıkçası, 


Görsel Bir Şölen 

Oyunda daha önce rastlamadığınız çok çeşitli ayrıntılar görmeniz mümkün. Sistem gereksinimleri de buna bağlı olarak birazcık farklı diğer MMORPG'lere nazaran. Çoğu F2P oyunu artık müthiş grafiklere sahip diyoruz ama kimse inanmıyor. Emin olun bu oyunların başında geliyor Rappelz. Düşük ayarlarda belki sisteminizi hafiften yorabilir, ana şehirlerde takılmalar yaşayabilirsiniz. Oyundaki ilk anınızdan itibaren görsel bir şölene katılmış olmanın küçük bir bedeli bu. Orta karar bir bilgisayarda sorun çekmezsiniz ama düşük seviye bilgisayarlar birazcık zorlanabilir. Grafik kalitesi gerçekten başarılı seviyelerde. Detay sayısı ise baş döndürücü derecede fazla, Bu elbette iyi bir şey. Oyun arayüzünün ve web sitesi, müşteri hizmetleri gibi servislerin de Türkçe olarak oyunseverlerle buluşuyor olması, Rappelz'ın oynanabilirliğini arttıran özelliklerden. Ülkemizde büyük emeklerle dilimize çevrilen yapımlar olması çok uzak değil, iki sene öncesine kadar bir hayaldi. Şimdi ise her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. 
Rappelz'i de kendi dilimizde görmek, sadece 


metin olarak değil, teknik desteğine kadar türlü özelliklerinden kendi dilimizle yararlanmak gerçekten çok hoş. Herkese iyi oyunlar, Altın Hükümdar'a giden yolda kılıcınız keskin, büyüleriniz yoğun olsun. -Taha Sarı POPULER EŞYALAR 

Ruh Taşları: Canavarlardan düşürülebilen 

ve oyuncuların NPC'lere (oyuncu olmayan karakterlere) giderek üretilebildikleri ruh taşları, silahları güçlendirmeye yanyor. 

W Antik Oyma Yazısı: Bunlar her büyük 

şehirdeki oyuncu olmayan karakterlerde mevcut olan Antik Oyma Yazısı tüm silahları sihirle güçlendirebilir. Bunların başarısız olma şansı hiç yoktur. Bu işlem ücretsiz değil ama oyunda kazandığınız. 
para birimi Rupi ile ödeyebilirsiniz. Bu antik yazılar sizin silahınız için basıldığında silahınıza biçim vermek için “büyülü aura” ekleyebilirsiniz. Bu aura büyük şehirlerdeki tüccarlarda mevcut. 

Küpler: Rank'inize bağlı olarak az yada çok <G pahalı ya da nadir olabilirler. Bu silahınızı daha dayanıklı ve güçlü yapmanın en etkili yoludur. 
Sihirli kılmak için yapacağınız işlemlerde dikkatli olmalısınız. Eğer silahınız bu işlem sırasında kınlırsa tekrar donatamayabilirsiniz. Bu tip sorunlardan, kaçınmak için mağazadan koruyucu toz alabilirsiniz 


EB Yapım: nFlavor 

E3 Dağıtım: Gala Networks Europe 

EB Tür: Devasa Önline Rol Yapma Oyunu BWeb: http:/Ar.rappelz.gPotato.eu/ 

BG minimum Sistem: Pentium-IV/AMD 1.5GH2, 
512 MB RAM, 4 GB Hard Disk Alanı, 128 MB. Ekran 
Kartı 
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Alon ONLİNE 


evasa Online dünyasıyla uzaktan 

yakından alakanız varsa (ki sizinle 

dergimizin ilk sayısında buluştuğumuza göre muhakkak var) NCSoft ismine aşinasınızdır. Önce Devasa Online oyunculuğunun halihazırda köklü bir oluşum olduğu Doğu Asya'da 3 Ekim 1998'de Lineage'le kendini duyuran, ardından da Batı dünyasına 28 Nisan 2004'te City of Heroes'la ve ondan tam bir sene sonra, 28 Nisan 2005'te -sonradan Guild Wars Prophecies olarak bilinecek olan- Guild Wars ile hızlı bir girişyapan yapımcı/yayıncı firmanın adını şimdi neredeyse her Devasa Online odaklı dergide görmek mümkün, üstelik hakkını da veriyorlar. Auto Assault, Tabula Rasa ve Exteel çıkışlarıyla DVO dünyasındaki yerini iyice sağlamlaştıran firmanın son marifeti ise ellerinizde tanıtımını tuttuğunuz Aion: The Tower of Eternity. 


Oyunumuzun hikayesi Atreia adlı bir dünya ve onun tanrısı Aion ile derinden ilgili zira her şey Aion'un Atrela'ya insanları ve onları korumak için yaratılan Draken'leri göndermesi ile başlıyor. Fakat her plan gibi Aion'unki de yolunda gitmiyor ve 


fazlaca güç verilen Draken'ler daha fazla güç aramaya başlıyorlar. Bazıları buluyor da... Güç seviyesi olarak belli bir noktanın üstüne çıkan Draken'ler kendilerine Balaur diyor, Balaur'ların en güçlü beşi de “Beş Ejder Lordu” olarak bilinmeye başlıyorlar. 
Bu "Beş Ejder Lordu'nun” Aion'dan bir isteği oluyor: Onunkine denk bir güç. Aion bu isteği reddediyor, fakat Balaur'lar ve Lordlarla bir şekilde başa çıkması gerektiğini de fark edip, dünyanın merkezindeki Sonsuzluk Kulesini ve Atreia'ya özel Aether gücünü koruması için Empryean Lordlarını yaratıyor. Empryean Lordları Kulenin etrafındaki alanı güvenlileştiriyor ve kulenin etrafındaki Aether'i kullanmayı öğrenmeye başlamış insanların oluşturduğu ölümsüz Daeva'larla Milenyum Savaşını çarpışmaya başlıyorlar, Çok uzun bir süre sonra Kule'nin Siel ile iki gardiyanından biri olan Israphel barış öneriyor, Siel'in de bu fikre katılmasının ardından Azphel'in başını çektiği beş Lorda rağmen Balaur'lar barış görüşmesine çağrılıyor. Fakat bu görüşmelerde Azphel bir Ejder Lorduna saldırınca Balaur'lar kule- ye hücum ediyorlar. Kulenin tamamen yok olmaması için Siel ve Israphel kendilerini feda ediyorlar, fakat bu süreç içerisinde 


Atreia'nın candamarı Sonsozluk Kulesi yıkılıyor ve dünya ikiye ayrılıyor. Barışa 

karşı olanlar üst ve karanlık yarım kürede yaşıyorlar ve kendilerine Asmodian diyorlar, barış yanlıları ise Elyos adıyla alt ve aydınlık olan yarımkürede yaşamaya başlıyorlar. 


Yıkımdan sonra iki tarafın birbirini suçlaması kaçınılmaz oluyor ve inanılmaz bir düşmanlık başlıyor. Yıkılan kule iki yarımküreyi birbirine bağlayan bir boşluğa dönüşüyor ve böylece Aion'u duyduğunuz her an arkasından gelen Abyss işte burada ortaya çıkmış oluyor. İki tarafın da inanılmaz kalkanlarla korunan esas kaleleri dışında önemli stratejik noktalarda bulunan kaleler ve güçlü Balaur'un kol gezdiği Abyss; hikayemizin ve oyunumuzun en önemli noktası. 


Bunları anlatarak oyunun mekaniklerine nispeten az yer bıraktığımı biliyorum, fakat Aion hikayesi oynanışa etki eden bir oyun. Her iki ırkın fiziksel özellikleri, göz büyüklüğünden parmak dolgunluğuna kadar neredeyse sınırsız opsiyona sahip, 

bu özellik Aion'u diğer devasa online oyunlardan ayıran en bariz özellik. Elyos 

ve Asmodian'lardan birini seçtikten sonra karakter yaratma ekranında saatler geçireceksiniz. Çünkü istediğiniz her özelliği değiştirebiliyorsunuz. Boyundan herhangi bir uzvuna, suratındaki her detaya kadar istediğiniz ayarı yapabilirsiniz. Oyunda kendinize benzer bir karakter görürseniz eğer, bilin ki ya kardeşinizi buldunuz ya da ikinizde hazır olan karakterlerden birini seçtiniz. 


Irklar arasındaki tek görünüş özelliği 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>> Elyos'ların güzel ve insan benzeriyken, Asmodian'ların zor koşullar dolayısıyla daha yaratıklaşmış olması. Her iki ırkın da kanatları olduğunu ve uçarken savaşabildiğimizi de ekleyelim. Kanatlar konusuna daha sonra deyineceğim. Takdir edersiniz ki düşmanları kanatlarımızla dövmüyoruz. Bunu yapmak için sınıflar ve yeteneklerimiz var. 


Sınıflı toplum Aion 

Oyundaki sınıflar dört arketip ve sekiz uzman sınıftan oluşuyor. Bu arketiplerden ilki olan “Mage”, yani”Sihirbaz” arketipi ilerleme tercihinize göre -aynı diğer arketipler gibi onuncu seviyede- size iki uzman sınıf tercihi sunuyor: “Sorcerer” ve“Spiritmaster” Sorcerer uzak mesafeli büyü hasarına uzmanlaşır ve dört elemente usta bir şekilde kumanda ederken, Spiritmaster daha ziyade oyunun efsun (summon) ustalığını yapıyorlar. İkinci arketip olan “Priest” yani “Rahip” “Chanter” ve “Cleric" sınıflarına ayrılıyor, Chanter ağırlıklı olarak destek (buff) büyülerine, yan dal olarak da iyileştirme 


büyülerine odaklanırken Cleric ölüyü kaldırma yeteneğine sahip bir sınıf olarak tüm gücünü iyileştirmeye ayırıyor. "Scout yani “İzci” arketipi ise devasa online dünyasının en aşina iki uzman sınıfına ev sahipliği yapıyor, “Assassin” ve “Ranger” Assassin sessiz katliamlar üzerine uzmanlaşırken Ranger uzaktan hasar yağdırıyor. Son arketipimiz "Warrior/Savaşçı" ise yakın dövüş hasarında usta “Gladiator” ve grubu ağır zırhlarıyla korumakla yükümlü olan ve koruma büyüleri atabilen “Templar” sınıflarına ayrılmakta. 


Peki, ne yapıyoruz bu sınıflarla? Bu noktada da NCSoft'un “PvPvE” adını verdiği sistem devreye giriyor. Bu sistemde Aion'un loncaları olan lejyonlar Abyss bölgesinde end-game raid'lerinde ele geçirilen kuşatma silahlarının yardımıyla bir takım kaleler yakalıyorlar, Yakalanan bu kaleler o lejyona para ve o lejyonun fraksiyonuna o kalede özel eşyaları satın alabilmesini sağlıyor. 

Ele geçerenlerin ırkının tüm üyelerine kısa süreli olarak bonus özellikler kazandırıyor 


ve o ırkın tüm marketlerinde vergi indirimi sağlıyor. Tabii Abyss'de görevleri olan karşı ırkın huzursuzluğu da tüm oyunculara müthiş bir keyif veriyor. 


Gayet müthiş sonuçları olan kale kuşatmalarından biraz daha detaylı bahsetmekte yarar var. Öncelikle Elyos Asmodian'ların yani oyuncuların kaleleri ele geçirmesi sadece kendileri arasında gerçekleşmiyor. Oyunun polisliğini yapan Balaur, dengeleri korumak adına devasa savaş gemileriyle kalelere askerlerini yağdırıyor ve başlıyor saldırmaya. 
Kalenin sahibinin elinden geldiğince kalesini savunmaya çalışırken karşı ırk ani bir sürpizle ortada olan savaştan faydalanıp kaleyi ele geçirebiliyor. Peki ele geçirmek nasıl oluyor. 
Şöyle ki bir kale saldırılabilir konumdayken kalenin en altındaki devasa gardiyanı öldürenler o kaleyi ele geçirmiş oluyor. Zahmetli zafer sonrası o kaleye, ele geçiren ırkın askerleri geliyor ve başka bir ırk ele geçirene kadar kaleyi savunuyor. Bunlar bile yeterli gibi gözükürken, üstüne bir de PvP puanları olarak özetleyebileceğimiz “Abyss Points” sistemi ekleniyor. 


Bu sistemde Abyss Puanları denilen puanlar siz diğer oyuncular üzerinde PvP'de üstünlük sağladıkça hanenize yazılıyor. 


Daha fazla puan daha yüksek rütbe, daha yüksek rütbe ise, basitçe, daha fazla ün, daha havalı görünüş ve puanlarla alınabilinecek onlarca çok özel eşya, uzun lafın kısası daha güçlü bir karakter demek oluyor böylece. Fakat bir sunucuda çok az kişiye verilen rütbelere ulaşmak hiç de kolay bir şey değil, zira öldürdüğünüzde aldığınız puanlar; özel eşya satın aldığınızda ve öldürüldüğünüzde elinizden alınıyor. 


PVP için sadece Abyss'e uçmanız gerekmiyor. Her iki ırk için belirli bölgelerde saat başı belirli sayıda oyuncuyu karşı bölgeye ışınlayan geçitler açılıyor. Kendi mekanında ölmenin acısını tatmayan kalmasın diye herkese “Spy” başlığı altında karşı bölgede tamamlanması gereken görevler veriliyor. 


Gelelim kanat konusuna. Her karakter uçabiliyor ve uçarken dövüşebiliyor. Onuncu seviyeden sonra aldığınız kanatlarınız. 
sayesinde PVE'de inanılmaz kaçış taktikleri PVP'de ise epik saldırılar düzenleyebilirsiniz. Peki neden PVE'de kanatlarla saldırı ve PVP'de aynı şekilde kaçış demedim? Çünkü 


anaşehirler dışında ve Abyss dışında bizzat uçamıyorsunuz. Sadece rüzgarı yakalayıp süzülebiliyorsunuz. PVP'de ise herkes uçabildiği için kaçışınıza pek bir etkisi olduğu söylenemez. Bir yerden sonra oyuncunun yeteneği konuşmaya başlıyor. 


yuncu katline son, yaşasın NPC katli! 
Peki, sadece başka oyuncularla mı çarpışacağız oyun boyunca? Neyse ki NCSoft'un 

bu soruya da olumlu bir cevabı var. Örneğin oyunda dört çeşit guest tipi var, sıradan guestler, “campaign” guestleri, grup guestleri ve Work Order, yani İş Emirleri. Sıradan guestler DVO oynayan herkesin adı gibi bildiği “işini yap/ödülünü al"formülünden şaşmayan guestlerken campaign guestleri hikayede ve dünyada ilerlemek adına vahim bir önem taşıyan görevler. Grup guestleri ister sıradan olsun ister campaign, tek başınıza asla yapamayağınız, özellikle gruplar için tasarlanmış görevlerken Work Order görevleri ise sizin seçtiğiniz mesleklerle ala- 


kalı guestler oluyorlar. 


Meslekler mi dedim? Evet sanırım gerçekten dedim, zira oyunumuzda iki ana tip mesleği- 


miz mevcut: “Extracting" ve “Crafting" Extrac- 


ting ikiye ayrılırken Crafting altıya ayrılıyor. 
Extracting alt dalları, yani canlılardan hammadde alan Extract Vitality ile Aether toplayan Extract Aether direkt olarak Crafting alt 


dalları olan Weaponsmithing (silah yaratma), 


Armorsmithing (zırh yaratma), Tailoring (terzilik), Handicrafting (el işi), Alchemy (simya) ve Cooking (aşçılık) mesleklerini destekli- 


yorlar. Aşçılık ve simya yapılan yemeklerle ve iksirlerle karakterinizi desteklerken, Zırh yaratma ve terzilik gerçekten güçlü zırhlar ve giysiler üretmenizi sağlıyor. El işi ise sizlere bonus veren ve oyunda en zor bulunan eşya olan takıları üretmek için seçmeniz gereken meslek. Ben uğraşmam satın alırım diyenlere sabır dilerken yine de bazı eşyaların kale kuşatmalarında yüzde yüz gerekli olabildiğini hatırlatıp gerçekten inanılmaz fiyatlarla satıldığını söylemek istiyorum. 


Aion: The Tower of Eternity, ilk intibası çok güçlü bir oyun, arkasında yılların deneyimi olan NCSoft'un olması bunu sağlıyor. Çok uzun bir beta döneminin ardından piyasaya çıkan oyun basitçe World of Warcraft'ın tahtını sallamayı hedefliyor. Zor olması nedeniyle çoğu WOW kullanıcısını kendine küstürdüğü 
ise aldığımız duyumlar arasında. Aylık 15 
dolar, 13 euro veya 9 paundluk bir fiyat ve dileğe bağlı olarak ucuzlayacak on iki aylık üyelikler öneren Aion, Türkiye'de de piyasaya sürüldü. İlgilendiyseniz, denemek isterseniz, oyunu bulmanız kolay olacaktır. Bol şans. 
Yiğitcan Erdoğan 


B Geliştirme: NCSoft 
EB Dağıtam: Tiglon 

Tür: Devasa Online Rol Yapma Oyunu 

BÖ Web: hitp://uk.alononline.com. 

BG minimum Sistem Gereksinimleri: Pentium 42.8 GHz işlemci, 1 GB RAM, 15 GB HDD, 128 MB Ekran Kartı (nVidia GeForce PX 5900 Ultra/ ATI Radeon X700) 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SEAFİGHT 


Payam eb tabanlı çevrimiçi oyun yapımcı- 
(10) larından biri olan ve80 milyonun Mei üzerinde oyuncusu bulunan Bigpo- 


int isimli firma, bize açık denizlerde korsanlık yapma olanağı sunuyor, hem de ücretsiz! 


2006 yılının ilk çeyreğinde oyuncularla buluşan Seafight, birçok dil seçeneğinin eklenmesi ile birlikte çığ gibi büyüyen bir oyuncu kitlesine sahip olmayı başardı. Oyunun Türkçe ve web tabanlı olması, bu sayede de kurulum dosyası gerektirmemesi Türkiye'de gündelik oyunları tercih eden oyuncuların dikkatlerini üzerine topladı. Oyunda başarı gösteren kullanıcılara verdikleri para ödülleri ile iyice sesini duyuran Seafight'ın kayıtlı kullanıcı sayısı şu an 23 milyonu geçmiş durumda. 


Oyunun başında küçük bir gemiyle başlıyorsunuz. Oyundaki amaç bolca tecrübe puanı, altın veya inci elde ederek kendinize yeni ekipmanlar satın alıp, diğer oyuncuların önüne geçmek. Tecrübe puanı kazanmak için bize iki farklı çeşitte harita sunulmuş. Bunlar oyuncuların birbirine saldırabildiği, aynı 2amanda yapay zekâyla da mücadele ettiğimiz 


PVP'ler veya sadece yapay zekânın yönettiği yaratıklarla savaşabildiğimiz PVE'ler. Tonla görevimiz var, istediğimiz zaman göreve çıkıp macera istediğimizi giderebiliyoruz. Yeterince tecrübe puanı topladıktan sonra ise korsanlık sınavına girerek seviye atlayabiliyoruz. 


Bir korsan olup seviyenizi ilerlettikçe kendinize yeni bir gemi satın alabilirsiniz. Tabii ki gemi sadece bir gemi kaptanı ile yürümüyor, ileri seviyelerde mürettebat, silaha ve bolca gülleye ihtiyacınız oluyor. Kullanılabilir binlerce alet edevatla nasıl başa çıkacağım diye düşünmeyin. Oyun başlangıçta çok karışık gelse de zamanla alışıyorsunuz. 
Ayrıca oyunun içinde bulunan pazar alanından diğer oyuncuların malzemeleri, gemileri veya mürettebatı satın alabilme, veya kendinizde olanları satabilme olanağınız da mevcut, Tam bir açık arttırma sistemi var, ister oyun parası olan altın ile isterseniz de gerçek para ile satın alınan incilerle teklif sunabilirsiniz. 

Her oyunda olduğu gibi Seafight'ta da ekip çalışması yapmayı seviyorsanız diğer oyuncuların bulunduğu filolara katılabilir veya kendi 


filonuzu yaratabilirsiniz. Oyunda “Elit” adı verilen üst düzeyde ekipmanlar ve gemiler de bulunmakta. Bu ekipmanları ve gemileri elde edebilmek için denizdeki batmış gemileri veya pırıltıları bularak incileri elde edebilir, 

bu incilerle dilediğiniz ekipmanı veya gemiyi satın alabilirsiniz. 


Gelelim ekonomi sistemine. Az önce de belirttiğim gibi oyunda ender bulunan inciler aslında gerçek para ile satılan ikinci para birimimizden başkası değil. İnanılmaz çeşitli paketleriyle ve kampanyalarıyla bütçenize uygun bir paket bulmak çok kolay. Say say bitmeyen bu paketleri tek tek buraya yazsak yerimiz kalmaz, o derece. Siz en iyisi üye olduğunuz zaman bir bakın inceleyin. Oyundan alacağınız keyfi bir hayli katlayacak olan bu paketlerden kendinize uygun olan bir tane kesinlikle bulacaksınız. 


Seafight, web tabanlı çevrimiçi oyun severler veya yeni oyun arayışı içerisinde olanlar gündelik oyuncular için gayet güzel bir alternatif, yeni arkadaşlar edinip beraber bolca gemi devirebilir, filolarla çetin savaşlara girebilir ve en ünlü Karayip korsanlarını kıskandıran bir hayat yaşayabilirsiniz. -Koray Eymür 


BE Geliştirme: Bigpoint 

B Dağıtım: Joygame 

B Tür: Tarayıcı Tabanlı Rol Yapma Oyunu web: http:/Ar.seafight.com/ 

BG Minimum Sistem Gereksinimi: İnternete girebilen herhangi bir bilgisayar 


4488939 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aşlangıçta yalnızca kanepe vardı. 

İnternet, insanların birbirlerine 

ufacık dosyalar gönderebilmek için saatlerce bekledikleri iki yönlü ağlar- dan ibaretken, salonumuzdaki renkli TV'nin karşısında konumlandırılan bu heybetli mobilya, arkadaşlarımızla bir araya gelerek oyun oynayabileceğimiz tek platformdu. 
Bombeli ekranlarda bir o yana bir bu yana savrulan pikselleri sırayla kumanda eder ve sırası gelen dostların haklarını biran önce tüketmelerini tüm içtenliğimizle dilerdik. Birlikte oynayabildiğimiz oyunların sayısı bir elin parmaklarını geçmiyordu, bu yüzden tek yapabildiğimiz oyunları sırayla oynamak ve skorları karşılaştırmaktı. Şimdi dönüp geçmişe baktığımda, her haftasonu bir odaya doluşup bağıra çağıra sıra kavgası eden bizlere sabırla katlanan emektar kanepelerimizi saygıyla anmaktan kendimi alamıyorum. Neyse ki; kanepelerimizin oyuncular yüzünden çektikleri bu çile fazla uzun sürmeyecekti. Hem oyun hem de internet teknolojilerinde yaşanan gelişme- 


ler sayesinde bütün oyuncular tek bir evin salonunda (Genellikle bir annenin nezaretinde,) toplanmaktan kurtuldu. Elden ele dolaşan joystick'lerle kontrol edilen basit oyunların evrilerek yüzbinlerce oyuncu tarafından paylaşılan online deneyimlere 


dönüşmesi kısa bir zamana uzun bir yol haritası sığdıran, heyecan verici bir süreç. F2P oyunlar ise, bu sürecin belki de en yenilikçi ve zengin alanını temsil ediyor. Bizler de F2P oyunlarının ülkemizdeki adımları üzerine bir dosya hazırlamayı borç bildik. 


Gaz, toz ve kablo bulutu 

Online oyunların doğuşuyla ilgili kısa bir tarih gezisine çıkacak olursak, 1973 tarihini ve Mazewar ismini anmak oldukça isabetli olacaktır. Teknik açıdan bir FPS olarak nitelendirebileceğimiz yapım içinde bulunduğunuz labirentin çıkış yolunu bulmak üzerine kuruluydu. Ancak Mazewar'ın labirentinde yalnız değildiniz. Göz biçimindeki avatarlarla temsil edilen diğer oyuncuları vurabilir veya onlar tarafından vurulabilirdiniz. Serial kablolar marifetiyle birbirlerine bağlanan bilgisayarlarla oynanan Mazewar, 1974'te yapılan çalışmalar sayesinde internetin betası olarak adlandırabileceği- 


miz ARPAnet. üzerinden oynanabilir hale gelecekti. Ardından metin tabanlı online 
oyunlarla tanışan oyuncular, takvimler 1985 
senesini gösterirken ilk ücretli-metin tabanlı online oyun olan Island of Kesmaâi ile tanışacaklardı. CompuServe ağı üzerinden oynanabilen yapım, saat başına 12 dolarlık ücretiyle oynayanların cebini eritip geçiyordu. 1991 yılında piyasaya sürülen Neverwinter Nights ise grafik tabanlı ilk ticari online oyun girişimini temsil ediyordu. Saat başına 6 dolarlık görece hesaplı tarifesiyle ilgi çekmeyi başaran oyun, 1997 yılına kadar hayatta kalacaktı. “MMORPG” (Massively multiplayer online role playing games) 


wwaw.free2play.com.tr 


ifadesi ise EA'in kurucusu olan Trip Hawkins tarafından ilk kez 1996 yılında telaffuz edilecekti. Yine aynı yılda 3DO tarafından yapılan Merdian 59, saatlik ücretlerden bıkan oyunculara aylık sabit ücretleri müjdeliyordu. DVO türünün gerçek yükselişi ise; 1997 yılında çıkan Ultima Online sayesinde gerçekleşti. Günümüzde halen sadık bir oyuncu kitlesi tarafından takip edilen Ultima Online'ın sırrı oyunculara sunduğu özgürlükte ve zengin içeriğinde yatıyor. 


F2P 101: Ücretsiz DVO'lara giriş 

Aylık ücret prensibiyle işleyen DVO'ların gelişiminden kısaca bahsettiğimize göre, asıl konumuz olan F2P kavramına ve Türkiye'deki F2P kültürüne değinebiliriz. 
Özellikle Kore'li firmalar tarafından başarıyla yürütülen ücretsiz DVO projeleri, aylık ücret talep eden oyunların pek çoğunun hayal dahi edemeyeceği kullanıcı rakamlarına ulaşıyor. Amerikalı geliştirici Three Rings Design'in 2008 sonunda paylaştığı veriler, bizlere F2P sisteminin getirilerini göstermesi açısından oldukça değerli. Firmanın 2001 
yılında piyasaya sürdüğü Puzzle Pirates, oyunculara aylık ücret ödeme seçeneğinin yanında opsiyonel olarak F2P modeli de sunuyor. Oyuna aylık ücret ödemeyi tercih eden oyuncuların sayısı 70.000'ken, tam 


7.000.000 F2P hesabı yaratılmış. Bu rakam- >> 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> larınışığında, ücretsiz DVOfikrinin ancak 2000'li yılların ortalarına doğru sağlıklı bir biçimde uygulanabilir hale gelmesinin nedensiz bir gecikme olmadığını da görebiliriz. F2P oyunların geniş kitlelere ulaşabilmesi için hem internet teknolojilerinin gelişerek yaygınlaşması hem de daha fazla insan tarafından paylaşılan online kültür akımlarının olgunlaşması gerekiyordu. 
Başka bir deyişle; internetle birlikte gelen eğlence olanaklarının potansiyelini keşfeden meraklı ve hevesli sanal topluluklara ihtiyaç vardı. Bu topluluğun beklentilerini etkili bir biçimde analiz edebilen firmalar, herkesi tatmin edebilecek renkli yapımlarla dolu F2P akımını yarattılar. Risk almaktan kaçınan ücretli DVO'lar, başarısı kanıtlanmış formüllere sadık kalırken, F2P modelini benimseyen firmalar yaş, cinsiyet, beklenti ve oyun alışkanlıkları ne olursa olsun her gruptan oyuncunun ilgisini çekebilecek derecede zengin bir ürün yelpazesi yarattılar. Böylece, hem günün 10 saatini “grind” aktivitelerine ayıran sıkı bir oyuncu hem 


de akşamları TV karşısında otururken kucağındaki dizüstü bilgisayarda, sanal köyünü yöneten bir oyuncu F2P piyasasında kendilerine uygun birer oyun bulabiliyor. 
Dolayısıyla; F2P modelini benimseyen DVO'ların, tek numaralarının ücretsiz olmaları olduğunu öne sürmek yanlış olacaktır. 
Oynadığı oyunu beğenen ve daha fazlasını isteyen oyuncular, herhangi bir baskı altında kalmadan istedikleri oyun içi ürünleri satın alıp çeşitli avantajlar elde edebiliyor. 
Herhangi bir ürün satın almak istemeyen mütevazi oyuncular ise, aylık ücret talep eden oyunlarla gelen;“Para ödedim ve iyi oynamalıyım” baskısına maruz kalmadan oyunun keyfini çıkartabiliyorlar. Üstelik ücretli bir DVO'ya başlamak için hesap satın almak gerekirken, F2P oyunları denemek tamamen ücretsiz. 


Türkiye'de online oyunculuğun ilk kıpırtıları, çevirmeli bağlantıların saç baş yoldurduğu karanlık çağlarla aynı dönemlere 


'BIRAZCIK' DAHA: 


DVO'larda tüm dünyanın ortak sorunu bağımlılık yapıcı olması ve oyuncuların oyundan kopamamasıdır. Medya'da“70 saat aralıksız oynadı ve öldü”gibi çok haber duyarsınız. Hiçbir oyun suçlu değildir bu konuda. Oynamanızı istemezler, oynamamanıza da karışmazlar. Bu yüzden “DVO'ya başladım, kurtulamıyorum” gibi bahanelerle çevrenizi kandırmayın. 
Bırakın çevrenizi, kendinize yapmayın bunu. Oynarken, hayatı atlamayın. Her gün oyuna başlamadan önce yapmanız gereken gündelik görevlerinizi yerine getirin. Sanal dünyadaki guestlerden önce her zaman gerçek guestlerinizi tamamlayın. Oyunu kapatmanız gereken saati de oyuna başlamadan önce belirlemekte yarar var, Oyunu kapatamamak da önemli sorunlarımızdan biri. 
“Bir guest daha yapayım, öyle çıkarım” 


demeyin. Basın çıkışa! P 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rastlar. Türk oyuncular olarak, zindanlardaki yaratıklardan veya dişli online hasımlarımızla yüzleşmeden önce, modemlerimizle boğuşarak stabil bir bağlantı kurmamız gerekiyordu. (Dönemin ev koşulları ile kurulan bağlantıların asla stabil olamaması ise işin tatsız bir detayıydı.) 14 inch'lik monitörlerimizin önünde kamburumuzu çıkartarak oturur ve adına modem denen kutulardan gelen tuhaf cızırtıları heyecanla dinlerdik. 
Saat başına ücretlendirilen internet tarifeleri de işin tuzu biberiydi doğrusu. Stabil bir bağlantının kurulamadığı, tek gözünüzün, bağlantı süresini ölçmek için artan bir sık- 


lıkla saate kaydığı ve bağlantınızın keyfince kesilmekte bir sakınca görmediği bu vahim koşullarda online oyun kültürünün olgunlaşması oldukça zor görünüyordu. Ancak 96'da çıkan Diablo ve 97'de çıkan Ouake 2, Türkiye'deki online oyunculuğun kıpırdanmasına ve insanların internet üzerinde bir araya gelerek topluluklar kurmalarına vesile 
olmuştu. Ardından gelen Starcraft ve 2000 
yılında monitörlerimize taht kuran Counter Strike ile Türkiye'de online oyunculuk en azından bireysel girişimlerle kurulan topluluklar bazında aşama kaydetmeye başlamıştı. 


TÜRKÇE DYO'LAR 


F2P DVO'ların ülkemizde elde ettikleri başarının, yapımcı şirketlerin dikkatini çekmediğini söylemek yanlış olacaktır. 
Türk DVO pazarının görkemli bir çığ misali büyüyen potansiyeline bağlı olarak artan yatırımların sonucunda, tamamen Türkçe olan F2P oyunlarının gün geçtikçe arttığını görüyoruz. Metin2, Karahan Online ve Rappelz gibi yapımlar Türkçe dil desteği sunarken, K2 Network'ün Runes of Magic'i dil desteğinin yanı sıra, Türk kültüründen ve motiflerinden ilham alınarak hazırlanmış özel doku ve kaplamalar içeriyor. 
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Bağlantı sorunları yüzünden DVO'lara mesafeli kalmanın acısını ise Ultima Online ile giderecektik. UO, F2P modeliyle pazarlanan bir oyun olmamasına rağmen, ülkemizde genellikle, pek de yasal sayılamayan private server'larda oynandı. Bu durumun sebeplerinden belki 

de en can alici olanı; resmi serverların uzaklığı ve bizim bağlantımızın zayıflığı yüzünden resmi server'larda oynamanın neredeyse imkansız olmasıydı. Ancak devasa online rol yapma oyunlarıyla ilk ciddi randevumuzu Ultima Online'ın geniş ve serbest dünyasında yaşamıştık bir kere. Online FPS oyunlarıyla popülerite kazanan internet kafeler, daima skill/stat hesapları yapan maceracıları da ağırlamaya başlamıştı. Türkiye'nin gerçek 


F2P oyunlarıyla kaynaşması ise, başlangıcı 2004"lere, Knight Online'a dayanan bir süreç. 


Türkiye'de F2P oyunların elde ettikleri başarı oldukça dikkat çekici bir konu. Bu durumu açıklayabilmek için göz önünde bulundurmamız gereken pek çok kriter bulunuyor. 
Geçmiş sayfalarda bahsetmiş olduğumuz F2P modelinin avantajları, söz konusu yapımları biz Türk oyuncuları için oldukça cazip kılıyor. F2P oyunlar, herhangi bir maddi riske girmeden istenildiği kadar oynanabilen 

ve yalnızca arzu edilen hizmetler için para ödenen yapımlar olduklarından, daha fazla oyuncunun dikkatini çekiyorlar. Oyuncular açısından zorunlu bir maliyetin olmaması, bizim gibi”çekimser" oyuncuların F2P oyunlara bir şans vermelerini sağlıyor. 


Bu noktada; Türkiye'de bir fenomen halini alan internet kafe kültürünün önemini yadsımak korkunç bir hata olacaktır. Ouake Il'yle birlikte yükselişe geçen online oyunculuk rüzgarıyla yelken açan internet kafelerimizin, kendine has bir oyunculuk kültürü yaratarak özellikle F2P oyunların kalesi halini almasını oldukça ilginç bir süreç olarak tanımlayabiliriz. 


Türkiye'deki internet kafelerin yükseliş dönemine baktığımızda, yatırım eksikliği (Bkz: Asla değişmeyen 6-7 oyun ve hurdaya 


çıkmak üzere olan cihazlarla müşterilerini tüketen salon işletmecileri) yüzünden 

tüm cazibesini yitiren arcade salonlarının kapanışıyla oluşan boşluğu doldurduğunu görebiliriz. Ayrıca yüksek ping'ler yüzünden internet yerine lan partilerini tercih eden oyuncuların internet kafelerin ilk müdavimleri olduğunu söylemek de mümkün. Ancak bu nedenler, Türk internet kafe oyuncularının can'ı gönülden benimsedikleri F2P kültürünü anlamak için yetersiz kalıyor. 
Buradan yola çıkarak, sosyo-ekonomik et-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JARAYIĞ YABAN 
DVO'OYUNLAR 
Tarayıcı tabanlı, F2P DVO yapımları da Türkiye'de gün geçtikçe artan bir popüleriteye sahip. Teknik dezavantajlarını stratejik derinlikleriyle telafi eden bu oyunlar, ulaşılabilirlik açısından da oldukça şanslılar. Herhangi bir kurulum gerçekleştirmeden, istenilen bilgisayarda oynanabilen tarayıcı tabanlı DVO'lar kolay alışılan ve sakin tempolu bir oynanışa sahip olduklarından oyunculuk geçmişi olmayan insanlar tarafından da ilgiyle takip ediliyor. Türkiye'deki popüler tarayıcı tabanlı DVO'lara baktığımızda Travian, Ogame, Popmundo gi yapımları görüyoruz. Facebook gibi sosyal ağlar üzerinde inanılmaz kullanıcı rakamlarına ulaşan Farmville gibi yapımlar da, türün geleceğinin oldukça parlak olduğunu gösteriyor. 
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kenleri daha derinlemesine analiz etmenin gerekliliğini görebiliriz. 


Ekonomik nedenler; genellikle yaş ortalamasına bağlı olarak değişen alım gücüyle doğrudan ilgili. Başka bir deyişle, maddi imkanları oldukça kısıtlı olan ve bir PC ve/ veya hızlı bir internet hizmeti satın alamayan genç bir oyuncu nüfusuna sahibiz. 
Dolayısıyla; paket halinde satılan ve aylık ücret talep eden oyunlar, düzenli bir geliri bulunmayan genel Türk oyuncu profili için pek uygun değil. Bu durum da, internet kafelerin ve F2P oyunların gelişmesi için daha elverişli bir ortam hazırlıyor. 


İşin sosyolojik boyutu daha da ilginç. Birlikte eğlenmeyi seven bir toplum olarak, internet kafeleri sanal ve gerçek buluşmaların içiçe yaşandığı, bir çeşit sosyal etkinlik merkezleri olarak görüyoruz. DVO oyuncuları Amerika ve Avrupa'da yalnız yaşayan, asosyal insanlar biçiminde karikatürize edilirken, Türk online oyuncuları “yalnız oynamaktan” hoşlanmıyor. Aynı çatı altında buluşup bilgisayarların başına geçiyor ve aynı DVO'yu oynuyoruz. 
Bu durum, internet kafelerde DVO'nun oyun kimliğinin arka planda kalarak, sosyal etkinlik niteliğinin ön plana geçtiğini gösteriyor. 
F2P oyunlar sayesinde hiçbir oyuncu”etkinlik dışında” kalmadan, arkadaşlarıyla oyun oynayabiliyor. 


Türkiye'de popüler olan F2P online oyunların başında, tahmin edeceğiniz üzere, Knight Online geliyor. Ancak oldukça başarılı ve yenilikçi 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yapımların sayesinde, KO'nun tekelinin kırıldığını söylemek mümkün. Öte yandan tarayıcı tabanlı DVO'ların da sektörde sağlam bir yer edinmesiyle (kendilerine özel bir kutu tahsis ettik.) F2P oyunları client ve tarayıcı tabanlı olarak iki gruba ayırmak yerinde olacaktır. Client tabanlı F2P oyunların Türkiye'deki popüleritesini gözden geçirdiğimizde oldukça uzun bir liste beliriyor elimizde. Silkroad Online, Mu Online, Cabal Online, Hero Online, Rappelz, Metin 2, Karahan Online, Gunz Online, 4Story bu satırlara sığdırabildiğimiz oyunlardan yalnızca birkaçı. Oyunlarda en çok satılan eşyalara baktığımızda ise, genellikle para satışının ve karakter geliştirmeyi kolaylaştıran yardımcı eşyaların satışlarının yaygın olduğunu görüyoruz. Bazı oyunlar, çeşitli avantajlar sunan premium hesap paketleri satarken, F2P'lerin büyük bir bölümü eşya bazında satış yapmayı tercih ediyor. -Ufuk Özden 


www.free2play.com.tr 


TÜRK YAPIMI DYO'LAR” 


Türk yapımı DVO'ların sayısı fazla olmayabilir; öte yandan kaliteli oyunlar tasarlayan ekiplerimizin projeleri oldukça umut verici. İstanbul: Kıyamet Vakti client tabanlı yerli DVO'ların arasında akla ilk gelen yapım olurken, tarayıcı tabanlı DVO'lar üzerinde çalışan pek çok yerli şirket olduğunu görüyoruz. Erlikhan, Emret.net, Hükümran Senfoni Online, yakında gelecek olan Ceiron Savaşları, Madeniyet gibi oyunlar, tarayıcı tabanlı yerli F2P DVO'ların parlak bir geleceği olduğunu müjdeler nitelikte. 
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GÜNDELİK OYUNCULARA 
YÖNELİK'DVO'LAR 


F2PDVO'ların yaş sınırını merak edenler oldu mu hiç? Hello Kitty Online'dan tutun Cartoon Network Universe: Fusion Fall'a, Sony'nin Free Realms'ine kadar tonla çocuklara özel DVO var. Ülkemizdeki genç neslin bu ve benzer yapımlardan önce Mario'ya ağlamamayı ve hızlıca zıplamayı öğrenmesi şart. “Çocuk bu, gitsin sokak- ta oynasın! Ne bilgisayarı, DVO'su..” 
demeden önce çocuklarınızla ortak bir platformda beraberce oynamanızı tavsiye ederiz. Hem beraberce vakit geçirmiş olursunuz hem de İngilizcesi hızlı bir şekilde gelişir. Çocuklar dışında gündelik oyunculara özel bağımlılık yapmayan F2P oyunlar da mevcut. 
Özellikle spor, araba yarışları ve dans oyunları “İki el atıp çıkacağım” diyenlerin vazgeçilmez tatlı alışkanlıkları. 


amamen Türkçe içerikli ücretsiz bir 

devasa online rol yapma oyunu olan 

Runes of Magic'e hoşgeldiniz! Oyu- 
'numuz her ne kadar öğrenmesi kolay bir yapıya sahip olsa da birtakım özellikleri kendi başınıza keşfetmeniz zaman alabilir. İşte bu aşamada size yardımcı olması için hazırladığımız bu rehber sırasıyla kurulum, güncelleme, üyelik ve oyuna giriş aşamalarından başlayıp hem yarattığınız karakteri birkaç saat içerisinde 10. seviyeye kadar ulaştırmanızı, hem de bu sırada oyunla ilgili ufak ama önemli detayları öğrenmenizi sağlayacak. 


Runes of Magic'in kurulum dosyası, özellikle kotalı intemet kullanıcıları için oldukça büyük bir boyuta sahip. Ama değerli kotanızı bunun için tüketmenize veya oyunu indirmeklezaman kaybetmenize gerek yok, çünkü 3.6 gigabyte boyutundaki bu dosya dergimizle birlikte gelen DVD)nin içerisinde mevcut. Oyunun kurulum aşaması herhangi bir zorluk içermiyor. Bilgisayarınızda yeterli boş alanın (yaklaşık 4 gigabyte) bulunduğundan emin olduktan sonra kurulumu başlatıp kısa süre içerisinde tamamlayabilirsiniz. 
Yüklemenin ardından masaüstünüzde “Runes of 


MagicTR Beta" adında bir kısayol oluşmuş olmalı, Bu kısayolu çalıştırdığınızda karşınıza kısa bir güncelleme sürecinin ardından oyuna giriş penceresi gelecek. Biz bu yazıyı yazdığımız sırada en güncel sürüm 209.1862:tridi, siz okuduğunuz sırada yenilenmiş olabilir. Eğer bu aşamada güncellemenin sürekli kendini tekrar etmesi gibi bir sorunla karşılaşırsanız üstesinden gelmekiçin programı kapatıp yeniden çalıştırabilirsiniz. 


Şimdi iki seçeneğiniz var. Eğer hâlihazırda bir GamersFirst üyeliğine sahipsenizhemen Oyuna Girdüğmesine basabilirsiniz. Değilseniz önce sol taraftaki KAY/T düğmesine basın ve istenilen bilgileri yazarak kendinize yeni bir hesap açın. 
Yanlış bir giriş yaparsanız site sizi zaten uyaracaktır. Girmiş olduğunuz e-posta adresine gelen onay mall'indeki bağlantıya tıkladıktan sonra artık oyuna başlayabilirsiniz. 


Oda nel Karşımıza upuzun bir İngilizce yazı çıktı. 
Özetle oyunda neler yapıp yapamayacağınızı anlatan bu kullanıcı sözleşmesini Onayla düğmesine basarak geçebilirsiniz, ama eğer yapımcılar kimsenin okumayacağını bildikleri için kötü bir şeyler eklemişlerse sorumluluk kabul etme- 


yiz. :) Hesap Adı bölümüne kayıt olurken Kullanıcı Adı bölümüne yazdığınız ismi ve hemen altına şifrenizi yazdıktan sonra karşınıza sunucu seçim ekranı gelecek. Şimdilik yalnızca Anadolu isminde bir PVE sunucusu mevcut olduğundan onu seçebiliyoruz; ileride yenileri eklendiğinde herkesin 15. seviyeden sonra birbirine saldırabildiği PvP sunucularını da seçmek mümkün olacak. 


Ve sonunda, rol yapma oyunlarının belki de en eğlenceli bölümü olan karakter yaratma aşamasına geldik. Sağ taraftaki Yeni düğmesine basıp başlıyor; adımızı, cinsiyetimizi, sınıfımızı ve diş görünüşümüzü belirliyoruz. 
Oyunda altı farklı karakter sınıfı mevcut ve bunlardan her biri kendine göre avantaj ve dezavantajlara sahip. Örneğin büyücüler uzak mesafeden yüksek hasar verebilirler ama 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yakın dövüşte dayanıksızdırlar, Açıklamalarını da okuyarak kendinize en uygun olanı seçin Ve iki sınıf arasında kalırsanız endişe etmeyin, Zira kısa süre sonra kendinize bir de yan sınıf seçebileceksiniz. Toplamda yirmi dört saç stili, otuz sekiz yüz şekli ve diğer görünüş özellikleri arasından da seçim yaptıktan sonra son bir kontrol yapıp Onayla düğmesine basıyoruz ve işte karakterimiz hazır! 


Öncüler kasabası, 1-5 arası 

Oyuna girer girmez yeni başlayan oyuncular için eğitim bölgesine girmek isteyip istemediğimiz soruluyor. Biz de yeni başladığımıza göre Gir diyerek kabul ediyor ve hem oyunun kontuollerini öğreniyor hem de birkaç ufak eşya kazanıyoruz. 
Uluyan Dağlar bölgesine geri döndüğümüzde hemen önümüzdeki Laif Sinda'dan ilk görevimizi alıyor, ardından kasabaya doğru ilerleyip Leyton'ı buluyor ve Rapor Etadlı görevi tamamlayıp 2. 
seviyeye geçiyoruz. Seviye atladıkça çantanızdaki mavi hediye çantalarını açmayı unutmayın; içerisinden güzel ekipmanlar çıkabilir. 


leyton bize yeni bir görev veriyor. Sırayla silah tüccarı Mallor, zırh tüccarı Shamp, iksir tüccarı Reyden ile konuşup tekrar Leyton'a dönüyoruz. 
Şimdi Yeteneklerini Test Et göreviyle birlikte 


Ekran, görürdü 


Ör - 


Mantar avına çıkma vakti! Bizden 5 adet Mantar Şapkası isteniyor ama bunları nereden bulacağız? Hemen klavyeden / tuşuna basıp görev defterini açıyoruz. Bazı kelimelerin farklı renklerde yazıldığını fark etmişsinizdir. Mavi renkli (Mantar) yazısına tıkladığınızda karakteriniz otomatik olarak mantarların olduğu en yakın bölgeye doğru hareket edecektir. Şimdi tek yapmanız gereken 5 adet Mantar öldürüp üzerlerinden düşen şapkaları toplamak ve Leyton'a geri götürmek. Bu görevi tamamladığınızda 3. 
seviyeye geçmiş olacaksınız. 


Aslan, ş 


yu 


Büyük haritayı görmek için klavyeden M tuşuna 


basmanız yeterli, 


Seviye atlama demişken; Runes of Magic'te karakterimizin özellik puanları bağlı olduğu sınıfa göre kendiliğinden artıyor ama hangi yetenekleri geliştireceğiniz size kalmış. Bunun için K tuşuna basıyor ve açılan pencerede istediğimizbir yeteneği seçip Yükselt düğmesine tıklıyoruz. Yaptığınız seçime göre yeteneğin özelliklerinin ne şekilde değişeceğini ve görev tamamlayıp seviye atladıkça kazandığınız yetenek puanlarından (YP) ne kadar gerektiğini onaylamadan önce görüntüleyebilirsiniz. Görev alıp tamamlayarak devam ediyor ve 5. seviyeye 


ulaştığımızda atımıza atlayıp Logar'a doğru yola çıkıyoruz. Görev alabileceğiniz NPC'leri (oyuncular tarafından kontrol edilmeyen karakterler) İ haritada sarı tik ile işaretlenmiş olarak görebilir, f büyük haritayıysa klavyeden M tuşuna basarak açabilirsiniz. Her bir bölgedeki bülten panolarını da sık sık ziyaret etmeyi ihmal etmeyin. Tekrarlanabilir günlük görevler sayesinde hem on adet Firius Markası kazanabilir, hem de bol miktarda tecrübe ve yetenek puanı elde edebilirsiniz. 


Logar'da evne arar? 

Uluyan Dağların ortasında, yel değirmeniyle meşhur sevimli bir kasaba Logar. Karışık bir yapısı olmasa da, eğer aradığınız bir NPC'yi bulamazsanız hemen klavyeden geri alma tuşuna (backspace) basın ve açılan pencerede arama yapıp Takip et düğmesine tıklayın. Oyuna döndüğünüzde karakterinizin etrafında sizi o karaktere yönlendiren bir ok çıkacaktır. Bu okları sonradan aynı pencereden Si/ veya Hepsini sil düğmeleri aracılığıyla kaldırabilirsiniz. 


Artık yavaş yavaş sırt çantanız dolmaya başlamış olmalı. İhtiyaç duymadığınız eşyaları elinizden çıkarmanın birden fazla yolu var. Bunlardan 

ilk ikisi çöp kutusuna atmak veya tutup yere birakmak; ki ikisi de yok etmekle aynı anlama geliyor. Bir diğer yöntem silah ustası Dimar gibi bir karakter ile konuşarak cüzi bir fiyata satmak. 
Aynı pencere içerisindeki çekiç ve örs düğmelerini kullanarak üzerinizdeki eşyaları tamir de edebilirsiniz. Son olarak açık artırmaya koyma 


Şansınız var, ama henüz elinizde pek değerli bir eşya olduğunu sanmıyoruz. 


Hazır Logar'a gelmişken kendimize bir de 

ev açalım. Bunun için herhangi bir yerleşim bölgesindeki hizmetçiyi bulmamız gerekiyor, Logar'daki Meydo (Ev Hizmetçisi) adlı Karakter ise (527,41.7) koordinatlarında yer alıyor. Bulundu- 
.ğunuz konumun koordinatlarını ekranın sağ üst kısmındaki haritanın altında görebilirsiniz."Bir eve başvurmak istiyorum”ifadesini seçtiğinizde size 0041 15 benzeri bir kod eşliğinde tek odalık eviniz teslim edilecektir. Ardından aynı karakter aracılığıyla evinize girebilir veya içini döşemek için eşyalar satın alabilirsiniz. Eşyaları eve yerleştirmek için öncelikle sırt çantanızdan “Mobilyayı buraya çek”yazan alana sürükleyip bırakmanız gerekiyor. Bu işlemi dilerseniz elinizdeki Deri Depo Sandığı adlı eşyayla hemen deneyebilirsiniz. Daha sonra birini evinize davet etmek istediğinizde az önce bahsettiğimiz kodu onunla paylaşmanız ve kendisinin “Başka bir oyuncunun evini ziyaret etmek istiyorum” ifadesini seçmesi yeterli. Unutmadan; ileride ana sınıf ile yan sınıf arası geçiş işlemlerini de yine buradan, evimizdeki hizmetçi aracılığıyla yapacağız. 


Varanas şehrinde kader anı 

Bir oraya bir buraya koştuk durduk, sonunda 
10. seviyeye ulaştık ve yan sınıfımızı seçme vakti geldi. Logafın başkanı George ile konuşup Varanas Şehri'ne giden yolu öğreniyor, elimizde yoksa seyis Texfe gidip kısa süreliğine ücretsiz 


bir at kiralıyor ve yola düşüyoruz. Varanas!ı ilk ziyaret edişinizde içerisini öğrenmek adına yürümek faydalı olabilir, ama oldukça büyük bir mekân olduğundan sonraki seferlerde zaman kaybetmemek için isminin altında (Taşıyıcı) yazan NPC'ler aracılığıyla dilediğiniz yere ışınlanabilirsiniz. Şimdi şehrin güney ucundaki sınıf salonuna gidiyoruz. 


Burada yapacağınız seçim en az karakterinizi ilk yaratırken yaptığınız kadar önemli, çünkü seçtiğiniz yan sınıfı sonradan başkasıyla değiştirmeniz mümkün değil. Çifte sınıf sistemi tam olarak şu şekilde işliyor: Karakteriniz aynı anda ana sınıfına ait temel ve özel yeteneklerin yanı sıra yan sınıfının temel yeteneklerini ve ikisinin eşleşmesiyle oluşan elit yetenekleri kullanabiliyor. Bu yetenekleri dört ayrı sekmeye ayrılmış halde Ktuşuna bastığınızda açılan pencerede görüntüleyebilirsiniz. Örneğin karakteriniz bir Büyücü/Rahip ise ilk sekmede herkeste bulunan saldırı, ışınlanma ve meslek yetenekleri, ikinci sekmede temel büyücülük yetenekleri, üçüncü sekmede temel rahiplik yetenekleri, ve son 


Çorak Mağaral 


Ölü Ağaç Mağarası 


Gizli Vadi Made pe 


olarak dördüncü sekmede büyücü sınıfına özel yetenekler yer alıyor. 


İstediğiniz zaman evinizdeki hizmetçi aracılığıyla yan sınıfınızı ana sınıfınız haline getirmeniz mümkün. Bu durumda büyücü sınıfına ait özel yeteneklere erişiminizi kaybedecek, rahiplere özel olanlara erişim hakkı kazanacaksınız. Fakat yan sınıfınızın seviyesi ana sınıfınızınkinden yüksek olamayacağı gibi seviye atladığınızda yalnız-Caanasınıfınız atlıyor ve yine bu sınıf yetenek puanı kazanıyor. Ancak burada şöyle bir güzellik var; ana sınıfınıza seviye atlatırken kazandığınız 


özelliklerin 9610'u yan sınıfınıza da ekleniyor. 
Diğer yandan ancakana sınıfınızın izin verdiği eşyaları kullanabiliyorsunuz ve ikisi arasında bir değişiklik gerçekleştirdiğinizde üzerinizdeki ekipmanları da değiştirmeniz gerekiyor. 
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Bu kadar şey yazdık, oyunun ismini açıklama- dan olmaz. Magic tahmin ettiğiniz üzere İngilizce büyü veya sihir anlamına geliyor. Runes ise rune kelimesinin çoğul hali ve Türkçede run veya rün olarak kullanılıyor. Eski dillerde, öze likle İskandinav ve Germen kökenli olanlarda kullanılan sembollerin her birine verilen ad run, Aynı zamanda Göktürk yazıtlarında kullanılan harfler de Orhun alfabesine ait olsa da bir çeşit run sayılıyor. Oyun içerisindeyse bu semboller karşımıza ilk olarak eşyaları geliştirmek için kullandığımız taşların üzerinde çıkıyor. 


Artık yavaş yavaş bu rehberin sonuna geldik, ama sizin Taborea'daki maceranız henüz yeni başlıyor. Daha gezilecek onlarca harita, ta mamlanacak yüzlerce görev ile yol boyunca edinilecek dost ve düşmanlar sizi bekliyor. 
Oyunda ulaşabileceğiniz en yüksek seviye şu an için 50 ve ileriki güncellemelerle birlikte bu sınır yükseltilecek, Eklenecek karakter sınıf larıyla birlikte gelecek alternatif taktikler ve yeni özellikler de cabası. Şimdiden çalışmaya başlayalım, bu sene Runes of Magic'ten kalmayalım ha dostlar! -Eren Okka 


a 71 


SILKRORD ONLINE İ 
HIZLI SEVİYE ATLAMA REHBERİ 


VO-RYO'lar... Çoğumuzun ortak tutkusu, kimilerin hastalığı veya masum alışkanlığı. .. Peki kitleleri 


bu kadar kendine çeken, bağlayan, oynatan ve kilitleyen şey nedir? Tabii ki gelişmek, daha güçlü olmak, daha çevik ve daha hızlı olmak... Besin zincirinin en üstünde olmak, kısaca limit neyse orada olmak. Endgame, oyun sonu, seviye kapasitesine ulaşmak. Tüm DVO-RYO'cularının ortak hedeflerinden en önemlisi bu. 


Peki binlerce gueste rağmen, yüzlerce, belki toplamda binlerce harcanan saate rağmen neden siz daha yolu yarılamışken bazıları tepeden pis bir gülümsemeyle size el sallıyor? 
Nasıl oluyor da ondan sizlerden hızlı şekilde ilerliyor. Büyük bir ihtimalle de sizden daha az oynuyor ve oyun O'nun için o kadarda önemli değil. Korkutucu değil mi? Nasıl başarıyor daha az zamanda sizden daha çok yol katetmeyi? İşte bu sorunun cevabını Silkroad için bu yazımızla alacaksınız. 


Genel olarak DVO-RYO'lardaki görevler, sizi oyuna bağlayacak binlerce şeyden ve diğer oyunculardan sonra hızla seviye atlamanıza mani olacak en önemli etmendir. Bu oyun türünün başında kocaman bir devasa geçtiği için de aslında baştan sona bu tarz oyunlar tek 


başınıza oynamanızı engellemek için elinden, geleni yapar. Binlerce insanın içinde bizler ise nedense yalnız şövalye şeklinde gezmeyi severiz. Halbuki oyunu baştan sona birileriyle beraber oynasak, hızımız katlanacak. 


Silkroad Online, birçok açıdan diğer DVO'lara benzese de, onlardan ayrıldığı çok önemli noktalar var. Bu noktaların farkında olmak, oyuncuları oyunda başarıya götüren çok önemli bir etken, Geçmiş oyun deneyimlerinden yola çıkan oyuncular kendi seviyelerinden yüksek yaratıkları kesmenin daha iyi tecrübe puanı verdiğini düşünürler. Ancak Silkroad Online'da seviye atlama sistematiği diğer DVO'lardan farklıdır. Silkroad Online'da hızlı seviye atlamak'hız'dan geçer. Bu hız unsurlarını şöyle açıklayabiliriz: 


Hızlı Koşmak olarak adlandırılan "Skill & Scroll” grupları seviye atlamada büyük önem taşır. 
Bir yaratıktan diğer yaratığa geçmek geçmek, olası bir tehlikede oradan hızla uzaklaşabilmek ve şehirlerde hızlı hareket edebilmek hızlı seviye atlamamız için çok önemlidir. Hızlı koşabilmek için şehirlerde bulabileceğimiz. 
çeşitli takı satan NPC'lerden scroll alabilirsiniz. 
(9650, 96100 Speed Scroll gibi). Çin ve Avrupa karakterlerinde hızlı koşma özelliğini skill olarak açabilir, bu skill'inizi artırdıkça çok daha 


hızlı olabilirsiniz. Oyunun içindeyken farketmediğiniz üzere; gerçek hayatta zaman akıp gidiyor. Kimileri ise daha hızlı olarak, oyunun kendi içinde yürümemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Git,gel, öl tekrar git, alışveriş derken saatler geçiyor ve rakipleriniz bunun farkında. 


Düşük seviyeli yaratıklar 

Düşük seviyeli yaratıkları kesmek her lonca için kısa sürede daha fazla tecrübe puanı, daha fazla altın ve eşya düşmesi demektir. 
Kendi seviyenizden 4-5 seviye aşağıda yaratıklar kesmeniz hızlı seviye atlamanız için çok daha iyi bir seçim olacaktır (tabii “soyuna göre birisini bulamadın mı?” sorusuna verilecekiyi bir yanıt düşünmeniz gerekir). Örnek vermek gerekirse, sizin seviyeniz 80 olsun, seviyesi 84 olan yaratıktan size 940.02 tecrübe geldiğini farz edelim. 84. seviye yaratığı 3 skill kullanarak öldürüyorsunuz, daha fazla can ve mana iksiri harcıyorsunuz ve altın & eşya düşürme olasılığı düşük. Seviyesi 76 olan yaratığı kestiğinizdeyse 960.01 tecrübe puanı geliyor ve siz bu yaratığı tek skill kullanarak öldürebiliyorsunuz, yani bir seviye 84 yaratığı öldürene kadar yaklaşık üç seviye 76 yaratığı öldürüyorsunuz. Seviyesi 84 olan yaratık: 960.02 tecrübe puanı, üç 76 level yaratık: 900.03 tecrübe puanı vermekte, Dolayısıyla 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960.01 fazla tecrübe puanı cebinize kalıyor (alan skill'leri ile beraber kazancınız daha da fazla olacaktır). 


Bildiğiniz gibi Avrupa karakterlerinde bulunan Bard build'inin Noise skill'i hızlı seviye atlamada önemli bir faktör. Noise skillini açtığınızda agresif yaratıklar siz onlara saldırmadıkça size dokunmuyorlar ve rahatlıkla spot'larda gezebiliyorsunuz. Siz seviye atladıkça Noise skill'inin seviyesinide yükseltebilir, seviyeniz 10'ken seviyesi 20 olan yaratıkların ortasında rahatlıkla gezebilirsiniz. Böylece ölme korkunuz olmadan hızlı bir şekilde dilediğiniz yaratığı öldürebilirsiniz. 

Not: Champion ve Giant yaratıklara karşı Noise'un bir etkisi olmaz. 


İpekle satın alabileceğimiz eşyalar hızlı seviye atlamak için çok önemlidir. Silkroad Online hesabınıza Premium üyeliğiniz olmadan giriş yapmak çok zordur. Dolayısıyla öncelikle Premium almanız şart. Premium ile birlikte birçok hediye kazanıyorsunuz. Örneğin 96100 daha fazla Tecrübe Puanı Bileti. Bu eşyayı Premiumsuzayrı olarak da alabilirsinizama 


Premium alarak elde etmek en mantıklısı. Bir de Reserve Return Scroll var. Bu scroll ile öldüğünüz yere geri dönebilir, haritada istediğiniz yere gidebilir veya en son Return Scroll'u kullandığınız yere geri dönebilirsiniz. Bu hizli seviye atlamak için çok faydalı bir scroll. Yeri geliyor seviye artırmak çin gittiğimiz spot'a 
30 dakikada ulaşıyoruz. Bu satın aldığımız 
scroll ile ulaşmak istediğimiz yere saniyesinde varabiliyoruz. 250 ipek karşılığında alabileceğimiz envanter büyütme scrollu ile envanterinizin kapasitesini katlayabilir, şehre çok daha az uğrar ve yine zamandan kazanabilirsiniz. 
Bunların yanı sıra “9620 Damage Increase Scroll3620 Damage Resistance Scroll" gibi scrolllar ile hızınıza hız katabilirsiniz. Ayrıca can ve mana iksirlerini, Tamir Scroll'larını Item Mall'dan alabilir şehire sadece yeni eşya almak için dönebilirsiniz. Ancak bu biraz masraflı olabilir :-), Ve en önemlisi Pet olarak adlandırılan yardımcı sadık dostlarımız. Evcil hayvanlaırmız yaratıklardan düşen her türlü şeyi isteğimiz doğrultusunda alıyor. Böylece hiç vakit kaybetmeden ve karakterimizin yere eğilip doğrulmasına gerek kalmadan etraftakileri toplayabiliyoruz. Ücretsiz olarak oynadığınız oyunda birazcık hırsa kapıldıysaniz, hafiften kendinizi kaptırdıysanız minicik 


Li 


ücretlerle oyuna para vereceğinizi değil, kendinizi mutlu edeceğinizi düşünün. Tek taraflı bir alışveriş değil ve sonucunda tatmin ve bir dolu faydalı özel eşya ile suratı gülecek olan sizlersiniz. 


Ve Silkroad Online'ın en can alıcı noktasına geldik. Party sistem hızlı seviye atlamanın en iyi ve en ucuz maliyetli yoludur. İyi bir gruba girdikten sonra sonra tek başımıza 3 günde ulaşabileceğimiz seviyeyi 1 günde yakalayabiliriz. Kişi başı düşecek olan exp elbette azalacak fakat yaratık kesme hızınız da partinizdeki kişi sayısı kadar katlanacak. 

İyi bir grup, 3 Wizard, 2 Warrior, 2 Bard ve 1 
Cleric karakterin bir arada olmasıyla oluşur. 
Bu build'lerden herhangi biri değilseniz party bulmakta zorlanırsınız. Ama eğer bu build'lerden biriyle oynuyorsanız party sisteminden şaşmayın çünkü en hızlı bu şekilde seviye atlarsınız. Ayrıca party oyuncuları bir araya gelip kesmek istedikleri yaratıklara gidince "Party yaratıkları” doğar. Bunlar normal yaratıklardan çok daha iyi tecrübe puanı, eşya ve altın verirler ve tahmin ettiğiniz gibi tek başınıza öldürmeniz imkansızdır. Hele ki Giant party ve Champion party yaratıkları doğduğu zaman inanılmaz derecede tecrübe puanı gelmeye başlar. Ayrıca party dayanışma ve muhabbet eşliğinde olmak zorunda olduğundan en zevklisi böyle bir grup eşliğinde seviye kasmaktır. 


Evet, bir çırpıda bitirdiğiniz bu rehberde yazanlar aslında gözünüzün önünde olanları sadece size göstermekten ibaret. Artık sizler de hızlanıp, arkadan gelenlere keyifli keyifli gülebilir, azzamanda çok büyük işler başarabilirsiniz. Herkese iyi oyunlar. (Cihan Ağakişi'ye teşekkürlerimizle) - Koray Eymür 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METİN 2 REHBERİ 


ekarlar müjde! Siz merak ettiniz, sizin için araştırdık ve yazdık! Metin 2'de evlilik nasıl olur? Avantajları ve dezavantajları neler? Ne yapmak gerek? Ne kadara patlar? Evlilik aşkı öldürür mü? Hepsi bu dosyanın içinde! 


Metin 2'de çok fazla merak edilen ve bir o kadar tartışılan bir konu bu evlilik. Evet, şaka yapmıyoruz. Çok ciddiyiz. Eğer oyunda yeni iseniz size garip gelebilir ama bu oyunda gönül bağı kurabiliyorsunuz ve dünya evine girebiliyorsunuz. Hakkında birçok şey yazılıp 


çizilen bu konuyu siz okurlarımız için araştırdık ve en doğru bilgileri sizlere sunuyoruz. 


Oyunda evlilik diye küçümsemeyin çünkü bu iş burada da ciddi ve gerçek hayatta olduğu gibi hiç de kolay değil. Eğer gelin gidiyorsanız fazla sıkıntı çekmeyebilirsiniz fakat damat sizseniz, işiniz biraz meşakkatli olacak. 


Evlenmek için doğal olarak öncelikle 2 karakter gerekli. Biri kadın ve biri erkek olmak zorunda, Hem cinslerin evlenmesi mümkün 


olmuyor (Metin 2 toplumu şimdilik hoş karşılamıyor bu tarz evlilikleri). Ayrıca her iki karakter de 25 level'dan fazla olmalı zira gelinlik ve 

smokin 25 level'dan sonra giyilebiliyor. Diğer 

gereksiniminizde elbette ki para olacak. 


Gerekli koşullara ve kriterlere uyuyorsanız ve evlenmeye hazırsanız, başlayalım. Öncelikle düğün için bazı eşyalar tedarik etmeniz gerekecek. Aşağıda sizlere gereken eşyaları, ücretlerini ve bulabileceğiniz yerleri belirtmeye çalışacağız. 


wan free2play.com.tr 


Bayan karakter için 1 adet gelinlik 

Bay karakter için 1 adet smokin 

Bayan karakter için 1 adet gelin çiçeği 

Bay ve bayan karakterler için Wer adet söz yüzüğü 

Bunların yanı sıra, evlilik merasimi için 1.000.000 Yang'a ihtiyacınız olacak. 


Gelinlik: 2.500.000 Yang - Seyyar Satıcı'da Smokin: 2.000.000 Yang - Seyyar Satıcı'da Gelin Çiçeği: 100.000 Yang - Seyyar Satıcı'da Söz Yüzüğü: 25. seviyede “Yaşlı Kadın'dan 

alınan Jin-Hee görevi sonucunda elde edilebilir. Alternatif olarak diğer oyunculardan da satın alınabilir. 

Gelinlik ve smokin, satılabilir eşyalar olduğundan diğer oyunculardan da temin edebilirsiniz. Piyasa değeri 2.000.000 Yang olan gelinliği, 1.000.000 Yang'a da bulmak mümkün, 


Tüm hazırlıklarınızı tamamladıysanız ve kararını-Zi verdiyseniz, resmi işlemlere artık geçebilirsiniz demektir. Öncelikle “Yaşlı Kadın'a gidiyorsunuz ve”Evlenmek İstiyorum" seçeneğine tıklıyorsunuz. Yaşlı kadın bu isteğinize alyanslarınızı sorarak yanıt veriyor. Daha sonra bay iseniz smokin, bayan iseniz gelinlik istiyor. Burada önemli bir nokta var o da şu, yaşlı kadın'a gitmeden önce gelinliğinizi veya smokininizi giymeniz gerekiyor. Bu kısmıda başarıyla tamamladıysak eğer, yaşlı kadın size evlenmek istediğiniz kişinin adını soracak. O kısma evlenmek istediğiniz kişinin adını yazıyorsunuz. Bu adım da bitince hesabinızdan 1.000.000 Yang gittiğiniz göreceksiniz. 
Bununla birlikte bir davetli listesi çıkacak, Evlilik merasiminize çağırmak istediğiniz oyuncuların adlarını yazarak onları davet edebiliyorsunuz. 
Korkmayın, size içten içe kin besleyen ve aslında size düşmanca yaklaşan birini dostça davet etseniz de düğününüzü baltalayacak bir davranışta bulunamıyor. Aşk adası sınırları içinde düello yapmak, birine vurmak veya karşıt krallıktan biriyle dövüşmek yasaklanmış. 


Yaşlı kadın sizi son olarak ünlü Aşk Adası'na gönderiyor. Burası evlilik merasiminin yapıldığı yer olarak bilinmekte. Burada “Düğün Tasarımcısı"nı bulmanız gerekiyor. Eğer geldiğiniz yolun ilerisini yürürseniz Tasarımcı'yı 


pembe kıyafetler içinde kolayca bulabilirsiniz. o aydınlık/karanlık derecesini, fon müziklerini, uklayıp"Düğünün Devamı" seçeneğine tık- 

Bundan sonra düğün başlıyor... konfetilerin atılması gibi ayrıntıları kontrol layarak yapabilirsiniz. Bu ayrıca düğünün ne edebilir ve ayarlayabilirsiniz. Bay oyuncunun kadar süreceğini de belirlemiş oluyor. Düğün bayan oyuncuya evlenme teklifini etmesi Tasarımcısı, sizi düğüne girdiğiniz yere (1.köy 


Şu andan itibaren her şey sizin yeteneğinize © gerekiyor.Tamterside olabilir hiçbir fark olma- £ ya da 2, köy Yaşlı Kadının önü) geri yolluyor ve kalmış. Düğününüzü kendiniz organize etme- © dan ama yıllardır süregelen geleneği bozma- © düğün bitmişoluyor. Artık evlisiniz! Söz yüzülisiniz. Düğün tasarımcısına tıklayarak havanın o makta yarar var. Bunu Düğün Tasarımcısı'na ğü olarak aldığınız alyanslar değişerek nikah 


FEN 


NVANTERİNİZDEKİ ALYANSA 
TIKLADIĞINIZ ANDA BİRİCİK 
EŞİNİZİN YANINA IŞINLANIYORSUNUZ 


yüzüğü oluyorlar. Eskisinden şekil olarak da farklı olan bu yeni yüzük çantanızda yerini ala cak. Şimdi evlenirken satın aldığınız smokin ve gelinliği isterseniz satabilirsiniz. Kiralamak gibi bir seçeneğimiz olmadığından yapacak başka bir şeyimiz de yok. Tabii isterseniz saklayıp yıllar sonra anabillirsiniz, sizin tercihiniz. 
Fakat satarsanız harcamış olduğunuz paranın da önemli bir kısmını geri kazanmış olursunuz. Seçim sizin... 


Evlendiniz, şimdi ne olacak? 

Evli olmanın oyun içinde birçok avantajı var, Dezavantajı da yok değil fakat bunlar evliliğe karşı bakışınızı değiştirmeyecek ufak pürüzler den ibaret. Evlendiğinizde envanterinize gelen biricik yüzüğe sağ tık yaptığınızda direkt olarak eşinizin yanına ışınlanıyorsunuz. Ev. 
lendiğinizde normalde kazandığınız tecrübe puanından (exp) biraz daha fazla kazanıyorsunuz. Bu avantajlarıydı. Dezavantajı ise cinsiyet değiştirme sorunu. Hayır, korkmayın! Cinsiyet değiştirme sorunu diye bir hastalık yok! Sade ce 50. seviyeye geldikten sonra Item-Shop'tan alınan cinsiyet değiştirme kağıdını kullanamı- 


yorsunuz. İlla ben değişmek istiyorum diyorsanız, boşanmak zorundasınız. Ancak daha sonra bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. 


Aşk puanı nedir? Ne işe yarar? 

Oyun boyuncu arada sırada karşınıza çıkan, sağda solda gördüğünüz Aşk Puan'ı nedir diye merak mı ediyorsunuz? Aşk Puanı, evli çiftlerin birbirlerine olan sevgilerini ne denli derin olduğunu simgeler. Daha önceden de dediğim gibi Aşk Puanınızı sol üst köşedeki göstergeden görebilirsiniz. Evlendiğiniz zaman, Aşk Puanınız 9650'dir. Her 24 saatlik periyotta artış gösterir. Bunun dışında eşiniz ile aynı grupta olduğunuz zaman daha hızlı artar. Aşk Puanı artar, sabit kalır ama hiçbir zaman düşmez 

o yüzden uzun bir tatile gittiğinizde endişe etmenize gerek yok. Gerçek hayatta da böyle olsaydı keşke değil mi? 


Aşk puanlarının evli çiftlere 2 tür getirisi vardır: 

İlki şu an pasif olmakla beraber ilerleyen gün lerde bize bildirilecek bir tarihte aktif hale gelecektir. Bu özellik, yukarıda açıklamış olduğum 


eşinizin bir becerisini kullanma özelliğidir. 


İkincisi ise kem-Shop'ta Ejder Parası (EP) karşı lığı satın alınabilen Evlilik Ekipmanları üstün deki etkisidir. Sevgi ve Uyum isminde küpe, kolye ve bilezik olarak toplam 6 adet ekipman üstünde etkisi vardır. Bu etkinin sevgi puanı yüzdesine göre dağılımı bunlardır: 

Aşk Puanı 9650, 9665, 9680 ve 96100 iken Sevgi 
Küpesi, Öldürücü Darbe etkisini 964, 965, 966 
ve 968, Uyum Küpesi, Delici Darbe etkisini 964, 9b5, 966 ve 968 olarak arttırıyor. Sevgi Kolyesi, saldırı gücü puanını 20, 25, 30, 40 olarak arttırirken Uyum Kolyesi, savunma puanını 12, 16, 20, 30 olarak arttırıyor. Sevgi Bileziği, tecrübe puanını 9610, 9612, 9615, 9620 olarakartırırken Uyum Bileziği de yaratıkların saldırı gücünü 904, 965, 946 ve 948 oranında azaltıyor. 


Gördüğünüz gibi evlilik olayı gerçek hayattaki gibi biraz çetrefilli. Artık nasıl evleneceğinizi biliyorsunuz. Varsa eşinizle hemen evlenin yoksa kendinize hemen bir eş bulun, eğer hâlâ evlenmek istiyorsanız tabii 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Binlerce Ücretsiz oyun, milyonlarca insan... 
Karmaşık dünyalar birbirinden fantastik evrenler.. 
Her gözün göremeyeceği gizli bir rekobet... 


ergide okuduğunuz diğer sayfalar 
Dİ boyunca ülkemizdeki F2P'lerin toplu birfotoğrafını çektik ama peki kadrajı biraz daha geniş tutarsak, dünya F2P manzarası ne durumda? İşte bir de bunu anlatalım istedik. 
Tek bir bilgi kırıntısını bile kaçırmanızı istemiyoruz. Bu arada hazır fırsatım varken buradan sizlere vetüm F2P oyuncularına merhaba diyorum. 
Umarım ki yıllardır takip ettiğiniz ya da uzaktan heveslenip”acaba hangisi iyi"dediğiniz F2P dünyasını sizlere biraz daha yaklaştırabilmişizdir. 


Doğum sancıları 

“Işık doğudan yükselir, bilgi batıdan”demişler. 
Teknolojik gelişmelerin çoğuna bakınca gayet doğru gibi gelen bu önermenin bizim için asla bir kaide olamayacağını söyleyerek başlayacağım. Neden mi? Çünkü gözlerini Kore'de açan ve yavaş yavaş dünyaya yayılan bir teknolojinin hikâyesini anlatacağım size. Bu yeni online yapılanmanın tek istediği kitleleri ele geçirmek ve oynanmak. Doğudan bahsettik, yani milyonlarca insanın tıkış tıkış olduğu kocaman Asya kıtasından. İşte orada kitleleri ele geçirmedikçe başarılı olmakimkânsız. Bu gerçeği bilen yapımcılar, oyunculanı en can alıcı noktasından yakalamayı akıl ediyor: Yıllarca süren emeklerinin 

ve yatırımlarının sonucunu ücretsiz olarak dagıtıyorlar milyonlara. Dağıtımcılarsa biraz daha şanslı, raflara ve pazara koymak yerine bu sefer 


sadece intemet üzerinden dağıtımı seçiyorlar. 
Maliyetleri ellerinden geldiği kadar kısma çabasındalar çünkü para kazanmak için tek şansları, bedava oynamanın keyfini süren kitlenin, birçok avantaj sağlayan oyun içi özel materyalleri, gerçek para karşılığı satın almasını sağlamak. 
Ücretsiz oyun ya da Free2Play denen türün çıkış hikâyesi basitçe böyle bir şey. 


Fakat sistemin oturması her şeyin güllük gülistanlık olduğu anlamına gelmiyor, zira ilk F2P'leri oynayan insanların sayısı bugünküyle kıyaslandığında bir avuç kadar. Ama bunun asıl sebebi Uzakdoğu ülkelerinde yayınlanan bu oyunlarda hesapaçabilmek için kimlik numarası gerekmesiydi. Dolayısıyla Kore'de yaşayanlar sessizce bu yeni dünyalarla tanışırken daha batıda kalan bizler, maceraya katılmak için bir süre daha beklemek zorundaydık. Davulun sesi buralarda yankılanmaya başladığındaysa yapımcı ve dağıtımcılar da yeni pazarların kokusunu almış ve bazı F2P'lerin Batı'da yayınlanması için gerekli düzenlemeleri yapmak üzere harekete geçmişti. 
Bundan önce korsan kullanım ve ücretsiz deneme süreleri dışında hiçbir şekilde ücretsiz online oyun görmemiş Avrupa, böylece resmi olarak bedava online oyunlarla tanışmaya başladı. 
Başta garip gelen bu dünyaların dinamikleri 

ve oynanışı, özellikle Devasa Online Rol Yapma Oyunlarındaki sistemi kullandığı için Avrupa'nın 


bu yapımlara adapte olması pek de zor olmadı. 
Göz açıp kapayana kadar birbirinden değişik ücretsiz devasa online oyunlarla dolup taşan Avrupa'nın sesini duyan Amerika da hemen neler olduğunu araştırmaya başladı. Bundan sonrası kolaydı, F2P adındaki bu yeni sektörtüm dünyayı işte böyle ele geçirdi. 


Ücretsiz DVORYO'ları (MMORPG) ile inanılmaz bir hızla kullanıcı kazanan şirketler, ne gariptir 

ki F2P dalgasından darbe yiyen ilk kurbanlar oldular, Veritabanlarına her gün binlerce üyenin katıldığı çoğu oyun, hem sunucularında hem. 
de topluluklarında büyük problemler yaşamaya başladı. Oyun keyfi kaçan dertli kullanıcılar .GMlerin başının etini yiyordu, GM'lerse bu s0- runların tamamını gidermek bir yana, dinlemek konusunda bile çaresiz kalıyordu. Tam bir kargaşa ortamı... Türkiye'ye Knight Online'in (KO) girişi ve ülke gençliğinin online F2P'lerle tanışması da işte böyle bir zamana denk geldi. 


Çiçeği burnunda bir kitle 

Avrupa'da internet kullanımı sıralamasında Türkiye'nin kaçıncı ülke olduğunu biliyor musunuz? Yedi. Hiç de küçümsenmeyecek bir konum olduğunun farkındasınızdır sanırım. Peki Türkiye'yi bu kadar yukarılara taşıyan intemet sevdasına biraz yakından bakarsanız ne göreceğinizi biliyor musunuz? Biraz MSN Messenger, 


öv 


biraz da Knight Online. Bu satırları okumakta olduğunuza göre büyük ihtimalle sizin de hayatınıza bir şekilde girmiş, ya ömrünüzün bir kısmını karşısında geçirmenize ya da yakınlarınızın sonu gelmez Knight muhabbetleri içinde kaybolmanıza neden olmuştur Knight Online. 
Yıllarca Ultima'yla yola devam eden çoğu Türk oyuncusu için Knight Online, ücretsiz online oyunlar açısından yeni bir aşamaydı fakat ne yazık ki bu aşama pek de başarıyla geçilemedi. 


Knight Online'in patladığı yıllarda F2P oyunlar Türkiye için çok yeni bir kültürdü ve oyuncu kitlesi yoğun olarak "Char kasıp”satmaya çalışanlardan, hayatta değil oyunda tatmin olanlardan oluşuyordu, Elbette firmalar oyunlarına daha çok özen gösterse, açıklarını kapatacak şekilde 'daha fazla yatırım yapsa ve desteğini artırsa birçok sorun çözülebilirdi fakat oyunculara da düşen sorumluluklar vardı. Ve biraz da yolun başında olmanın acemiliğiyle bu sorumluluğu yeterince sahiplenmedik. Hadi bot kullanımlarını, oyunun açıklarından yararlanmayı da bir yana koyduk diyelim. .. Bunların çoğu zaten perakende online oyunlarda da olan şeyler fakat ya oyuncuların birbirine yaptıkları? Kandırmaca- lar, küfürler, dilencilik ve benzeri birçok rahatsiz edici tavrı sadece yabancı oyunculara değil, birbirimize de yaptık. Üstelik sadece Knight Online'da değil, o dönemin tüm popüler oyunlarında bunlar yaşandı. 


Altında birçok neden yatmasına rağmen, bu başıbozukluğun asıl sebebini oyunların be- 


dava olmasına bağlıyordu herkes Ne oyun yapımcılarının ya da dağıtıcılarının, ne de oyun sektöründeki diğer kurumların değiştirebildiği bir düzen kurulmuştu. Derken birden daha üst merciler, bakanlıklar bu oyunları fark etti, özellikle de oyunların içinde çeşitli eşyalara dönüşen binlerce Türk Lirasını... Bu sanal nesneleri satan firmalar elde ettikleri cirodan vergi ödemiyordu. 
Sektörise hızla büyümeye devam ediyordu. 
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bünyesindeki Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) milyonlarca üyesi bulunan F2P'lerin vergilenmesi için Maliye Bakanlığı'na dava açtı, bu arada İçişleri Bakanlığı da KO'yu yasakladı. Ta ki yapımcı firma K2 Network Inc, Türkiye'de bir ofis açana kadar. Vergilendirmeyle beraber gelecek olan diğer firmaların da habercisiydi K2. Ve ülke pazarında kocaman bir kapı açmış oldu. 


F2P oyunların popülerliği artarken hardcore oyunculardan da tepkiler gelmeye başladı. Konsepti yanlış anlayan elitistler, bu oyunları beğenmedi. Ana akım perakende oyunların sanatsal derinliklerini aradıklarından dolayı mı yoksa 


F2Plerin karmaşık ve emek isteyen yapılarını beğenmediklerinden mi bilinmez oyun dünyasının bir yanında halen F2P'lere kıvrılmış burunlar var. Tüm dünyayı sallayan, büyük bütçeli oyunlar yapan lider firmalarla, aynı prensiplere sahip olmayan F2P oyun firmalarını karşılaştıran oyun- 
<ular, kendilerini bitmek bilmeyen bir tartışma içinde buldu. Ama doğru olan, bu tartışmayı daha da harlandıracak şekilde bedava online oyunlara tepeden bakmak değil, o oyunları ve kitlesini olumlu yönde geliştirecek adımlar atmaktı ki elinizdeki dergi bunun bir örneği olarak Türkiye'deki kısa F2P geçmişsinde önemli bir mihenk taşı şimdiden. O yüzden içimizi karartmak yerine, şimdi biraz da F2P dergisi gibi başka güzel gelişmelere bakalım. 


Sektörün gizli kahramanları 

Bugünlerde F2P'lerin onlarcası birden Türkçeye çevriliyor arkadaşlar, bunun gerçekten ne anla- 
'ma geldiğinin farkında mıyız? F2P şirketleri resmi olarak Türk pazarına girdikten sonra yepyeni oyunlar gelmeye başladı. Hem de Türkçe dublaj ve tercüme ile. Birçok insan yeni iş imkânlarına 


sahip oldu. Çoktan kök salmış olan F2P oyunları da Türkçeye çevirip ülkemizde tekrar yayınladılar. 
Şimdi de pazara giren her yeni oyun, tamamen Türkçe olarak giriyor. İster client tabanlı olsun, İster tarayıcı, onlarca oyunu artık tamamen Türkçe olarak oynamak mümkün. Bir zamanlar bizlere uzaktan göz kırpan bu hayal, artık tamamen gerçek, her geçen gün F2P oyunlar daha da çok kullanıcıya sahip oluyor. Oyuncu kitlesi de kendini her geçen gün geliştiriyor ve eğitiyor. 


Oyun firmalarında çalışanlar hiçbir zaman uzaylı değildi, onlar da sizler gibi bir zamanların oyunculan, öğrencileri. Siz de istediğiniz, keyif aldığınız alanda iş sahibi olmak istemez misiniz? Emin olun, bu kadar hızlı büyüyen bir sektörde kendi şansınızı yaratmak ve değerlendirmek konusunda yapabileceğiniz bir şeyler mutlaka var. Yeni işalanlarımızı, desteklerimizle kendi kendimize yaratacağız. İmkânsız gibi görülebilir fakat birazcık geniş bakmamız gerekiyor. Ücretsiz sahip olduğumuz imkânları ve kaynakları fark etmeliyiz. Bunu da sadece oynayarak değil, açıkları kapatarak, sektörü geliştirenlere yardımcı olarak hep beraber başaracağız. 


Türkiye'ye özel olarak, Türkçe oyunlar sunan firmalara elimizden gelen yardımı esirgeme- 


Oyunlarımız online olduğu için 5-Saylık oyuncuların bir yerden sonra sıkılmaması imkansız. İster ücretli, ister ücretsiz tüm online oyunlarda bu geçerlidir. Tabii ki ücretli oyunlara daha sık güncelleme ve yenilik yapılıyor. 
Bunun nedeni ise elde ettikleri aylık sabit gelir. Ücretli oyunlarda, ilk altı ayın sonunda her zaman için ortalama aylık gelir kendini belli ediyor. Buna göre bakımlara ve güncellemelere daha sistemli ve daha sık olarak vakit ve 

bütçe ayırabiliyorsunuz. F2P'ler ise bildiğimiz 

gibi sadece canınız istedikçe satın aldığınız 

özel eşyalardan gelir elde ediyor ve bu gelir 

aylara göre çok farklı olabiliyor. Eh, firmaların sahip olduğu imkânlar da belli. Bu yüzden bakımlar daha uzun aralıkla, güncellemeler 

ise hedeflenen bütçeyi elde ettikten sonra yapılıyor. Yani bizimle ilgilenmiyorlar, oyunu çıkarıp bırakıyor diye bir kaide asla yok. v4 


Yaşam Re 


F3P OYUNLARDA GEÇİRDİĞİMİZ VAKİT 

GEÇİP GİTMİYOR, AKSİNE BİZLERİ DAHA DA MEMNUN ETMEK İÇİN OLUŞAN BİR HORTUM MİSALİ HAFİFÇE KENDİ ETRAFINDA DÖNÜYOR. 


meliyiz diyorum da ne kastediyorum saatlerdir? 
Türk oyuncular olarak oyunlarımızı Türkçe servislerini bizlere sağlayanlara köstek değil destek olmaktan bahsediyorum. "İşimiz gücümüz var arkadaşım! Ne desteği, ne yardımı, ne saçmalıyorsun sen?"dediğinizi duyar gibiyim. 
Çok basit alsında, açıklamama izin verin. Mesela, oynarken herhangi bir sorunu fark ettiğimizde, forumlarda sorunu uygun bir dille paylaşabiliriz. 
İntemeti düzgün kullanmakla da doğrudan alakalı olan bu mesele, özellikle oyunları çocuklar oynar” önyargısını kırmak için hayati bir konu. 
Bir düşünsenize, merak ettiğiniz bir konu için veya yaşadığınız bir problemi paylaşmakiçin oyununuzun forumuna girdiğinizde hiç beklemediğiniz kadar kötü bir ortamla karşılaşıyorsu- 


nuz, ne kadar rahatsız edici değil mi? Oyunun sitesini, firmanın ürünlerini sergilediği vitrini olarak düşünürseniz, forumlarındaki düzenin ve yazılanların da o ürünün saygınlığı açısından ne kadar önemli olduğunu fark edersiniz. 


Geçenlerde gördüğüm bir manzarayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Yeni bir eklentisi çıkan F2P bir oyunda “Ferhunde'nin İncileri"adında bir etkinlik düzenlemişler, Bu incilerden toplayan oyuncular birtakım ödüllere sahip oluyor. Peki, bizimçocuklar"ne yapıyor? Oyunun kendi sitesinde bu etkinliğin haberi altına “GM kardeş, uzatma da incilerin yerini söyle bize"diyor. GM de ne yapsın, "etkinliğin amacı bu zaten, incileri kendiniz bulmalısınız” diyor. Bu verebileceğim en temiz örnek oldu. Gerisini siz düşünün :) 


Yaşadığımız sorunları GM'lere veya sisteme bir şekilde bilirsek, en azından boşa konuşmuş olmayız. Olası tercüme eksiklerine veya hatalarına surat asmak yerine uygun mercilere bildirmeliyiz. Seksenlerin sonunda Super Mario Bros. Japonya'dan Amerika'ya kalkıp geldiğinde müşteri servisleri gece gündüz telefonla destek veriyordu. İnsanlar arayıp” Üçüncü dünyanın. 
beşinci bölümünü geçemiyorum. Ne yapmam lazım?"diye sorabiliyordu. Online oyunlarda 

da 96100 Türkçe destekten kasıt tam olarak bu olmasa da buna yakın diyebiliriz. Türk GM'ler ve yetkililer sorulanmıza yanıt vermek, dertlerimi. 
ze çare olmak için bekliyorlar. Yazının başında belirttiğim gibi F2P'lerin hedefleri bizleriz, kitle biziz. Dolayısıyla gücümüzü iyi kullanmakta 


yarar var, zira oyunların destek ekipleri bizden giden tüm verileri değerlendiriyorlar ve Türk oyun sektörü için çalışıyorlar. 


Bu arada ülkemizdeki çoğu F2P dağıtımcısıyla yaptığımız görüşmelerde hep güzel sürprizler çıkıyor karşımıza, Ya tamamen Türk yapımı bir dient ya da iki-üç tane tarayıcı tabanlı oyun üzerinde çalışıyorlar. F2P oyunlara ayırdığımız. 
vakit öylesine geçip gitmiyor, aksine bizleri daha da memnun etmek için oluşan bir hortum misali. 
hafifçe kendi etrafında dönüyor. At gözlüklerini çıkartınca aslında her şey çok açık. Yapmamız gereken tek şey tam destek vermek ve biraz da sabırlı olmak, 


F2Plerden keyif almak 

F2P oyunlarla eğlenebilmeniz için illa ki bu oyunların fantastik RYO olması gerekmiyor. 

En popüler F2P Online oyun türü rol yapma oyunları olabilir, hatta bu noktada büyük bir anlam karmaşası yaşanıyor da olabilr. Bunların hiçbiri, sizleri oynamamız için bekleyen çeşit çeşit F2P'den alıkoyamaz. FPS'ler, TPS'ler, ak: siyon oyunları, tarayıcı tabanlı gerçek zamanlı stratejiler, tarayıcı tabanlı rol yapma oyunları, araba yarışları ve hatta dövüş oyunları... Bu çeşitlilik önümüzdeki aylarda daha da artacak, oyüzden F2P'leri birer klon olarak görmekten hâlâ vazgeçmediyseniz size olup bitenleri takip etmenizi öneririz. Bu noktada F2P oyuncularının yaş ortalamasının yükselmekte olduğunu da hatırlatmak istiyoruz. Oyun sektörünün müşteri profillerini incelediğimizde her yaştan insanın 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Devasa online oyunlar (DVO) konusunda yaptığımız en büyük yanlış aslında onları rol yapma oyunlarıyla (RYO) karıştırmak. 
Seviye atlamak ve gelişmek RYO'larda olan bir öğe fakat rol yapma öğesi barındırmayan tonla DVO da var. Peki, neden? 
DVO'larda insanların diğer oyunlardan farklı olarak ortak olarak harcadıkları ve kimsenin asla geri veremeyeceği bir şey var, oda zaman. Hayatta her saniye akıp giden paha biçilemez bu değeri binlerce insan aynı oyunda harcıyor. Daha çok harcayan ise seviye geliştirerek biraz daha avantajlı oluyor. İşte DVORYO'larla diğer DVO'ları karıştırmamızın en büyük sebebi bu, Unutulmaması gereken en önemli nok- 


ve 


ta ise seviyenin değil tecrübenin ve takım oyunun her zaman daha önemli olduğu. 
Adı üstünde; Devasa! 


olduğunu açık ve net bir şekilde görüyoruz. Kırkli yaşlarını süren iş adamlar bile bir iki saat kafa dinlemek için açıyor gündelik bir F2P'yi, başlıyor keyifli keyifli oynamaya. Durum böyle olunca çoğunluğu oluşturan gençlere karşı sayısı hiç de azımsanmayacak bir orta yaş kitlesinin yayıldığıni görmek mümkün. 


Online oyunların en büyük dezavantajından, onlara harcadığımız vakitten bahsedelim biraz da, Asla oyunu kaydetme şansımız olmadığı gibi, yılların alışkanlığı olan oyun sonunun online oyunlarda olmaması da ipin ucunu kaçırmamıza neden olabiliyor. Bir film yerine, sezonları bitmeyen ve sonu gelmeyen bir dizi olarak düşünün Online oyunları. Sonunu görmek demek, aslında seviye kapasitesinin en üstüne ulaşmak ve oyunların size sunduğu görevlerin hepsini bitirmek demektir. Oyununuzda bu şekilde bir hırsa kapıldıysanız, hangi eşya hangi yaratıktan düşer, soldaki tepelerin ardındaki gölde geceleri çıkan su iblisleri kaç tecrübe puanı verir, çoktan araşturmışınızdır. Ayrıca dergimizde yer alan Silkroad Online: Hızlı Seviye Atlama Rehberi'ni okumanızı tavsiye ederim. Genel tüyolar işinize kesinlikle yarayacak. Oyununuz Silkroad Online değilse 


bile göz atmaya değecek bir rehber. 


Vakit nakittir 

Ailelerimizin her zaman en büyük şikâyeti, oyunlara harcadığımız zamandır. Dışardan bakıldığında görülen manzara aslında çok açık değil mi? Okuldan eve gelindiği an bilgisayarın başına oturmak, tatil veya hafta sonlarını komple bilgisayarla geçirmek, işin eğlencesinin kaçıp yerini 


sinir bozukluğuna bırakacağının bir göstergesi sayılabilir. “Saatlerce başında vakit geçiriyorsun, bari eğlen de harcadığın vakte değsin" yorumuyla kaçınılmaz olarak karşılaşmak ise oyunlarla haşır neşir olan herkesin korkulu rüyası. 


Özellikle devasa online oyunlarda bu durum biraz daha fazla. Hayatı bir kenarı bırakıp, oyunla yatıp kalkacak hale sokuyor adamı. Sayaçların- da 10.000 saati deviren, hayatlarından bırakın aylarını, yıllarını bile oyunlara bağışlayan insanların sayısı oldukça fazla, Oyunlarımızı savun- 


mak, tartışılan ortamlarda objektif olmak ve en önemlisi tüm bunların oyunlarla ilgili olduğunu, eğlenmekten vazgeçip sinirlenmeye başladığımız noktada bir şeylerin yanlış gittiğini asla 


unutmamalıyız. Oyun keyif işidir işin içine hırs 


çok fazla girerse, orada çok şey yanlış demektir. 
-Deniz Cem Demir 


MOUNT&BLADE | 
TÜRKİYE'DEN ÇIKMA BİR MASAL 


ir karakter yaratırsınız. Dış görünüşünü ve özelliklerini belirler, adını 

koyarsınız ve böylelikle başlar bir rol yapma oyunu. Ardından o oyun sizi bir yolun başına yerleştirir yürümeniz için. Siz yürümezseniz oyun da ilerlemez. Bir görevi yerine getirmenizi ister; bir dostu kurtarmanızı, bir şehri, veya dünyayı, Kurgulanmış bir hikâyenin içe risinde rolünüzü oynarken hiç şikâyet etmezsiniz, çünkü oynadığınız rol yaşadığınız gerçeklikten farklıdır ve farklı oyunlar farklı rollere bürünmenizi sağlayabilir. Peki aynı oyunda, aynı dünyada, sonsuz sayıda alternatif hikâyeyi yaşama ihtimaliniz nedir? Daha da önemlisi, yaşayan bir oyunda rol yapmak yerine onunla birlikte yaşama ihtimaliniz nedir? 


2005 yılında bir oyun çıktı ortaya, ismi 
Mount&Blade idi. Oyun dünyasında bir bomba etkisi yaratmadı belki, ama geliştirme süreci boyunca yavaş yavaş bir hayran kitlesi edindi. 2009 yılına geldiğimizde kısıtlı imkânlarla başlatılan bu proje en sonunda kendisine bir dağıtımcı bularak bağımsız. 


bir yapım olarak satışa sunulmuş, dünyanın dört bir yanında övgüyle karşılanmış ve özellikle mod yapım camiasının sevgiyle kucakladığı oyunlar arasındaki yerini almışti. Daha da güzeli neydi biliyor musunuz? 
Bu oyun Amerika'da, Avrupa'da veya Uzak Doğu'da değil; hemen yanı başımızdaki başkentimiz Ankara'da, Armağan ve İpek Yavuz çiftinin kurduğu TaleWorlds tarafından üretilmişti. 


AT VE KILIÇ 

Mount&Blade, ya da Türkçe ismiyle At ve Kılıç, alıştığımız rol yapma oyunlarından oldukça farklı bir yapıya sahip. İçinde büyü veya ejderha gibi fantastik öğeler yok. Hatta sağlık iksiri bile yok. İsmine yakışır şekilde at var, silah var ve bol miktarda macera. Fakat yaşayacağınız maceralar önceden belirlenmiş değil, Açık uçlu oyun yapısı size bu dünya içerisinde dilediğiniz gibi hareket etme 


yırların ve Ortaçağ ki zerken Mount&sBlade'in nedi 


ürlük hissinden anlıyorsunuz 


sabalarının ara 


olduğunu, verdiği 


özgürlüğü sunuyor, Harita boyunca gezip yeni yerler keşfedebilir, geçiminizi sağlamak için ticarete atılabilir, çeşitli görevleri yerine getirebilir veya dövüş turnuvalarına katılabilirsiniz; ama bunların hiç biri zorunlu değil, 


Zorunlu olmayan bir şey daha var ki, oda sizin varlığınız. At ve Kılıç'ta dünya siz olsanız da olmasanız da dönmeye devam ediyor. 
Çünkü bu dünya yaşıyor. Çiftçiler mallarını pazara yetiştirmeye çalışırken, haydutlar açık arazide ilerleyen bir kervanı pusuya düşürüyor. O sırada kıtanın doğu ucunda bir ordu beliriyor ve düşman şehrini kuşatıp çevrede- ki köyleri yağmalıyor. Bu savaşta yer almak mı istiyorsunuz? Hangi tarafı seçeceğiniz size kalmış, ama bir daha tüm haritada elinizi kolunuzu sallayarak dolaşabileceğinizi sanmayın. Başarılı olup yüksek mevkideki insanların güvenini kazanabilirseniz ne ala;bir gün kendi birliğinizin başına geçip bir orduya komuta edebilirsiniz. Krala bağlılık yemini edebilir, veya onu tahtından indirme planları yapan bir soyluyu destekleyebilirsiniz. Ama taraf tutmak zorunda değilsiniz. Hatta savaşmak zorunda bile değilsiniz. Zorunlulukların olasılıklara dönüştüğü bu oyunda, dünyadaki gelişmeleri etkileyecek mutlak bir hedefiniz veya önceden belirlenmiş bir kaderiniz yok. 
İşte Calradia'da özgürlük böyle bir his. 


ÖNEMLİ İNSANLAR 

At ve Kılıç'ın üzerine kurulduğu Calradia denilen topraklar, dünyamızın tahminen 1200'lü yıllardaki halini andıran bir Orta Çağ coğrafyasına götürüyor bizi. Bir zamanlar büyük bir imparatorluğun vilayeti olan bu bölgeyi şimdi birbirleriyle savaş içerisindeki beş farklı krallık paylaşmaya çalışıyor: Swadia, Vaegir, Nord, Rhodok ve Khergit.“Önemli” insanlar yüksek duvarlarla çevrili şehirler ve kalelerden topraklarını yönetip birbirleriy- 


le mücadele ededursun, savaşın getirdi sürekli bir tedirginlik hali içinde yaşayan halkın büyük çoğunluğu yoksulluk sınırında çiftçilik, balıkçılık ve çeşitli ufak zanaatlar ile köylerde geçimini sağlamaya çalışıyor. Acı, ama gerçek. 


Calradia'nın ekonomisi tamamen insan ve hayvan gücü üzerine kurulu. Bu ekonomiye can verense şehirler arasında mekik dokuyan kervanlar. Her şehir muhtelif ürünler için farklı arz ve talep seviyeleri barındırıyor ve bu ürünlerin fiyatları köylüler, kervanlar veya siz ticaret yaptığınız sürece dinamik olarak değişiyor. Pazar yerinde biraz zaman geçirerek güncel fiyatları öğrenebilir, böylelikle en fazla getiriyi hangi ürünün sağlayacağını hesaplayabilirsiniz. Şanslıysanız, maceranızda size eşlik etmek isteyecek insanlarla da yine buralarda karşılaşabilirsiniz. Dünya küçük. 


AT BİNENİN... 

Tahmin edebileceğiniz üzere ışınlanma" gibi bir imkânımızın bulunmadığı böyle bir dün; yada yürüyerek seyahat etmek hem ya 

hem de tehlikeli olacaktır. Bir bine 

nının hızını kendinizinkine katıp 


En yaygın bingK'ayvan attır, lakin ata binme hissini hakkıyla veren oyun sayısı da yok denecek kadar azdır. Bu özelliği içeren oyunların çoğunda atlar size hızlı hareket imkânı veya hoş bir görüntü sağlıyor olmasalar inip adam gibi yürümeyi tercih edesiniz gelir. At ve Kılıç ise bize bu hissi layığıyla yaşatmakla kalmıyor, atımızın üzerinde savaşmamıza da olanak sağlıyor. Her şey mümkün olduğunca gerçekçi. Tepelere tırmanırken zorlanıyor, dörtnala koşarken manevra kabiliyetiniz. 
sınırlanıyor. Hatta süratle ilerlerken yaptığı» 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nız aynı doğrultudaki bir saldırı muazzam bir güç kazanıyor. 


Atların da aynı karakteriniz gibi zırh, hız, manevra, saldırı ve sağlık değeri gibi belirli özellikleri var ve bu özellikler savaş alanında nasıl performans gösterdiklerini doğrudan etkiliyor. Örneğin zırhlı atlar doğal olarak daha yavaş hareket ediyor ama hem daha az hasar alıyor, hem de düşman birimleriyle olası bir çarpışma anında canlarını daha fazla yakıyorlar, Ve elbette bir de fiyatları var bu atların. Öyle ki; bir şövalyenin serveti üzerindeki silah ve zırhlar kadar altındaki ata da bakılarak anlaşılabilir. Ama ne kadar paranız olursa olsun her ata hükmedebileceğinizi sanıyorsanız yanılıyorsunuz; önce bu alandaki yeteneğinizi geliştirmeniz gerek. Sonra dikkat edin de düşmeyin. 


KILIÇ KUŞANANIN... 

At ve Kılıç'ta ne kadar sakin bir yaşam sürmek isterseniz isteyin, eninde sonunda birilerinin canını fena halde yakmak isteyeceksiniz. Eğer karşı tarafda sizin için aynı şeyi düşünüyorsa savaş kaçınılmaz hale gelecek ve doğal olarak birinizin galibiyetiyle sonuçlanacak. Eğer kazanan taraf siz olmak istiyorsanız, öncelikle dövüş sisteminde ustalaşmalısınız. Bunun için de ilk adım silahları öğrenmek. 


Oyunun isminde kılıç kelimesi geçiyor olabilir ama içerisindeki silahlar yalnızca bundan ibaret değil, Baltalar, gürzler, mızraklar, 

normal ve kundaklı yaylar, tek veya çift elle kullanılan ve fırlatılabilen silahların hepsi At >> 


ve Kılıç'ta yeterli beceriye sahip karakterler tarafından kullanılabiliyor. Hasar türlerine göre kesici, delici ve bayıltıcı olarak ayrılan bussilahların her biri düşman üzerinde farklı etkilere sahip; diğer bir deyişle elinizdeki silahı savurarak verdiğiniz hasar ile sapladığınızdaki arasında belirgin bir fark var. Elbette hedefi nereden vurduğunuz da önemli. Kafa- ya isabet eden bir darbe doğal olarak ayağa isabet edenden daha fazla hasar verecektir. 


Eşek şansına sahip olmadığınızı varsayarsak, klavye ve fare tuşlarına abanarak savaş kazanmanızın da mümkün olmadığını söyleyebiliriz. Yakın dövüşte doğru zamanlama, menzilli saldırılardaysa nereye nişan aldığınız fazlasıyla önemli. Ok atarken yer çekimini de hesaba katmalısınız, ki aynı anda bir de at sırtında ve hareket halindeyseniz vay halinize, 


Kazanmak zor olabilir, ama yalnız dövüşmek zorunda olduğunuzu kim söyledi? Kendi grubunuzu kurup kiralık askerler, esirler veya kahramanlarla omuz omuza çarpışabilirsiniz. 
Elbette bu insanlar kara kaşınıza kara gözünüze yanınızda kalmayı kabul edecek değil- 


ler, İhtiyaç duydukları erzakı sağlamalı, morallerini yüksek tutmalı ve eğer varsa haftalık ödemelerini aksatmamalısınız. Aksi takdirde onlar da aynı sizin gibi kendi başlarının çaresine bakmayı bilirler. 


AT DA SİZİN OLSUN, KILIÇ DA 

Oynama sıklığına ve uzunluğuna göre haftalarca veya aylarca hiç sıkılmadan oynayabilirsiniz. 
At ve Kılıç'ı, Fakat elbet sunduğu tüm serbestliğe rağmen bir yerden sonra kendini tekrar ettiğini hissettirecektir size, İşte tam burada oyunun belki de en güzel yanı olan geliştirilebilirliği devreye giriyor. Oyuncular tarafından hazırlanan modları kurup çalıştırarak oyunun çeşitli bölümleri üzerinde düzenlemeler yapabiliyor, veya tamamen yeni özellik ve içerikleri oyuna ekleyebiliyorsunuz. Yüksek çözünürlüklü kaplamalar, özel efektler ve animasyonlar, arkaplan müzikleri, yapay zekâ geliştirmeleri, yeni görevler, silahlar... Oyunla ilgili aklınıza gelebilecek neredeyse her şey üzerinde değişiklik yapmak mümkün. Yüzüklerin Efendisi hayranıysanız Calradia'yı Orta Dünya ile değiştirip Mordor'un güçlerine karşı savaşabilir, olmadı aynı değişikliği Star Wars veya 300 için 


yapabilirsiniz. Bir yerden sonra öyle bir hal alıyor ki oyun, eskisiyle arasındaki farka bakınca gözlerinize inanamıyorsunuz. Yetmedi mi? O halde oturup kendi modunuzu kendiniz yapın. 
Şu anda Türk oyunculardan da bu tarz modlar, özellikle de Osmanlı ile ilgili olanlar üzerinde çalışan pek çok kişi var. At ve Kılıç asıl gücünü işte arkasındaki bu topluluktan alıyor. 


WARBAND! 

Oyunu bir süre oynayan herkes en azından bir kez içinden geçirmiştir, “keşke multiplayer özelliği de olsaydı” diye. Başka bir şey isteseymişiz olacakmış, zira 2010'un ikinci çeyreğinde çıkması planlanan Warband adlı genişleme paketi çok oyunculu oyun moduyla birlikte geliyor ve böylelikle Mount&Blade'in en büyük eksi sa olsun, birlikte oynamanın keyfi bambaşka 


ini ortadan kaldırıyor. Ne olur- 


Kısa süre önce Warbandiin kapalı beta sunucuları açıldı ve testler başladı, biz de hemen içerisindeki yerimizi kaptık. Oyun bir sunucu üzerinde aynı anda toplam 64 oyuncuya kadar destek sağlıyor ve bilgisayar kontrolündeki “bot” karakterler de eklenince bu sayı yüzün üzerine çıkıyor. Battle, Capture the Flag, Conguest, Deathmatch, Fight and Destroy, Siege ve Team Deathmatch gibi farklı oyun türleri var ve sunucuları Native haricinde başka modlarda da çalıştırmak mümkün, Bu da demek oluyor ki oyun, ileride kullanıcıların da katkısıyla şimdikinden çok daha eğlenceli bir hal alacak. 

Multiplayer bir yana, tek kişilik oyun modu da yeniliklerden nasibini alıyor. Artık kral olabiliyor ve lordları kendimize vasal olarak 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atayabiliyoruz. Askerlerimizi gruplara ayırıp belirli savaş formasyonlarına göre yerleştirebiliyoruz. Moral sistemi büyük oranda genişliyor, evlilik gibi yeni diplomatik seçenekler sunuluyor. Yeni bir krallık ekleniyor, yapay zekâ geliştiriliyor, modellerin bir kısmı elden geçiriliyor ve görüntüler HDR ve FSAA gibi özel efektlerle zenginleştiriliyor. Son olarak Warband'in satışa sunulduğunda büyük olasılıkla çalışmak için önceki oyuna ihtiyaç duymayacağını da belirtelim. 


HEPİMİZE BİR ARMAĞAN 
Bir karakter yaratırsınız. Geçmişini yazar, dış görünüşünü ve özelliklerini belirler, adını 

koyarsınız ve böylelikle başlar oyun. Ardın- 


dan Calradia'nın ortasına bırakıverir sizi; ne yapmanız gerektiğini söylemez. Bir köyü haydutlardan kurtarırsınız, soylu bir ailenin kızını çapulculardan, veya bir krallığı acımasız bir kraldan, Her oynayışınızda farklı bir hikâye yaşarsınız. Ve sonunda yenilgiyi tattığınız bir savaşın ardından atınızı ölüme sürer, ya da kaçıp bir süre daha yaşarsınız. 


Mount&Blade, ya da Türkçe ismiyle At ve Kılıç, şu an bizim için henüz başka hiçbir oyunun erişemediği bir noktada duruyor. Üstelik Warband ile birlikte eskisinden çok daha şık, çok daha güzel görünüyor. Eğer ülkemizdeki oyun sektörünün gelişmesini ve daha fazla Türk yapımı oyunu piyasada görmeyi 


Oyunun haritalar geniş ve taktik yapmaya elverişli bir oyun alanısunuyor, Elbette ki seyahat etmek deaynı oranda vakit. 
alıyor. Ama kim atla gezmekten Sıkılır ki? 


istiyorsanız, lütfen bu ve benzeri oyunlara maddi veya manevi fark etmez, bir şekilde destek olun. Emin olun bu çabalarımız ve yaptığımız fedakarlıklar ileride bize yepyeni ve çok daha iyi Türkçe oyunlar olarak geri dönecek. O zamana kadar şimdiye kadarki en iyi Türk yapımı oyun nedir diyorsanız; işte atının üzerinde, dimdik karşımızda duruyor. 
-Eren Okka 


DONANIM —— 


Free2Play oyunlar genelde donanımlarınızı çok zorlamayan, ekran kartı seçmeyen, kullanıcıyı Üzmeyen yapımlardır. Son teknolojileri destekleyen sistemlere sahip değilseniz bile bU oyunların güzelliklerine erişebilirsiniz. Ama yine de bazı donanım parçaları vor ki konforunuzu yükselterek oyundan aldığınız keyfi çok üst noktalara çıkarobilir Bu sayfalarda işte bu tip parçaları tanıtarak oyun deneyiminizi daha 


da yoğunlaştıracok çözümler sunmaya çalışacağız sizlere. - Aras Ortaç 


STEELSER!ES SIBERIA V2 


wan hali hazırda piyasada olan Siberia kulaklık H setinin güncellenmiş versiyonu V2. Eskisine göre 
9625 daha büyük olan kulaklık oyun, film, müzik ayır 
maksızın yüksek tokluk hissi (oyuncunun kalbine giden yol kulağından geçer) ve kalite sunuyor, Selefinin güçlü yönleri üzerine yoğunlaşarak yola çıkan V2'nin 680 gram olan ağırlığından başka önemli bir sorunu olmadığını söyleyebilirim. 


Çok haşuma giden bir değişiklik, mikrofonun kablo üstün. 
den alınıp, sol kulaklığın altına konumlandınlmış olması. 
Oldukça ufak ve iş yaramaz gibi duran mikrofon, görüntü süne nispet edercesine başarıyla yerine getiriyor görevini ve 


oyunların heyecanlı anlarında çenemize çarpıp durmuyor. 
Ürün ergonomi konusunda oldukça başarıl, Kulaklıkları acıtmıyor, kafanızı mengeneye sokulmuş gibi hissettirmiyor. Ancak az önce belirttiğim gibi biraz ağır. 3 
metre olan kablo mesafesinin ilk metresinde ses kontrol birimi bulunuyor. Ne rahatsız edecek kadar yakın, ne de aramamızı gerektirecek kadar uzak. Kalan 2 metre kablo dabize serbestlik sağlayacak kadar uzun. Kulaklığı takıp oyuna girdiğinizde kendinizi tam anlamıyla oyunun içinde buluyoruz. Ses kalitesi için söylenebilecek tek şey harika olduğu, Umarım selefi gibi kırılmaya yatkın bir yapısı olmaz, böylece uzun yıllar kullanabileceğimiz bir ürünle karşılaşırız 


BİLGİSAYARI SADECE OYUN OYNAMAK 
İçİn KULLANMIYORSANIZ... 


ilgisayar yalnızca oyun oynamak için kullanmayan, ile bireyleriyle paylaşmak zorunda kalan yada oyun aksesuarlarına sahip 

olamayan kiler için idea bir lavye-mouse seti Microsoft Wireless Desktop 3000. Klavye sn dökülmelerine karşı dayanıklı üretilmiş, sık kullanılanlar yanı sıra programlanabilir tuşlara da yer verilmiş. Klavye ve mouse'da sadece pil uyarı çin LED kullanılmış, Bunun dışında Capsve Serli tuşlarının aktif olduğunu moniürünüzden görebiliyorsunuz. Tuşlarn düşük profili olmas, kullanırken rahatlık sağlıyor. 
Klavyelrin kronik problemi olan arka desteklerinin yükselmesi sonucu kayması, bu üründe de var Ama normal kullanımda bilek desteği sayesinde kulanayı yormuyor klavye. Biuelrack teknolojisi kullanan mouse ise ekstra tuşlar, çözünürlük ve ağırlık ayarı, LED ay dınlatması olmasa bile rahat kullanımı ile oyuncuları üzmüyor. Tıklama sesinin düşük olması, bu konuya önem veren kişiler için çok iyi. Mouse'un çözünürlüğü belirtilmemiş, menzili ise 10 metre olarak açıklanmış. Ürün yanında ufacık bir kablosuz adaptör ile geliyor. Üst bölümü parlak siyah, alt bölümü beyaz renk olan şık klavye ve mouse, Intellipoint ve intellitype yazılımlarının içerikleriyle setin sadece oyuncular düşünülerek yapılmadığını vurguluyor. 


Bilekleri ağrıtmayan klavye, sadece uzun saatlerini oyur 


oynayarak geçirenlerimizi deği, bizim gib 


abahlara kadar 


yazanları da mutlu edecek türden, 


Gİ fik 
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ITECH, G SERİSİNİN 
YENİ ÜYESİNİ DUYURDU 


ogitech oyuncular için yeni klavyesini duyurdu. 6110 olması gereken bütün Mendi özeliklere sahip. Hatta bizim düşünemediklerimize de. Öncelikle tuşlar alttan aydınlatılabilyor. Oyuncular zevklerine göre kırmızı ve mavi renkler arasında seçim yapabiliyorlar. Benim dikkatimi çeken bir başka özellik de oyuna girdiğiniz zaman Windows tuşlarını kilileyebiliyor oluşumuz. Oyun esnasında masaüstüne düşmeyi ya da oyunun kilitlenmesini engelleyecek güzel bir düşünce bu. 12 adet programlanabilir ksa yol tuşu, 3 farkl tuşla kombine edilerek toplamda 36 işlevi yerine getirebilyorlar. Medya kısayol tuşlarıda klavyenin üstüne yerleştirilmiş Fakat sadece dört kısa yol tuşu kullanılmış. Klavye üstünde kulaklık çıkış ve mikrofon girişi de kendilerine yer bulmuş. Böylece kabilolarımızın daha az yer işgal ederek bize rahat hareket edecek alan vermesi amaçlanmış. USB bağlantısı le bilgisayara bağlanan klavyenin üstünde bir adet USB Hub da var. Oldukça ince bir zevkle tasarlanmış şık ürünün USB bağlantısının MP3 çalar gibi ürünleri şar edip edemeyeceği heniz bilinmiyor, Profil oluşturmak ve kısayol tuşlarını ayarlamak çin yazım desteği yeli yerinde duruyor. Resimlerden anlaşıldığı üzer, tuş takımında radikal bir değişikliğe gidilmemiş. Fiyat konusunda ise şuan sadece tahminler var Şimdilik 6110'un 2010 içerisinde piyasaya çıkacağını biliyoruz. Tuş yüksekliklerinin fazla tutulması bâzı şüpheler uyandırdı bende ama, Logitech işini bili. 
P 4 


STEEL SERİES 


avori oyunumuzun sadece masaüstümüzde olmasını istemiyorsak, yapabileceğimiz şey-İİ erden bri SteelSeriesin OcKlimited Edition serisinden bir mousepad edinmek, Daha önce WotLK'nin ev sahipliği yaptığı mouse padin yeni ev sahipleri ise çıktığı gibi birçok oyuncuyu kendine bağlayan Aion ve herkesin beklediği Starraft 2. Gayet yi seçimler, Görsellerin güzeliği sayesinde, aklınızda oyun oynamak olmasa bil bir anda kendinizi oyunun ana menüde bulabilirsiniz (abi Siarcraft 2 henüz çıkmadığından eski CDlrinizin arasında Starcraft aramaya da başlayabiliriz) 


Halihazırda piyasada kendine iyi bir yer edinmiş GcK serisi, kumaş yüzeyi ve kauçuk tabanıyla gerek optik gerek de lazer mouse'larda yüksek performans ve ergonomi sunuyor. İnce ve bileği yormayan yapısıyla kullanımı çok rahat, Mouse, pad'in geniş yüzeyi üstünde kayarcasına leri yor. Kauçuktan üretilen bazımmousepad'lerin yüksekliklerinin biraz fazla olması, hele hele şıklı modellerin ciddi anlamda kalın olabildiği gerçeğini gözönüne alırsak, GcK'nin bu ince yapısı özelikle mousepad kullanmadan, direkt masa üstünde oyun oynamayı tercih eden kullamalar için çekici bir özeli. Ayrca altının kaıçuk olması sayesinde, oyun oynarken ani ve hızı hareket lerde pad elinizin altından kaçmıyor. Gek'nin sadece oyuncular için değil, profesyoneller için de iy bir tercih, Kullanmak için üstündeki resimden fazla bahaneye sahip 


COOLER MASTER 


u mouse o kadar güzel ki üstüne şiirbile yazılabilir. 4.'ar gramdan 5 tane çıkartılabilir 

md ağırlıkla toplam ağırlığın ayarlanabilmesi; üstünde dikey yatay tarama hızlarını, profil eri ve aynı an'a ait tag'lri gösterebilen OLED ekranı, profile göre değişen ışıklar, üst düzey performans sağlayan ikiz lazer sayesinde gelen 5600dpi çözünürlük gibi detaylar bie bu güzel ğin yanında önemsiz kalıyor. Ancak, görünümü kadar dikkat çekici bir yanı daha var Sentinelin, oda CH Storm programı. Ürün ile gelen program, aslında bir editör programı Program o kadar detaylı ki, başında geçirdiğiniz süre, sizinle dünyaca ünlü oyuncular arasındaki farkı belileye. 
bilir. Ayrıca yarattığınız e kadar profili mouse kendi hafızasına kaydediyor. Böylece başka bir bilgisayarda kullanmak istediğinizde kişisel ayarlarınıza ulaşabiliyorsunuz. Ancak, mouse'la beraber gelen hırsızlık koruma sistemi, mouse'u bilgisayardan çıkartmayı zorlaştrabiliyor. 


Ürün oldukça kullanışlı. Sadece çözünürlük ve profil değiştirme tuşunun tekerleğe o kadar yakın konumlandırılmış olması biraz sıkıntı yaratabiliyor. Ayrca, profil ve çözünürlüğün yazdığı OLED ekranının oyun oynarken hiçbirişe yaramadığını ekleyelim. 


öv Gİ 


CSL 


Electronic Sports League > 


DÜNYANIN EN BÜYÜK 


MW AMA CECTİIM 
UYU PESİİV 


MA inal günü. Kendi tarihini yazaca- 
| Mİ ğin gün bugün ve birazdan maçın 

başlayacak. Yıllardır sadece eğlence için, arkadaşlarınla oynadığın oyunu, bu sefer başkalarıyla bir amaç uğruna oynayacaksın. 
Ülkendeki arkadaşların senin iyi haberlerini bekliyor. Seninle beraber seyahat etmiş takım arkadaşlarınsa senin kadar heyecanlılar. Avuçlarındaki teri siliyorsun, parmaklarını çıtlatıyor, kollarını gerip maçtan önce son kez boynunu gevşetiyorsun. Filmler izlediğin, oyunlar oynadığın, iş yaptığın, eğlendiğin monitöründe tarih yazmaya sonunda hazırsın. Rakiplerine başarılar diliyor, takım arkadaşlarına son kez bakıyorsun. Ve maç başlıyor. 


Rekabetin son perdesi 

Oyuncular olarak Türkiye'de sahip olamadığımız şeylerin başında saygı geliyor. Oyun oynamanın kötü olduğu, arkadaşlarla beraber oyun oynamanın ise çok daha kötü olabildiği bir ülke burası, Binlerce internet kafeye, konsol kafeye ve milyonlarca internet kullanıcısına rağmen halen garip bir şekilde devam eden "oynamaktan 


kaçış”duygusu var. Bütün bunlar ve daha farklı tonlarca sebep yüzünden Türkiyede profesyonel oyunculuk başlayamadı, daha tek bir Türk evladı bile "Profesyonel Oyuncu” olamadı. Oysa ki yurtdışında durum çok farklı, İnanılmaz turuvalar, €mil cıvıl etkinlikler düzenleniyor, katılım sayısıysa korkunç boyutlara çıkıyor. Tüm turnuvalar bir festival ve şenlik havasında geçiyor. Burada benzer bir coşku hissedildi mi hiç? Çok sayıda turnuva düzenlenmesine rağmen yeterli katılım oldu mu? Maalesef olamadı. Bunun altında ya: tan en büyük sebepse oyuncuya gösterilmeyen saygıdır. Hayır, bu turnuva düzenleyen firmalarla, hatta turnuvaların kendileriyle alakalı değil .“Ben oyun turnuvasına gidiyorum” demeye çekiniyoruz. Çoğu zaman "başvuru ücreti ödemeye bile değmez*,'ne gerek var”,'evinde de oynuyorsun zaten' gibi yorumlarla karşılaşıyoruz. Bunlarla karşılaşınca kimin hevesi kalır ki? İtiraf edin; çev- 


Butamamen bizimle alakalı bir konu. 


renizde böyle insanlar var, onları tanıyorsunuz, onlarla muhabbet ediyorsunuz. Artık onların “zaten evinde de oynuyorsun” deyişine üç harfle cevap verebileceksiniz: ESL. 


ARTIK TÜRKİYE'DE 


Electronic Sports League. Bu üç yabancı kelimeyi daha önce yan yana duydunuz mu? Eğer duymadıysanız, şimdi aklınızın bir kenarına yazın ve bir daha asla unutmamaya hazır olun. 
çünkü karşınızda Avrupa'nın en büyük oyun ligi duruyor. Tüm Avrupa oyuncularının katılımına açık olan bu lig, Avrupa oyuncularının yıllardır katıldığı, takip ettiği ve sahip çıktığı bir lig. Müjdeyi verme vaktim geldi... Artık biz de ESL üyesi bir ülkeyiz. Toplam 33 ülkenin yanındayız, 33 ülkenin binlerce hatta milyonlarca oyuncusundan biriyiz. Almanya'da doğan ve adım adım tüm Avrupa'ya, oradan Asya ve Amerika derken tüm dünyaya yayılan ESLi bu kadar önemli yapan nedir peki? Öncelikle belirtelim ki ESL, tüm oyunculara saygı duyan bir topluluk. Ana sponsoruysa dünyanın en büyük işlemci firması İntel, Teknoloji ve oyun camiasından birçok tanıdık şirketin sponsorlukları, tam destekleri ve ortaklıklarıyla inanılmaz geniş ve başarılı organizasyonlara imza atmaları ise kimsenin asla “hayır” diyemeyeceği bir fırsat ülkemiz için. Azimli ve sağlam Türk oyuncuların kendilerini dünyaya 


tel) Paz 


Yİ 


Tİ sidetende 


si büyük bir turnuvayı daha ön. 


hiç görmedik, Ancak bu kural deği 


kendinizi gös 


ülkemiz topraklarınd 


rin, bu şovun bir parçası olun. 


tanıtması içinmmükemmel bir fırsat bu. Bir düşünsenize, evinizde o en sevdiğiniz oyunu oynayarak ve maçlar kazanarak bizi Avrupa'da, Asya'da birbirinden zor turnuvalarda temsil edip inanılmaz başarılara imza atabilirsiniz. 
Öncelikle gelin hep beraber ESLE birazdaha yakından bakalım. 


Hareket berekettir 

Yıllardır internet kafeler neden seviliyor ve her gün dolup taşıyor sizce? Bunun başlıca sebebi, oyunların çevrimiçi (online) deneyimlerini yaşama isteği. Yapay zekâya değil, gerçek oyunculara karşı oynamanın zevkini yaşama tutkusu, ESLin ülkelere özel internet siteleri, kendinize dişli rakipler ve tecrübeli takımlar bulmanızı sağlayan birer platform aslında. 
Sistemdeki onlarca oyundan biri ya da birkaçı ilginizi çekiyorsa ve hâlâ aktif olarak oynuyorsanız, hiç beklemeden ESL Türkiye'ye kaydol manızı tavsiye ederiz. İsterseniz ESLin oyunlar listesine hafiften bir bakış atalım: Call of Duty: Modern Warfare, Counter Strike, Crysis, DotA, Grand Theft Auto 4, PES 09, Football Manager 2009. Ouake Live, Combat Arms, S4 League, Trackmania... Şaşırtıcı değil mi? Sadece bunlar da değil, F2P oyunlar da ESL bünyesinde oynanabiliyor. Listeyi yazmaya kalkarsak yerimiz biter, o yüzden siz en iyisi ESL Türkiye'nin sitesine girin ve ne kadar çok oyun olduğunu kendi gözlerinizle görün. 


Birçok insanın kafasını karıştıracak bir konuya da açıklık getirelim. ESL bir sunucu sağlayıcı değil. Oyunlarınızı oynarken sunucunuzu kendiniz ayarlamak zorunda sınız. Zaten hâlihazırda bu oyunları oynadı. 
ğınız için bunun bir sorun oluşturmayaca ğını biliyoruz. Siteye kaydolup DVD'mizde de bulabileceğiniz ESL Wire masaüstü programını yüklediniz mi hazırsınız demektir. Yapmanız gereken, yeni arkadaşlar ve dişli rakipler edinip ileriye yönelik çalışmalara başlamak. Bir süre sonra puanlarınız biriktiğinde, çevrenizdekilere tüm dünyayı ve kendinizi ESL üzerinden gösterebilir, havanızı atabilirsiniz. Ben Avrupa liglerindeki maçları izlediğimde gerçekten hayretler içerisinde kaldım. Adamlar inanılmaz oynu yorlardı. Refleksleri, tepkileri ve taktikleri üç katı kadar gelişmişti. İşte bu yüzden başlarda kendinize pek güvenmeyin. Ne kadar iyi oynadığınızı bilin fakat elden geldiğince kendinizi geliştirin, sınırları zorlayın. Çok çalışmamız gerek, hem de çok! 


ev oyuncusunun neredeyse iki 


Derin bir nefes alın ve yazın: www.esl.eu/tr/ 

Nasıl, heyecanlı geliyor değil mi kulağa? 
Şimdiden elleriniz farelerinize, farelerinizin imleçleri de ESL diye aratmak üzere Google'a gitti biliyoruz ama sakin olun, ESL 


Türkiye liglerinin hazırlıkları devam ediyor, ilk turnuvaları ise ufak ufak başladı. Yani fazla bir şey kaçırmadınız, aksine her şey daha yeni başlıyor. Ayrıca ESL Türkiye'den sorumlu yetkililerle yaptığımız sohbetlerde öğrendik ki sadece Türk oyuncular için de ğil, onlar için de her şey aslında daha yeni başlıyormuş. Bunun ne anlama geldiğini tahmin edebiliyorsunuzdur. Düzenlenecek turnuvalar, yapılacak sürprizleri bir kenara bırakırsak, uzun uğraşlar sonucu oyunlar adına ülkemizde yeni bir fidan daha ekildi ESL Türkiye'nin bizlere kazandıracağı şeyleri düşünmeye başlayınca etkilenmemek elde değil 


Türk oyunculuğu ve Türk oyunculuk kültürü eşsiz bir yapı ve bu eşsiz yapı, ESL Türkiye'nin diğer ESL'lerden farklı birtakım sürprizlere sahip olmasını sağlayacak. ESL hepimizi çok heyecanlandırıyor. Hayır, organizasyonlar olacak, tanışacağız kaynaşacağız oyun oynayacağız diye değil. Modern Warfare, Trackmania, PES ve aşığı olduğumuz daha bir sürü oyunu oynayabileceğiz, hatta bunları evden oynayabileceğiz diye de değil. ESL Türkiye, bizi Türk oyunculuğunun geldiği ve geleceği yer yüzünden heyecanlandırıyor. O zaman gelin, Türkiye'nin üyesi olduğu Avrupa'nın en büyük oyun organizasyonuna hep birlikte katılalım. - Deniz Cem Demir 
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